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Beste	Guido,	
	
Welkom	thuis	:	ik	ben	zo	blij	dat	het	gelukt	is.		
En	nu:	alle	wensen	voor	terugkeer	naar	het	“normale”	leven,	maar	liefst	in	aangepaste	vorm.	
Ik	heb	enkele	muziek	fragmenten	bijeengespeeld	om	U	hierbij	te	helpen.		
Onlangs	bij	de	thuiskomst	van	onze	goede	vriend	Marc,	stuurde	ik	hem	en	aan	Marleen	,	een	
stukje	genaamd	“Jardin	d’Hiver”;	ik	weet	dat	zij	dit	beiden	zo	graag	horen	en	symbolisch	in	die	
tuin	genietend	rondlopen.		
Ik	nodig	U	uit	mee	te	wandelen	in	die	mooie	tuin	en	te	samen	naar	bloemen	te	zoeken	:	
misschien	naar	een	van	de	mooisten,	de	Rozen..	zoals	Adamo	zo	mooi	zong	destijds	…	Quand	les	
Roses……	Natuurlijk	zul	je,	vanuit	die	tuin	even	naar	buiten	kijken	,	naar	de	horizon	waar	in	de	
verte	de	zee	gelegen	is	,	zij	die	U	zuivere	lucht	met	alle	zuurstof		kan	bieden:	hoor	de	golven	
rollen,	regelmatig,	dan	weer	onregelmatig	door	het	spel	van	de	frisse	lucht…	dat	zong	Charles	
Trenet	voor	ons	en	voor	U…	La	Mer…	
Wellicht	zult	gij	U	afvragen:	hoe	geraak	ik	daar?	Luister	dan	verder	naar	de	boodschap	in	het	
mooie	lied	dat	Gilbert	Bécaud	voor	ons	zong…	Je	reviens	te	chercher…	in	onze	woorden	vertaald	
…nous	viendrons	te	chercher.		
De	verborgen	symbolen	in	muziek	zullen	U	de	weg	wijzen	naar	een	vlotte	genezing	en	een	
gelukkige	toekomst.		
	
Denis	Clement	
	
De	opname	van	Denis	‘Voor	Guido’	kan	je	beluisteren	in	onze	Coronamap.	
	
	
	

	



Club	chat	meeting	maandagavond	20	april	
	
23	leden,	1	gast	(James)	,	8	partners	…	Guido	was	er	niet	bij	maar	wil	iedereen	van	harte	
danken	voor	de	steun.	Leendert	en	Ingrid	hebben	ons	duidelijke	info	gegeven	over	zijn	
toestand.	En	de	meeting	werd	gedragen	door	ons	‘medisch	team’	:	Ingrid,	Leendert,	Guy,	
en	Nele:	dank	voor	alle	nuttige	info!	We	zullen	het	hier	zeker	later	nog	over	hebben…	
maar	nu	al	:	kom	niet	buiten	zonder	masker	en	handschoenen	!	
	
	

	
	

 
‘Zorgen	voor	elkaar’	daar	draait	het	om	in	Gent.		
	
Dat	is	altijd	al	zo	geweest	en	geldt	nu	meer	dan	ooit.	Want	tijdens	de	coronacrisis	zijn	er	nog	
meer	mensen	die	onze	hulp,	steun	of	zorg	hard	nodig	hebben.	
Of	het	nu	gaat	om	een	warme	maaltijd,	een	laptop,	hulp	bij	telehuiswerk	of	gewoon	een	
luisterend	oor.	Op	de	pagina	Sociale	initiatieven	in	coronatijd	vind	je	een	overzicht	van	warme	
acties	die	Gent	nu	opzet	om	de	kwetsbare	groepen	in	onze	stad	extra	te	ondersteunen.	
Als	je	Sociale	initiatieven	in	coronatijd		aanklikt,	kan	je	in	de	onderste	twee	items	“Thuis-	en	
daklozen”	en	“Voedselsteun”	een	goed	overzicht	vinden	van	hoe	in	onze	stad	een	en	ander	
vandaag	solidair	wordt	aangepakt.	
	
	

Philippe	C.,	Jean-Charles	,	Jo	en	Robert….		
We	hopen	dat	jullie	het	goed	stellen.	Laat	ons	iets	weten.	


