
Porto 4 

De Indiaan kijkt nog steeds naar links! 

Porto bezit niet enkel een oud patrimonium maar ook uitzonderlijke 
gebouwen uit de 20ste eeuw. Om de oude stad te verbinden met de zee 
werd een Avenida da Boavista aangelegd, een 6 km lange en brede 
boulevard. Het begin is de “Rotunda da Boavista” met in het midden het 
monumentaal monument ter ere van de Helden van de Spaanse 
Onafhankelijkheidsoorlog. Aansluitend Casa da Música met een goede 
programmatie van klassieke en hedendaagse muziek. De zetels in de 
grote zaal zijn ontworpen door Maarten Van Severen. Eindpunt is de zee 
en op deze afstand kan het temperatuurverschil tot 5 graden bedragen. 

Langs deze boulevard werden in de jaren 20 en ’30 villa’s opgetrokken 
met aansluitend een privé park van 18 ha. De stad Porto kocht deze site 
en dit is nu een stadspark geworden met daarin een grote art deco villa 
die compleet was ingericht door top designers uit Parijs. Vergeten wij niet 
dat tot vrij recent Frans de tweede officiële taal was. Aan de rand van het 
park werd de Fundação de Serralves gebouwd, een schitterend museum 
ontworpen door Álvaro Siza, het centrum van hedendaagse kunst in Noord 
Portugal. Een boeiende afwisseling van binnenruimtes en een subtiele 
inpassing in de tuin. In dit park ook “Casa do Cinema”, een 
onderzoekcentrum en expositieruimte voor de belangrijste Portugese  
filmmaker van de 20ste eeuw, Manoel de Oliveira (1908-2015).....dit is 
geen tikfout, de vriend van Siza werd 107 jaar!.  

 
Fundação de Serralves met de roze art deco villa en het park. 

Een vierdaagse reis naar deze Portugese stad heeft nog veel meer te 
bieden. De prachtige azulejos in het station São Bento, de oude trams van 



Porto naar Foz en niet te vergeten de Portowijnen en de steeds beter 
wordende andere wijnen. Porto bezit een aantal schitterende oude 
koffiehuizen zoals de Majestic Café en A Brasileira. En de Portugese 
keuken met haar authenticiteit.  

 
Café A Brasileira met de grote luifel voor het terras. 

Wat zeker op het programma zou staan is een etentje in Café Restaurant 
GUARANY. Hoe kan het anders voor een groep Rotarische vrienden uit 
Gent. De Indiaan kijkt wel naar de andere richting zoals vroeger bij ons. 
Dit kan onze Gaston zeker kunnen beamen! En zo zijn wij weer in onze 
Arteveldestad. 

 
Café Restaurant GUARANY met een bijzondere Gantoise look 
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