Beste vrienden en vriendinnen

Na 27 jaar Rotary word ik voorzitter van deze ongelooflijke club. Ik heb het verschillende jaren diplomatisch ontweken maar eenmaal 60 dacht ik wel dat het er bij mocht komen. Jullie weten allemaal dat het mij momenteel niet echt goed uitkomt gezien de moeilijke wending die wij met CIAC nemen. Bedankt voor jullie vertrouwen en ik hoop deze dit jaar ook niet te schaden. Ik zal proberen om er een fantastisch jaar van te maken. 
Bedankt Johan om mij zo een mooie gezonde club door te geven. Guido ik probeer het zelfde te doen om u ook binnen een jaar een fantastische club achter te laten.
De internationale leuze voor Rotary dit jaar is ‘Rotary connects the world’. Ik zou graag eerst en vooral Rotary Gent sterker willen verbinden.  Vriendschap, vertrouwen en respect zouden de wederzijdse banden tussen de Rotary leden van Gent sterker moeten maken. Het zou mooi zijn mochten wij echte maten worden en ik denk dat de beste manier om elkaar beter te leren kennen is dingen samen te doen en te beleven om elkaar beter te steunen. Als de groep sterker wordt zullen wij beter presteren in volle respect voor ieders kunnen. Soms ben ik beschaamd dat wij op één jaar tijd slechts 20.000 euro bij elkaar brengen met een concert en de ROSA en dat dit uiteindelijk door minder dan de helft van de club gedragen wordt. Dit moet beter en ik durf te stellen dat wij door intenser samen te werken dit jaar naar de 30.000 à 40.000 € zouden moeten geraken. Is dit niet een doelstelling van Rotary? Uw medemens helpen….
Vriendschap binnen de club wordt het leidmotief van dit jaar en daarom zou ik graag de verschillende commissies nieuw leven inblazen en heb ik aan de verschillende commissie-verantwoordelijken gevraagd om zelf hun commissies samen te stellen en regelmatig bij iemand thuis te vergaderen. Op de eerstvolgende comitévergadering, aangevuld met de commissievoorzitters, zullen wij het hier uitvoerig over hebben. Ik zal dan ook proberen om aan ieder lid een kleine taak toe te vertrouwen zodat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid binnen de club krijgt en draagt.
Dit jaar, als president Trump het ons toelaat,  zou ik dan ook een speciale reis van de voorzitter willen organiseren. Namelijk Iran. Wij hebben twee uitzonderlijke leden die ons hierbij sterk kunnen helpen. Madjid spreekt de taal en Michel leest de taal, enfin de oude taal. Twee reisgidsen van formaat. Ik weet wel dat het een heel speciale reis zou worden : voor de dames een hoofddoek en voor de allen geen alcohol! Maar dit land is zo verschillend en heeft zo een rijk verleden dat het zeker de moeite wordt. Het is ook een land dat je moeilijk alleen bezoekt maar beter in groep, dus waarom niet met de Rotary. Heel binnenkort zullen wij zien of er een draagvlak is, of het financieel haalbaar is en of de periode van een week voor of na Pasen zal zijn.
Een andere problematiek die wij binnen de club niet mogen ontkennen is het ledenaantal. Dit jaar drie nieuwe leden is mooi maar wij zijn met 30, de kritische grens om onder de dertig te komen, wat de gevarenzone is.  Willen wij de club een mooie toekomst verzekeren dan moeten wij met zijn allen naar nieuwe leden zoeken. Zonder schroom vrienden en vriendinnen uitnodigen en spreken over Rotary. Ik denk dat wij meestal te conformistisch zijn en onze mogelijke kandidaten te sterk begrenzen. Op de machtsoverdracht van de gouverneur verleden week, waar ik met Marceline, Marc en Jacques aanwezig was,  heeft een lid van Fleurus Aeropole vertelt hoe die club nu aan ledenwerving  en netwerking doet. Dit was gewoon indrukwekkend. Wij zullen dit jaar ook moeten uitkijken naar twee nieuwe voorzitters voor de komende jaren…
Wat het programma betreft zit dit al behoorlijk vol en ook tijdens de maanden juli en augustus zijn er activiteiten gepland. Tijdens de Gentse feesten met een bezoek aan een tentoonstelling van Koenraad Tinel in de Sint-Jacobskerk, bedankt Yves, en een wandeling in de Papegaaiwijk, bedankt Marc. In augustus bezoeken wij de Gentse wijngaard en gaan wij kruisboogschieten om te eindigen met een familie barbecue bij ons thuis.
[bookmark: _GoBack]Ik beloof jullie ook enkele interessante sprekers waar de partners  uitgenodigd zullen worden. Wij vergeten zeker onze fundraising niet in oktober met het wijnweekend dat mij heel erg aan het hart ligt omdat de armoede in Gent nog heel hoog is en wij toch zo ons steentje bijdragen dankzij VOG en de andere Gentse clubs en Rotaractclubs.
U ziet: veel ambitie en projecten , maar laten wij er vooral een leuk jaar van maken om zo onze motivatie te verhogen en ik hoop dat,  telkens wij na een Rotary vergadering naar huis gaan,  wij tegen onze partner zullen zeggen: “ Eh wel, het was een leuke vergadering…”!!
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