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Mijnheer de Voorzitter, beste Philippe, beste vriendinnen, vrienden, mederotariërs, en alle 
aanwezigen,  
 
Toen ik vorig jaar de fakkel doorgaf aan Philippe als voorzitter van onze geliefde, bijna 100-jarige 
club, bekroop mij de gedachte, ik geef toe met lichte vrees, ik mag volgend jaar een ‘laudatio’ 
uitspreken, een lofrede, in proza geschreven, ter meerdere eer en glorie van onze geliefde 
voorzitter Philippe Carchon.  
 
Ik heb een jaar nagedacht, geschreven, geschrapt, herschreven, gewikt en gewogen, ontwerp na 
ontwerp, … maar ik ben er niet geraakt… ik heb dus een probleem… ik denk niet erg, Philippe als 
gewezen advocaat zal mij begrijpen, ik vraag een juridisch uitstel en ik ben enkele jaren terug op 
mijn gemak, geen stress…, de club moet maar in beroep gaan… 
 
Snel sloegen mijn duistere gedachten om, zoals steeds steunt Caroline mij in mijn moeilijke 
dagen, ik moest en zou een ‘laudatio’ uitbrengen, en dit op tijd!  
Maar hoe? Goede Philippe kennende dacht ik, ik ga bidden, …. dagelijks heb ik gebeden, 
uren…voor en na onze vergaderingen…  in het bijzonder tot Lode Van Hecke, 31ste bisschop van 
het bisdom Gent, en zijn diensten, zoals geweten bijzonder goede vrienden van onze geliefde 
voorzitter,  
 
En zie, deze morgen, plots een blinkende witte auto in het Rijvisschepark, een speciale gezant uit 
Rome, de nummerplaat was duidelijk SCV 1 (Stato della Città del Vaticano Uno), de apostolisch 
nuntius voor België Mgr. Franco Coppola, diplomatiek vertegenwoordiger van de Heilige Stoel 
belt bij ons aan, ik identificeer mij, en krijg een apostolische brief overhandigd, een motu 
proprio…een persoonlijk initiatief van de Heilige Vader Paus Leo XIV, met het uitdrukkelijk verzoek 
u voor te lezen, ik citeer 
“…Buona sera a tutti i presenti,  e in particolare a mio figlio, il vostro presidente Philippe, 
 
… ik heb mij veroorloofd meteen vrij te vertalen en ga derhalve verder in het Nederlands… 
 
Beminde gelovigen, en uitzonderlijk vanavond ook niet-gelovigen, 
 
Soms krijgen we de genade om in ons leven iemand tegen te komen die stil, zonder grote 
woorden, diepe sporen nalaat in het hart van een gemeenschap. Iemand die inspireert door hoe 
hij is — niet wat hij eist, maar wat hij geeft. Vandaag mag uw gemeenschap Rotary Club Gent 
dankbaar stilstaan bij zo’n man: uw voorzitter, Philippe Joseph Louis Carchon, geboren te Gent 
op 02 oktober 1953 van Belgische nationaliteit, ingeschreven te 9000 Gent, Twaalfkameren 1. 
 
Philippe, jouw voorzitterschap was geen ambt dat je bekleedde, maar een opdracht die je 
belichaamde. Je bent voorgegaan zoals een ware dienaar-leider dat doet: niet op de voorgrond, 
maar aanwezig in elke vezel van wat jullie samen mochten opbouwen. 
We hebben jou mogen kennen als iemand die luistert voordat hij spreekt, die nadenkt voordat hij 
handelt, en die handelt uit liefde — voor de club, voor de mensen, en voor datgene wat recht en 
goed is.  
Je was mild in je oordeel, helder in je visie, maar bovenal warm in je omgang. Je wist elke 
vergadering, elk initiatief, elk gesprek, soms wat lang, te doordrenken van menselijkheid. 
 



Zoals Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen: 
"Wees blij met wie blij is, huil met wie huilt. Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar wat 
hoog is, maar houdt het bij het eenvoudige." — Romeinen 12:15-16 
 
Deze woorden omschrijven perfect hoe jij je leiderschap hebt ingevuld. Er was geen afstand 
tussen voorzitter en leden, er was nabijheid. Geen hoogheid, maar broederlijkheid. 
 
Je had een bijzondere gevoeligheid voor wie het moeilijk had — of dat nu een lid was die wat stiller 
werd, een ongeval had of ziek werd, een project dat niet op gang kwam, of een samenwerking die 
wat stroef verliep. Jij zag dat. En je greep niet in met kracht, maar met zachtheid. Met wat de Bijbel 
"wijsheid van boven" noemt: 
"Maar de wijsheid van boven is vóór alles rein, bovendien vredelievend, mild, inschikkelijk, vol 
medelijden en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd." — Jakobus 3:17 
 
Onder jouw voorzitterschap hebben we niet alleen verwezenlijkt wat op papier stond — 
fondsenwerving, sociale projecten, zichtbaarheid in de stad en het buitenland — maar ook iets 
veel groters: we zijn als club nog meer een gemeenschap geworden. Een plek van vriendschap, 
vertrouwen en vreugde. Dat is misschien wel je mooiste verdienste. 
Je leiderschap was nooit luid, maar het was duidelijk voelbaar. En altijd gekenmerkt door dat 
stille gebed dat veel gelovigen kennen: "Heer, maak mij een instrument van Uw vrede." 
En vrede, Philippe — dat bracht jij mee, elke keer weer. Niet door conflicten uit de weg te gaan, 
maar door bruggen te bouwen. Door hoop te zaaien. Door het goede te zien in de ander, ook als 
dat niet meteen zichtbaar was. 
 
En zoals Christus zelf zei in het Evangelie: "De grootste onder u zal uw dienaar zijn."— Matteüs 
23:11 
Je hebt gediend. Niet uit verplichting, maar uit overtuiging. Niet omdat je moest, maar omdat je 
geroepen was. En die roeping heb je met trouw en liefde beantwoord. 
Philippe, moge de Heer je zegenen voor alles wat je voor deze club, en voor elk van ons 
persoonlijk, hebt betekend.  
 
En laat mij afsluiten met de woorden van de apostel Paulus, die ik je vandaag persoonlijk wil 
toewensen:"Ik dank mijn God telkens als ik aan u denk, telkens wanneer ik voor u allen bid. Want 
van de eerste dag af tot nu hebt u uw deel gehad aan het evangelie."— Filippenzen 1:3-5 
Je hebt jouw deel met vreugde en ernst opgenomen. En wij zijn er rijker door geworden. 
 
Dank u, Philippe. Vanuit ons hart. Moge de vrede van Christus met je blijven — vandaag, en 
in alles wat nog komt. 
 
Einde citaat 
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