
 
Dagboek van Talmage : April de beste maand ooit … van Gent naar Brussel naar Spanje 
naar Parijs naar Gent 
 
Ik heb deze maand geen dagboek bijgehouden en ik heb ook geen zin om 3 dagen lang te 
typen, dus dit is nog niet eens de helft van wat er is gebeurd, maar geniet ervan.  
 
Gent naar Brussel 
Mijn moeder kreeg een kijkje in mijn leven. Ze kreeg alle drie mijn gastgezinnen en hun 
huizen te zien. Ze heeft nu een goed beeld van mijn dagelijks leven hier. We reisden door 
Brugge en Oostende en kochten veel lekkere chocolade. Ze maakte ook kennis met Jordan en 
nadat ze me allebei hadden geplaagd omdat mijn spijkerbroek te kort was, kochten we een 
nieuwe. Mam bleef het grootste deel van de week bij mij slapen bij Kim en Josien thuis. 
Daarna verhuisde ik van gastgezin en mama en ik brachten een nacht door in het prachtige 
huis van Sara en Ruben in Gent. De volgende nacht gingen we naar Brussel en verbleven we 
in Vintage Hotel Brussels. s Ochtends gingen we naar het Atomium en we mochten naar 
binnen om wat coole lichttentoonstellingen te zien. Het was leuk om foto's te maken met 
mama's grote camera. Daarna nam mijn moeder de trein om haar vriendin in Duitsland te 
bezoeken en ik sprong 20 minuten later op de trein om naar het vliegveld te gaan. 
 
Brussel naar Spanje 
Ik ontmoette de uitwisselingsstudenten en Rotariërs in de luchthaven van Brussel. Er waren 7 
uitwisselingsstudenten: Max, Nevada en ik uit de VS; Sela uit Canada; Alessandro uit Italië; 
Momoko uit Japan; en Nina uit Australië. De Rotariërs waren Christel en Lynn. We namen een 
vlucht van RyanAir en Nina gaf haar gangpadstoel op zodat we samen konden zitten. Ik bij 
het raam, zij in het midden en een willekeurige man in het gangpad. Op de terugvlucht zat 
dezelfde vreemdeling tegenover me aan het gangpad. Tijdens de vlucht stonden Nina en ik 
op het verkeerde moment op om naar het toilet te gaan en het voelde als een van die 
puzzelspelletjes om de stewardess met het etenskarretje te omzeilen. We hebben de hele 
vlucht gepraat. Nina is heel slim en het is leuk om haar grapjes te begrijpen. 
 
Spanje 7-14 april 
Spanje was prachtig. We bezochten Málaga, Granada en het Alhambra, Sevilla en het Royal 
Alcázar, In  Sevilla de kathedraal, Plaza de España en een flamencoshow. We hebben heerlijk 
gegeten. We hebben veel tours gedaan. Tijdens een van de vrije momenten bezocht ik de 
Hammam Al Andalus in Granada. Het was zo ontspannend en zo mooi. Ik denk dat Granada 
mijn favoriete stad was. Ik heb daar zoveel gewandeld. De groepsdynamiek was geweldig, 
iedereen was super aardig. Ik ben Nevada zo dankbaar dat ze de navigatie overnam omdat 
de Rotariërs niet bekend waren met google maps. Ze heeft ons gered. We hadden veel 
plezier en ik voel me nu zoveel beter over het leven... 
 
Mijn vader bereidt zich al een tijdje voor om zijn vriendin ten huwelijk te vragen. Sydney had 
het idee om alle zes kinderen een brief te geven aan papa en Keesha om hun aanzoek te 
vieren. Sydney's kaart kwam echter niet op tijd, dus ik vond een foto van haar kaarten en 
printte ze uit bij een papierwinkel in Sevilla en plakte ze aan elkaar. Keesha heeft drie 
kinderen en ook zij schreven allemaal een brief. De leeftijden van haar kinderen komen 



overeen met die van mijn vader. Weiland en Nea zijn allebei 8, Audrina en ik zijn allebei 17 en 
Cohen is 19, een jaar ouder dan Sydney. 
 
Spanje naar Brussel naar Parijs 
Na de terugvlucht uit Spanje stapte ik op de trein naar Brussel-Zuid, waar alle internationale 
treinen rijden. Ik had een gesprek met een Nigeriaanse man die een beetje de weg kwijt leek 
te zijn. Ik legde hem uit waar de trein heen ging en liet hem mijn kaartje zien, maar hij 
probeerde mijn telefoon vast te houden, maar ik hield hem gewoon vast. Toen vroeg hij of ik 
geld had en ik zei dat ik geen geld had. Toen probeerde hij een foto te maken van mijn QR 
code ticket dus liep ik weg. Ik kan niet geloven dat het twee minuten duurde voordat ik 
doorhad dat hij mijn kaartje probeerde te stelen. Toen ik later in de trein stapte, zag ik dat hij 
eruit werd gegooid. Ik zou Eurostar niet aanraden, de wifi werkt niet en de trein had meer 
dan een uur vertraging (de oorspronkelijke reis duurde 82 minuten). Hij ging tot 180 mijl per 
uur, maar stond ook een uur stil. Toen ik in Parijs aankwam, heb ik de bus en de metro 
gebruikt om bij het hotel te komen. Het openbaar vervoer in Parijs is veel intuïtiever dan dat 
in Brussel, dus ik was nooit in de war. Ik heb wel een paar vreemden om hulp gevraagd en 
Parijzenaars zijn erg behulpzaam. Ik ben zelfverzekerder nadat ik tijd heb doorgebracht met 
mijn moeder en daarna met Nina, die allebei heel goed zijn in het praten met vreemden. 
 
Parijs naar Lille naar Gent 
Ik kwam rond middernacht aan in het hotel en zag oma, opa, Audrina (die ik voor het eerst 
ontmoette) en Nea. Nea was zo opgewonden en ik ook. Ze sprong op en neer van opwinding 
en ik deed met haar mee. Ze bleef de rest van het bezoek in mijn kamer. De volgende 
ochtend ontmoette ik Keesha en haar vader na het aanzoek en kon ik Keesha persoonlijk 
ontmoeten. We woonden op 5 minuten van een metrohalte, dus die namen we om Parijs in 
te gaan. We zagen de Eiffel 's nachts en zagen de schittering en de volgende ochtend gingen 
we naar de top van de toren. Op de top van de toren mochten we onze brieven aan Keesha 
en papa geven. Mijn favoriete restaurant was een Italiaans restaurant dat JOYA heette. We 
hadden een busje voor de hele reis en ik was bang dat er iets ergs zou gebeuren en ik had op 
hout moeten kloppen omdat we misschien wel een eenrichtingsweg in het centrum van Lille 
inreden en een paaltje raakten en uitgescholden werden. Ik heb iedereen Gent laten zien en 
ze hebben echt genoten van de Gravensteen-tour. Ik kocht een paar nieuwe pins. In 
Oostende nam ik iedereen mee naar het strand en daarna naar Madam Kroket om 
garnalenkroketten te halen - Madam Kroket nam zelf onze bestelling op! Daarna huurden we 
elektrische fietsen om naar de Atlantikwall Raversyde te gaan. Dat was een museum voor 
WOI en WOII aan de kust. Op de heenweg was het erg mooi, maar op de terugweg hadden 
we de wind tegen. Het was erg leuk om er op een elektrische fiets doorheen te scheuren. We 
gingen naar Antwerpen en bezochten het MAS. MAS is 9 verdiepingen hoog en heeft op elke 
verdieping een andere kunsttentoonstelling. Veel van de activiteiten waren interactief, dus 
we mochten dingen doen zoals playdough monsters maken en op bing bags liggen. Ik wist 
niet dat het MAS gratis was als je jonger was dan 18, dus misschien ga ik nog wel een keer. 
Toen moest ik afscheid nemen. Nea wilde echt niet dat ik ging en het was moeilijk. Ik ging 
terug met het openbaar vervoer en kwam net op tijd voor het diner met mijn nieuwe 
gastgezin. Ik pas me al goed aan en ik hou echt van de sfeer hier, van het huis en de familie. 
Ik heb het gevoel dat ik hier nog veel ga groeien (hopelijk niet in de lengte). 
 
Gent 



Vandaag is mijn laatste dag van de voorjaarsvakantie. Ik ben niet echt enthousiast om terug 
naar school te gaan, maar het zal fijn zijn om wat structuur in mijn dag te hebben. Ik heb Filip 
zijn koffer teruggebracht en CJ zijn knielstoel genomen die mijn houding gaat verbeteren. Het 
was een wandeling van 20 minuten en ik voelde me alsof ik weer het bewegende mannetje 
van de b-post speelde in het toneelstuk. Mensen keken me raar aan omdat ik door een park 
liep. Griet en Cezar waren thuis, net terug van een bezoek aan Lolita in Mexico. Ik heb Griet 
bijgepraat over het leven. 
 
USC Ice bucket challenge  
Als je op sociale media zit en tieners volgt, heb je waarschijnlijk de USC Ice bucket challenge 
gezien. Gisteren werd ik gekozen voor de uitdaging door Madi Knigge, Emily Brown en Mari 
Saint, van IFAA thuis. Ik goot een ijsemmer over mijn hoofd en Ada filmde het voor me. Ik 
heb uitwisselingsstudenten gekozen omdat het zich dan internationaal verspreidt. Het doel 
van deze ijsemmeruitdaging is om geestelijke gezondheid onder de aandacht te brengen en 
te destigmatiseren. Als je een deja vu hebt, in 2014 was er de ijsemmeruitdaging die ALS, een 
progressieve neurodegeneratieve ziekte, onder de aandacht bracht. Maar dit is om mensen 
aan te moedigen bij hun dierbaren langs te gaan en te doneren voor een betere 
bewustwording van geestelijke gezondheid. 
Je kunt hier meer lezen over het doel: https://www.activeminds.org/ 
En het effect hier: https://www.forbes.com/sites/lesliekatz/2025/04/21/viral-ice-bucket-
challenge-makes-a-comeback-this-time-for-mental-health/  
 
Ik ben echt blij dat ik de ijsemmeruitdaging heb gedaan, want daarna mocht ik een duik 
nemen in de vijver in de achtertuin. Het voelde heel fijn omdat het vlak na het skeeleren 
was. De vijver is kunstmatig aangelegd en heeft een betonnen buitenkant, maar ziet eruit als 
een gewone vijver. Ik voel me nu zo energiek 
 
Maandag 21 april 
heb ik fantastisch, geweldig gegeten voor het ontbijt, de lunch en het avondeten. Ik ging naar 
het skatepark op mijn skeelers. Er kwam een andere skeeleraar opdagen en hij leerde me 
hoe ik iets moest doen dat ongelooflijk eenvoudig is, maar me zoveel tijd zal besparen. Ik was 
er niet gerust op om over de boordstenen te skaten zonder eerst te stoppen en hij leerde me 
hoe ik er overheen moest skaten zonder dat je skates blijven haken. Het was precies wat ik 
moest leren. Ik kan nu bijna over de koppen slijpen. We gingen naar een gezellig restaurantje 
dat de spinnekop heette. De lasagne was fantastisch. 
 
Ik voel me een stuk beter omdat de zon terug lijkt te komen. Er is ook zoveel meer te doen 
tijdens de warmere maanden. Er zijn zoveel meer evenementen om naartoe te gaan.  
 
Woensdag 23 april 
Ik ben naar de Rock climbing Gym geweest op twee minuten lopen van mijn huis. Het is erg 
leuk en handig. Ik vind het geweldig hoe dichtbij alles is in Gent. De sportschool is gratis 
toegankelijk voor jongeren voor het naschoolse sportprogramma op woensdag. Desondanks 
waren er maar een paar jongeren. Ik ontmoette Jasper die eruitzag alsof hij zestien was, 
maar hij blijkt in zijn laatste jaar van de universiteit te zitten en zijn natuurkundestudie af te 
ronden. Ik luisterde naar The Dark Side of the Moon van Pink Floyd op de platenspeler en 
maakte wat collages.  

https://www.activeminds.org/
https://www.forbes.com/sites/lesliekatz/2025/04/21/viral-ice-bucket-challenge-makes-a-comeback-this-time-for-mental-health/
https://www.forbes.com/sites/lesliekatz/2025/04/21/viral-ice-bucket-challenge-makes-a-comeback-this-time-for-mental-health/


Donderdag 24 april 
Mijn motivatie voor school is slecht omdat ik geen diploma kan krijgen en ik mijn middelbare 
school in de VS al heb afgemaakt, dus mijn directeur gaat me een certificaat geven voor de 
lessen die ik wel haal. We hebben een lijst samengesteld met lessen die ik ga proberen te 
halen omdat de leraren niet willen dat ik alleen maar een toerist op school ben. Ik heb ze net 
bekeken en het zijn bijna al mijn lessen. Ik heb ‘senioritis’ (*) maar het heeft geen zin om het 
te genezen. Ik denk dat of ik iets doe of niet afhangt van of ik denk dat ik het later echt ga 
gebruiken op de universiteit. Het certificaat kan goed zijn als ik in de toekomst in België wil 
studeren en natuurlijk om op te scheppen. 
 
Vrijdag 25 april 
Ik ging met Nevada naar een concert van Tyler, The Creator in Antwerpen. Ik nam de trein 
direct na school. We gingen naar Quick, wat Belgisch fastfood is. We zagen een stel dat 
duidelijk gekleed was om naar het concert te gaan. We raakten bevriend met hen. Ze waren 
super aardig en kwamen van de kust in Frankrijk. Op de terugweg wilden we de tram nemen, 
maar als we in de rij hadden gewacht, hadden we de laatste tram niet gehaald. Dus Nevada 
ging de verkeerde kant op de roltrap af maar ik volgde haar niet omdat ik bang was plat op 
mijn gezicht te vallen. Maar goed dat ik dat niet deed, want toen verscheen er een bewaker 
die haar terug liet komen. Een paar minuten later was de politie verdwenen en een groep 
naast ons overwoog om de roltrap af te rennen. Eén van hen zette het op een lopen en op 
magische wijze verscheen de politie weer en achtervolgde hem de roltrap af. We zagen een 
paar minuten niets en toen verschenen ze weer uit een andere uitgang. Hij zei dat hij hem bij 
zijn nek greep. 
 
Zaterdag 26 april 
Ik stond vroeg op omdat Nevada naar een scoutskamp moest. Ik vertrok en had genoeg tijd 
om om 9 uur naar mijn kunstles te gaan, maar ik besloot niet te gaan omdat ik moe was. Er 
was een Rotary evenement in Ieper en ik zou toch vroeg weg moeten. Uiteindelijk vertrok ik 
niet op tijd voor de trein die ik wilde nemen, dus nam ik een latere trein. Ik ontmoette 
Alessandro die al sinds de vroege ochtend in de trein zat. We kwamen aan in Ieper en gingen 
naar het In Flanders Fields museum over de Eerste Wereldoorlog. Ik herinner me dat de 
middelbare scholieren van Idaho Fine Arts Academy een lied zongen over Flanders Fields. 
We kregen papaverspelden. Nina en ik ontmoetten Jordan op een feestje in Oostende. Ik 
was van plan om te blijven slapen, maar er ging een trein om 4 uur 's ochtends en ik wilde in 
mijn eigen bed slapen, dus ik nam de trein en keek hoe de lucht oplichtte op de fiets terug. 
 
Zondag 27 april 
Ik ben met Kuba naar het skatepark geweest en daarna heb ik hier verkoeling gezocht in het 
zwembad. Het is al de hele week heel zonnig. Ik denk dat ik misschien permanent in België 
zou kunnen wonen als ik maar elke winter op vakantie ga naar een zonnig oord, zoals mijn 
gastgezin doet. 
 
Foto's van deze maand kun je vinden op mijn Instagram @talmage_walters 
 
(*) ‘Senioritis’ is een term die in de Verenigde Staten en Canada wordt gebruikt voor de 
verminderde motivatie die studenten vertonen tijdens het laatste jaar in middelbare scholen 
en universiteiten (bron: Wikipedia) 


