
 

Dagboek Talmage  25/11 – 22/12 
 
Ik heb deze week met veel plezier Terraria gespeeld. Het was nostalgisch. Het spel voelt erg 
retro en gezellig aan, ik speelde Terraria veel met mijn broers en zussen. Het heeft veel van 
mijn tijd opgeslokt, maar het geeft niet. Ik ben bijna klaar met The Overstory en ik 
probeerde een vrolijk boek te lezen, maar dit boek is niet erg vrolijk. Ik ben aan het 
geluksvoordeel begonnen omdat ik graag psychologieboeken lees.  
 
Maandag 25/11 
Ik was op school en besloot in het lokaal te blijven om te lunchen omdat het buiten regende. 
Ik vergat dat ik voor die lunch een afspraak had met mijn mentor. Toen de lunch voorbij was, 
wist ik niet meer in welk lokaal mijn volgende les was (ze wisselen altijd) dus ik keek op 
Smartschool om te zien waar het was en mijn telefoon werd in beslag genomen door een 
docent. Niet geweldig. Voetbal voor lichamelijke opvoeding was leuk.  
Ik lag op de bank met onze kat Oscar toen hij zijn rug raar begon te krommen en ik dacht dat 
hij de deken aan het bespringen was, dus trok ik hem van de deken. Ik was een beetje 
afgeleid omdat ik videospelletjes aan het spelen was. Toen braakte hij bloed over de hele 
bank. Ik geef mijn hond Max de schuld dat hij niet doorhad dat Oscar moest overgeven, want 
hij vertoont altijd dubieus gedrag met dekens. Oscar bleek een lelie te hebben gegeten die 
giftig is voor katten. Hij moest naar de dierenarts en we moeten hem nu onder dwang 
medicijnen geven. Maar niet getreurd! Het gaat nu een stuk beter met hem.  
 
Dinsdag 26/11 
Ik had de halve dag vrij van school omdat mijn schilderleraar nog altijd ziek is. Ik ben klaar 
met de middelbare school. Ik heb de laatste toets voor Engels gedaan, dus ik ben zo goed als 
klaar. Maar ik moet misschien nog wel de standaard I-test doen en daar ben ik niet 
enthousiast over. Het is zo'n raar moment om af te studeren. Natuurlijk heb ik het gevierd 
met Terraria.  
 
Woensdag 27/11 
Ik heb de eerste helft van Moonage Daydream, de documentaire over David Bowie, gekeken 
met mijn gastouders. Ik heb er echt van genoten, Bowie was een trendsetter. 
 
Donderdag 28/11 
Ik had een verzet eindwerkoverleg dat ik maandag miste, het ging goed. Ik had echt honger 
na school dus ik besloot mijn eigen kleine Thanksgiving te houden bij de gouden bogen van 
Mcdonalds. Ik ging alleen maar het was zo vredig en lekker. Ze vieren hier geen Thanksgiving 
maar ze hebben een extra kerstdag op 6 december.   
 
Vrijdag 29/11 
Ik heb de eerste twee uur van Babylon gekeken zodat ik twee films had met nog een uur 
over. Ik ben aan het experimenteren om het nummer Moonage Daydream in mijn eindwerk 
te verwerken omdat het zo opwindend is. Filip en Griet zijn nu op tournee met Rumi Passion. 
Voor het avondeten gingen Cezar en ik naar HFC, dat is een 'gezonde', off-brand, moslim-
goedgekeurde KFC. 
 



Zaterdag 30/11 
Kunstles was leuk en ik word eindelijk beter in het zien en tekenen van schaduwen. Joepie! 
Maar Zola was er niet (ik denk dat veel van de oudere kinderen thuis zijn gebleven om te 
studeren voor hun examens). Mijn kunstklas wordt nu gecombineerd met een klas een 
leeftijdsgroep lager dan de mijne omdat de opkomst erg laag is. Ik ben al de oudste en 
langste persoon in mijn klas, dus het is nu nog ongemakkelijker. Sommige kinderen zien er 
misschien 12 jaar oud uit. Maar dat maakt niet uit! Het is kunstles. Ze lieten ons een muur in 
de kantine zien die iemand had gemaakt van rommel die hij op weg naar zijn werk had 
gevonden. Ik zal een foto plaatsen. Ik ben klaar met Babylon, maar niet met Bowie. Cezar en 
ik zijn bij Mcdonalds gaan eten...  
 

 
 
Zondag 1/12 
Vandaag ben ik weer naar Antwerpen geweest, waar ik een heleboel andere 
uitwisselingsstudenten heb ontmoet, vooral uit het Franstalige district. Ik heb ook ontdekt 
dat ze elke woensdag ergens anders meetups hebben, waar ik zeker naar uitkijk. We zijn naar 
KFC geweest, dus ik heb nu vier dagen lang kip gegeten:  
Afgebeeld van links naar rechts, Sela uit Canada, Nevada uit de staat Washington, Olivia uit 
Australië, Siri uit Texas, Elana uit Canada, Lucky uit Oregon, Isabella uit Nieuw-Zeeland,  
Morgen voor L.O. spelen we waterpolo, dat wordt interessant. 
 
Sinterklaas seizoen 
Ik denk dat ik deze week zo'n 30 mandarijnen heb gegeten! 
 
Maandag 2/12 
Waterpolo was heel leuk. Toen de geur van chloor me raakte kreeg ik zoveel nostalgie van 
elke keer dat ik naar een zwembad was geweest. Ik hou van de geur van chloor, ook al komt 
de geur van plas plus chloor en niet alleen van het chloor... Het was koud weer dus het was 
een leuk uitje. 
 
Dinsdag 3/12 
Ik heb eindelijk Moonage Daydream uit, Bowie is een te gekke coole kat.  
 
Woensdag 4/12 
De route waarop ik naar school fiets is al minstens een maand in aanbouw. De straten zijn 
eenrichtingsverkeer voor auto's, maar tweerichtingsverkeer voor fietsen. Ik was op een van 



de genoemde straten die bijzonder smal was met auto's geparkeerd aan de zijkanten. Er 
kwam een vuilniswagen de andere kant op en die stopte voor me en draaide opzij zodat ik 
kon passeren. Ik passeerde, maar toen de vrachtwagen weer vertrok, scheurde hij de 
achterbumper van een geparkeerde auto eraf. Oeps!  
 
Ik zag Wicked met Fernanda. In de film spreken de personages mooie woorden verkeerd uit. 
Ze zeggen bijvoorbeeld horrendible in plaats van horrible of graditution in plaats van 
gratitude. Ik vind het grappig omdat Belgische mensen deze fouten ook maken. Ik corrigeer 
ze meestal niet omdat het grappig is. Filip zegt bijvoorbeeld scientifical in plaats van 
scientific.  
 
Donderdag 5/12 
Ik had de examens voor mijn online klas Nederlands en hoewel de klas nog een paar weken 
doorgaat, ben ik eerder klaar. Ik mag nu de hele dag meedoen met de rest van mijn klas. Wat 
heel spannend is, behalve dat ik meer huiswerk krijg. Ik heb The Overstory uitgelezen en het 
was triest. Ik wist niet eens dat het droevig zou zijn. Ik vind het een beetje vervelend.  
 
Vrijdag Sinterklaas 
Sinterklaas is als een tweede kerst voor kinderen alleen. Het is geweldig. Piet heeft onze 
vloer bezaaid met chocolade en crackers. Op weg naar school zag ik een Sint in een boot. (zie 
foto).   
 

 
 

Mijn klas is begonnen met een geheime kerstman. Je geeft je persoon elke week iets, zodat 
het meestal op vrijdag valt. Ik gaf mijn persoon iets waarop stond dat het gemaakt was in de 
VS, dus ik heb mezelf misschien al weggegeven. Na school ging ik met Filip en Cezar naar 
onze favoriete frituur. Daarna gingen we alle feestversieringen in de stad bekijken. Toen we 
terugkwamen lagen de cadeautjes van Sinterklaas voor ons op tafel en overal lagen nog meer 
crackers en mandarijntjes.  

 
Ik kreeg twee boeken over Gent en een 'leer je kennen'-spel dat me zal helpen Nederlands te 
leren. Cezar kreeg het vrijheidsbeeld van lego. Het was erg leuk. Mijn moeder heeft een 
statief gekocht om me te helpen bij het opnemen van mijn korte film. 
 
Zaterdag 7/12 
Het is tentamenweek deze week dus ik was een van de twee mensen die kwamen opdagen 
voor de kunstles. De andere persoon was Camilla, het was haar eerste les. Ze woont al bijna 



een jaar in Gent en onze lerares Isa sprak het eerste uur Engels tegen ons tot ik vroeg of ze 
meer Nederlands dan Engels kende en ze zei dat ze meer Nederlands kende dus toen spraken 
we Nederlands. We gingen naar De Krook met een prachtig uitzicht over de stad en daar 
hebben we wat getekend. Isa kocht zelfs een ijsje voor ons op de terugweg.  
 

 
 
We gingen Sinterklaas vieren met Filip's familie. Ik ontmoette nog een paar familieleden die 
ik nog niet eerder had ontmoet. Ik had het gevoel dat ik veel van de gesprekken kon verstaan 
en dat voelde bevredigend. Het maakte me verdrietig toen ik eraan dacht dat ik nog minder 
dan een maand bij de Standaerts te gaan heb voordat ik overstap naar mijn volgende 
gastgezin.  
 
Zondag 8/12 
Ik keek naar een documentaire over de Belgische fotograaf Harry Gruyaert. Ik zou dit 
aanraden aan iedereen die meer wil weten over Belgische kunst. Gruyaerts benadering van 
fotografie is gericht op alledaagse onderwerpen en hij heeft een goed oog voor kleur. 
 
Maandag 9/12 
Voor Architectuur mochten we foto's maken van de verschillende stijlen gebouwen in Gent, 
van Romeins tot Postmodernisme. Voor Engels gingen we naar Antwerpen om A 
Midsummer's night dream te zien van een Cambridge eerstejaars groep. Het was leuk om 
degene te zijn die het begreep in mijn klas en niet andersom voor de verandering. ` 
 
Dinsdag 10/12 
Ik schreef net in mijn dagboek dat ik uitstelgedrag vertoonde... tis the season. 
 
Woensdag 11/12 
Ik heb mijn secret santa haar tweede cadeau gegeven omdat iemand me vertelde dat ze de 
rest van de week niet op school zou zijn. Uiteindelijk was ze er wel de rest van de week, ach 
ja. Ik ben geïnterviewd door rotary dus ik zal in het volgende rotary Belgium magazine staan. 
Ik kon het interview in het Nederlands doen! 
 
Donderdag 12/12 
Ik ging naar de Kerstmarkt in Gent met Jordan en Fernanda. Het reuzenrad kostte negen euro 
per persoon. Ik kocht friet voor ons alle drie en saus en de frituur en het was goedkoper dan 
een ticket voor het reuzenrad. Ik ben dol op de Kerstmarkt, maar het is zo duur.  
 



Vrijdag 13/12 
Ik heb in mijn notitieboekje geschreven dat ik mijn nieuwsbrief wil schrijven helemaal in het 
Nederlands… maar ik heb al maandag tot donderdag geschreven in het Engels. Dus ik kan 
Vrijdag schrijven in het Nederlands. Het was zo koud tijdens de architectuur klas, dus na de 
foto’s dronken we warme chocolade. Ik heb een Science Fiction toneel van class 12T gezien. 
Het was heel goed. Daarna ga ik naar het avondeten met de cast van Rumi Passion. Daarna 
heb ik Rumi Passion gezien (Griet is in het en Filip helpt het maken). Het was fantastisch met 
veel draaien. Ik heb met Cezar gesproken over hoe je de R klinkt. 
 
Zaterdag 14/12 
Kunstles was superleuk, we maakten van afval kunst. 
 
Zondag 15/12   
Vandaag ging ik met Nevada naar het aperitiefconcert van mijn Rotary club in de gewezen 
Parnassus kerk. Kerken in België worden wel vaker voor andere doeleinden gebruikt. Het was 
een moneymaker voor de acties gesteund door de club Er was een piano- en orgeloptreden 
van een goed uur en daarna was er hemels eten. Monique was een heel goede gastvrouw en 
ik heb ook een paar andere rotariërs ontmoet. We gingen vrijwilligerswerk doen, dus ik hielp 
met afruimen. Nevada en ik hebben de rest van de dag wat rondgehangen.  
 

 
 
Deze week was gevuld met een heleboel Kerstmannen. 
 
Dinsdag 17/12 
Ik deed mijn A2 taaltoets in Brussel. Ik ging met Fernanda en we zagen een paar mensen die 
we alleen online hadden gezien van onze virtuele klas. We zagen ook Matteo. Ik vond zowel 
de lees- als de schrijftest vrij makkelijk en we kregen een uur voor beide en ik was in 
ongeveer een kwartier klaar voor beide (spoiler alert: ik ben geslaagd). Annelies van 
Rotary/Fernanda's tijdelijke gastouder bracht ons van en naar de test en kocht ook eten voor 
ons, dus een applaus voor Annelies omdat ze alles heel gemakkelijk voor ons maakte. 
 
Woensdag 18/12 
Ik ging met CJ naar het skatepark, maar hij wilde echt niet. Ik overtuigde hem om toch te 
gaan maar toen hij daar aankwam skatete hij niet met me mee): Ik had nog steeds veel 
plezier en het was leuk om terug te gaan na minstens een maand niet geskatet te hebben. 
Daarna gingen we naar de kerstmarkt met CJ's vriend Alexander, waar CJ een stuk 
enthousiaster over was (: 



 
Donderdag 19/12 
De volgende dag maakte ik mijn overgrootmoeders salade voor een potluck. Het is eerlijk 
gezegd een van de enige dingen die ik kan maken. 
 
Vrijdag 20/12 
Vrijdag was de laatste schooldag en het was een chille dag. We hadden onze secret santa 
uitwisseling en een potluck. We moesten raden wie onze geheime Kerstman was en we 
kregen ons cadeau pas als we het goed hadden.  Ik dacht dat Alma zeker wist dat ik haar 
Secret Santa was, maar ik was haar 8e gok. Ik gaf haar een wegwerpcamera omdat ik niet 
zeker wist wat ze leuk vond. Ik had het moeten zien aankomen, maar toch had ik twee keer 
nodig om te raden dat Marrieta mijn Secret Santa was. Alles wat ze voor me had gemaakt 
van de vorige cadeaus was zo Marrieta gecodeerd dat ik het had moeten weten, maar ze 
bedroog me met een leugentje om bestwil eerder die week toen ik haar een cadeau liet 
zien.... en ik trapte erin. Hoe dan ook, Marietta gaf me zoveel grappige en attente cadeaus en 
mijn favoriet was een schilderij dat ze van Sydney en mij maakte. Hieronder het schilderij en 
een referentiefoto. 
 

 
 
Groep 11 en 12 zongen al onze kerstliedjes samen, erg vrolijk.  
We hebben ook onze cijfers teruggekregen en ik heb alles gehaald (hoewel ik vrijstelling had 
voor de meeste toetsen). Mijn laagste cijfer was voor Muziek omdat ik het mezelf 'te 
gemakkelijk maakte door Engels te spreken'. Ik vind het een beetje ironisch omdat alle 
kerstliedjes die we leerden in het Engels waren... Ik zal het niet persoonlijk opvatten want hij 
is een vreemde leraar. 
 
Weekend 21-22/12 
Stel je voor: 
Ik eet mijn boterham zo vrolijk als maar kan en realiseer me dat ik een minuut geleden had 
moeten vertrekken om mijn trein te halen. Ik gooi mijn spullen bij elkaar en trek de regen in. 
Ik kom aan in het centrum dat natuurlijk overspoeld is met mensen: mensen die graag 
midden op de weg lopen. Ik bel als een gek, maar de meeste mensen trekken zich er niets 
van aan. Ik moet over de gladde tramrails weven als de voetgangers niet bewegen. Mijn 
achterwiel blijft haken in de rails en ik draai bijna door. Ik overleef het. Het is de perfecte 



adrenalineboost voor de komende heuvel. Ik haal het station zonder tijd te verliezen. Ik doe 
mijn fiets maar op één slot en breek daarbij mijn sleutelbos. Ik ren naar de trein en haal hem 
net op tijd. Ik ben doorweekt, maar ik heb het gehaald. Ik voel me net een local. 
Rotary hield een kerstmannenwandeling in Sint-Niklaas. Heel toepasselijk zou ik zeggen. Ik 
wist niet dat een Santa walk betekende dat iedereen verkleed was als Santa (foto hieronder).  
 

 
 
Het was leuk om een groep Rotary-mensen samen te hebben, en ook mijn tweede gastgezin! 
Het was erg leuk om ze allemaal te zien. Over vijf dagen verhuis ik naar mijn tweede 
gastgezin. Ik kan het niet geloven. Ik ga mijn huidige gastgezin zo erg missen, maar ik weet 
dat mijn tweede gastgezin goede dingen zal brengen. 
 
Tijdens de wandeling van 5 kilometer die mijn gympen doorweekt maakte, sprak ik met 
Antje, de mentor van Fer en een voormalige uitwisselingsstudent. Ze wil een reis plannen 
voor ons district omdat we niets gepland hebben. De andere districten in België doen zoveel 
uitstapjes en evenementen en wij willen meedoen. Het is logisch dat ons district niet veel 
doet omdat het zo klein is met maar 5 studenten (binnenkort 6 met onze inkomende Aussie), 
maar toch. Je denkt misschien: Talmage! Waarom klaag je? Je bent letterlijk op uitwisseling 
in Europa. Daarop zeg ik: eerlijk is eerlijk, je hebt gelijk. De ontmoeting met 
uitwisselingsstudenten dit weekend was een groot hoogtepunt. Ik heb maar één ding 
gekocht, maar ik heb deze week wel vier keer over kerstmarkten gelopen. 
 
Terwijl ik dit schreef, nam ik een lange pauze om voor het eerst Zoolander te kijken - een rare 
film, maar de frambozen en zwarte chocolade waren zo lekker. Ik ben zo verdrietig om Filip, 
Griet, Cezar en natuurlijk Oscar de kat achter te laten. Ik begin mijn spullen te pakken voor 
Deinze. 
 
Leuke Feestdagen                                  
Talmage 


