Bericht van Lolita Standaert outbound YEP in Mexico —
Woensdag 2 oktober 2024

Dit is een foto van het oriéntatie weekend van 3 a 4 weken geleden, ik denk dat
we met iets in de 40 zijn. Dit zijn Exchange studenten van uit de regio’s Toluca,
Mexico City en Pachuca. Dit was oprecht zo een leuk weekend, misschien wel
een van mijn favoriete momenten hier. Ik heb daar zoveel vrienden gemaakt
voor het leven waar ik elke dag bij wil zijn eigenlijk.

We zijn met drie uit Belgié, waar ik de enige ben van Vlaanderen.
Ik heb ook een vriendin gemaakt (mijn bestie hier) die van Nederland is en het
doet zo een deugd om af en toe eens mijn moedertaal te kunnen spreken



In de week na het oriéntatie kamp hadden we een Mexicaanse dag op school
waar ik gekleed moest komen op z’n Mexicaans. Ze hebben dan mijn haar
speciaal gemaakt voor de gelegenheid.



Vorige week gingen we voor een weekendje naar Mexico City, we waren
uitgenodigd door onze Taiwanese vriend die daar woont om naar het
verjaardagsfeestje te komen van zijn zus die 15 is geworden, de leeftijd 15 is
hier heel belangrijk dus het was wel een groot feest. Het was heel leuk om
reunited te zijn met onze vrienden uit Mexico City.

(Sorry voor de slechte foto)

Twee weken geleden was het Marco (ltali€) zijn verjaardag en zijn we met alle
Exchange studenten gaan bowlen. De momenten met de Exchange studenten
zijn voor mij mijn favoriete momenten, altijd als ik bij hun ben lachen we ons te
pletter en ja we maken er altijd wel een feestje van.
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Elke dinsdag en donderdag hebben we Spaanse les. Wat ook altijd leuk is

Hier waren we aan het rijden naar mijn grootouders, zo zie je een beetje de
omgeving van waar ik woon.



Gisteren hadden we geen school en hebben we afgesproken om te koken, twee
Italiaanse vrienden hebben samen pasta carbonara gemaakt en ik natuurlijk
frietjes, in de oven wel, maar ze waren goed gelukt.

Nu ziet mijn blazer er al zo uit. Ik vind het concept van de ooms en de blazer
echt leuk, het zien van een al volle blazer maakt mij zo blij.



