
	
Laudatio	voor	Didier	van	den	Hove	–	Ambtswissel	Rotary	Club	Gent	24-06-2022	
	
Beste	vriend	voorzitter	Didier,	Beste	Fabienne	
Beste	vriendinnen	en	vrienden	
Dames	en	heren	in	al	uw	titels	en	hoedanigheden	
	
Het	is	een	gewoonte	of,	misschien	beter	uitgedrukt,	het	is	gebruikelijk	dat	de	uittredende	
voorzitter	(Past	President)	bij	de	ambtswissel	of	“passation	de	pouvoir”	van	het	
daaropvolgende	jaar	een	lofrede	uitspreekt	voor	de	voorzitter	die	zijn	jaar	volbrengt	en	de	
nieuwe	Past	President	wordt.	Het	WIEL	moet	blijven	draaien,	zo	hoort	het	bij	Rotary	te	gaan.	
	
Het	woord	gewoonte	klinkt	hier	misschien	wat	te	gewoon,	en	daarom	zou	ik	het	liever	
houden	op	“dat	de	uittredende	voorzitter	het	voorrecht	geniet	dit	te	doen”,	bovendien	
terugblikkend	op	dit	rijke	95e	Rotaryjaar	lijkt	deze	woordkeuze	absoluut	niet	overdreven	of	
overtrokken.		
	
De	juiste	betekenis	van	het	woord	Laudatio	werd	door	Henri	(de	HEMPTINNE)	vorig	jaar	
minutieus	uit	de	doeken	gedaan,	ik	beschouw	dit	dus	als	gekende	leerstof	en	zal	dit	niet	
herhalen.	Zo	is	het	vandaag	mijn	(laatste	officiële)	opdracht	als	Past	President	2020-2021	om	
onze	geliefde	vriend	Didier	even,	even	maar,	en	ik	weeg	andermaal	voorzichtig	mijn	
woorden,	de	hemel	in	te	prijzen.	
	
Gesproken	over	pandemieën,	virusvarianten	en	coronagolven	kom	ik	terloops	terug	op	de	
invloed	die	ze	op	gewoontes	kunnen	uitoefenen.	Immers	vorig	jaar	nog	dienden	we	
daardoor	de	ambtswissel	te	verdagen	naar	9	juli.	Ramp,	o	ramp,	want	hierdoor	is	Dominique	
(DELBEKE),	op	een	haar	na	zijn	PHF	3	Saffier	misgelopen,	maar	hij	heeft	deze	dit	jaar	dan	
toch	nog	gekregen.	Een	late	Kick-off	dus,	maar	wel	én	juist	daarom,	toch	op	het	Kasteel.	Dit	
jaar	evenwel	kan	deze	heuglijke	ambtswissel	naar	goede	gewoonte	terug	de	laatste	vrijdag	
van	de	maand	juni	plaatsgrijpen.		
Bovendien	kan	dit	nu	ook	terug	in	de	veilige	beslotenheid	van	ons	omwalde	Kasteel,	sinds	
1420	immers	door	het	protocol	voorgeschreven	als	verblijfplaats	voor	de	Graven	van	
Vlaanderen	de	nacht	voor	ze	in	de	Sint-Pietersabdij	de	investituur	ontvingen	en	hun	blijde	
intrede	deden	te	Gent.	Symbolisch	niet	slecht	als	plaats	voor	een	ambtswissel.	
	
Het	lijkt	er	dus	toch	op,	voor	zij	die	nog	mochten	twijfelen,	dat	we	erop	vooruitgaan.	Al	weeg	
ik	ook	hieromtrent	voorzichtig	mijn	woorden.	
	
Enkele	clubleden	waren	vandaag	verhinderd	en	hebben	het	gewaagd	jou	te	schrijven,	in	de	
eerste	plaats	om	vergiffenis	te	vragen,	en	vooraleer	ik	mijn	loftrompet	bovenhaal	lees	ik	u	
hun	berichten	voor…		Achtereenvolgens	horen	we	Monique	(JACOBUS),	Guy	(LYBAERT),	
Henri	(de	HEMPTINNE)	en	Luc	(VERTONGEN).	
	
	
	
	
	



-Monique	JACOBUS:	
	
Goede	vriend	Didier	
	
Ooit	omschreef	ik	Rotary	als	thuiskomen,	en	die	gedachte,	daar	blijf	ik	bij:	een	veilige	haven	
zonder	beslommeringen,	waar	men	je	aanvaardt	zoals	je	bent.	Waar	je	er	altijd	bij	hoort,	
zelfs	al	ben	je	er	eens	niet.	
Rotary	krijg	je	niet,	je	werkt	eraan,	je	bouwt	op,	neemt	verantwoordelijkheid,	soms	wordt	het	
een	passie.	Je	betrokkenheid	wisselt,	van	grote	activiteit	naar	rustige	periodes	en	dan	weer	
andersom.	Periodes	van	leiderschap	en	volledige	inzet	mag	je	nu	verdiend	achter	je	laten.	
Bedankt	voor	zoveel	Rotary.	
Lieve	vrienden,	waar	ik	ook	gelukkig	van	word	is	het	jaarthema	”imagine”.	Opgegroeid	met	
de	Beatles	kun	je	als	“soixante-huitarde”	toch	niet	méér	wensen.	Imagine	betekent	
verbeelding,	fantaseren,	stiekem	hopen.	
	
Beste	Pierre,	ik	hoop	dat	mijn	verbeelding	niet	te	veel	op	hol	slaat	en	dat	we	samen	
met	veel	fantasie	een	fantastisch	jaar	hebben.	
	
Monique	
	
	
	
	
	
-Guy	LYBAERT:	
	
Cher	Didier,	
	
Comme	tu	le	sais	nous	sommes	désolés	de	ne	pas	pouvoir	être	présents	lors	de		
cet	événement	qu'est	la	passation	de	pouvoir.	
Cependant,	par	le	biais	de	ces	quelques	lignes	et	aussi	par	le	contenu	de	vos	verres	
nous	sommes	un	peu	parmi	vous	quand-même.	
	
Nous	te	souhaitons	une	très	bonne	année	post-présidentielle	pour	récupérer	
de	tous	les	efforts	fournis	lors	des	douze	derniers	mois.	
	
A	très	bientôt	Didier,	
	
Guy	et	Sandra	
	
	
	
	
	
	
	
	



-Henri	de	HEMPTINNE:	
	
Beste	Didier	en	Pierre.		
	
Via	Guido	stuur	ik	jullie	alle	succes	voor	deze	avond.		
Didier	bedankt	voor	dit	prachtig	jaar.	Wij	zullen	uw	afsluiters	missen	en	jouw	wijze	woorden.		
Pierre	wij	wensen	jouw	het	beste	voor	het	komend	jaar	en	steeds	bereid	voor	een	hulpje.		
	
All	the	best		
	
Henri	
Henri	vraagt	me	dit	sfeerbeeld	met	jullie	te	delen:	
	

	
	
	
-Luc	VERTONGEN:	
	
We	danken	Didier	voor	zijn	perfect	en	gemoedelijk	leiderschap	het	afgelopen	jaar	en	gaan	
met	volle	vertrouwen	in	Pierre	dit	nieuwe	Rotaryjaar	tegemoet.	Een	speciale	dank	ook	aan	de	
schitterende	echtgenotes	van	deze	2	heren.	We	zijn	vanavond	in	gedachten	bij	jullie!	
	
Luc	en	Elke	
	
Ik	denk	dat	de	vergadering	kan	beslissen,	met	eenparigheid	van	stemmen,	dat	de	vergiffenis	
kan	worden	verleend.	 	



	
	
Beste	Didier	
	
-Je	bent	geboren	op	29	mei	1965	te	HASSELT		
-Je	genoot	de	klassieke	humaniora,	de	retorica	Latijn	Griekse	te	Heusden	Zolder	op	het	
internaat	bij	de	minderbroeders.	
-Je	ging	daarna	naar	de	universiteit	te	Leuven,	en	dan	heerst	er	enige	twijfel	over	wat	je	daar	
hebt	gedaan,	maar	wees	gerust,	ik	kan	die	twijfel	wegnemen	met	sterkmaking,	je	hebt	er	
Filosofie	gestudeerd,	misschien	een	klein	beetje	rechten,	maar	ook	Filosofie.	
-Je	werkt	als	expert	Private	banking	voor	BELFIUS	
	
-Je	bent	gehuwd	met	Fabienne	CLAEYS-BOUUAERT,	in	die	hoedanigheid	ben	je	je	echtgenote	
gevolgd	naar	Gent,	jullie	hebben	een	zoon	en	een	dochter.	
-Je	werd	in	de	club	ingeschreven	op	10	september	2001,	samen	met	Stephan	RAHIER,	net	
geen	21	jaar	geleden	dus.	Je	peters	waren	Daniel	DE	VEUSSER	en	Henri	de	HEMPTINNE.	
-Je	werd	Paul	Harris	Fellow	in	mei	2009.	
	
Zoals	je	in	je	Inaugurale	rede	hebt	uiteengezet	heb	je	bij	Rotary	een	bijzondere	link	met	
Stephan,	hoewel	jullie	dezelfde	dag	begonnen	hebben	jullie	wel	een	heel	ander	parcours	
doorlopen.	(Ikzelf	heb	een	linkje	met	jou,	je	was	onze	aangename	tafelgenoot	met	Gaston	
tijdens	mijn	eerste	Rotarybezoek	en	Stephan	heeft	me	dan	2	jaar	later	gepind.	(Ik	kom	daar	
straks	op	terug)	
	
Iedereen	die	op	de	SV	van	27	januari	2020	aanwezig	was,	zal	zich	nog	levendig	je	
uiteenzetting	over	de	BREXIT	herinneren.	De	“standing	ovation”	die	je	toen	hebt	gekregen	
voor	een	schitterend	betoog	zonder	weerga	loog	daar	niet	om.	Toen	werd	me	duidelijk	wat	
jij	in	je	mars	had	en	wat	anders	hierover	te	zeggen	dan	“the	best	had	yet	to	come”.	Heerlijk,	
Helder,	Heineken,	neen,	neen,	Heerlijk,	Helder	‘Didiéken’,	sta	me	toe	dat	was	het!		
Wie	zoiets	complex	kan	uiteenzetten	heeft	het.	Als	je	een	masterclass	filosofie	zult	geven	zal	
ik	op	de	eerste	rij	zitten.	(Je	moet	immers	weten	dat	in	Gent	opgeleide	artsen	Beotiërs	zijn	in		
de	filosofie)	
	
Ik	kom	terug	op	je	inaugurale	rede	die	je	op	9	juli	2021	op	deze	plaats	hebt	gehouden.	Het	is	
de	mooiste	die	ik	heb	mogen	horen	in	de	korte	wijle	dat	ik	in	jullie	gezelschap	mag	
vertoeven.	Deze	rede	bevatte	je	plan,	gevat,	compact-analytisch-pragmatisch,	zoals	het	een	
inaugurale	rede	betaamt.	Het	is	bijna	een	handleiding	voor	de	toekomst.	(Ik	dacht	even	aan	
het	resultaat	van	een	psychoanalyse	op	de	sofa):	ik	maak	van	de	gelegenheid	gebruik	om	de	
grote	lijnen	even	in	herinnering	te	brengen:	
Over	het	voorzitterschap	
Over	wat	Rotary	eigenlijk	is	(wat	wij	niet	zijn,	om	beter	te	begrijpen	wat	wij	wel	zijn)	
Over	de	uitstekende	werking	van	onze	commissies	
Over	het	belang	van	vriendschap	
Over	de	verscheidenheid	en	de	kwaliteiten	van	de	leden	van	onze	club,	
Over	het	werkpunt	nieuwe	leden,	van	alle	leeftijden,	zolang	ze	maar	de	rotarische	
kwaliteiten	hebben	
Wie	het	wil	nalezen,	op	de	clubwebsite	vind	je	alles	terug,	dank	u	Jacques!!!	



	
Deze	mooi	uiteengezette	krachtlijnen	erin	hebben	geleid	en	bijgedragen	tot	het	fraaie	
verloop	van	dit	95e	jaar	in	het	bestaan	van	Rotary	Club	GENT.	Je	had	een	Plan	met	
hoofdletter,	zoveel	was	duidelijk	en	of	je	daar	grondig	had	over	nagedacht.	Vermoedelijk	
niet	vreemd	aan	je	Filosofiestudies,	en	vermoedelijk	evenmin	vreemd	aan	je	bestaan	als	
Private	Banking	expert.	Zonder	goed	plan	kan	je	daarin	evenmin	succesvol	zijn.	
	
Meer	nog	dan	het	bovenstaande	heb	je	als	goed	clubvoorzitter	onmiddellijk	betrokkenheid	
mee	gecreëerd	door	je	commissievoorzitters	al	tijdens	je	inaugurale	rede	direct	en	
persoonlijk	aan	te	spreken.	Geef	medewerkers	een	pluim	en	zij	krijgen	vleugels.	De	
uitgebreide,	intense	en	succesvolle	commissiewerking	staat	er	maat	voor,	in	alle	geledingen	
van	de	club.		
	
Je	bent	visionair	en	toekomstgericht.	Je	sprak	al	van	de	vierde	coronagolf	en	hoe	er	mee	om	
te	gaan,	ze	komt	er	nu	al	aan.	Je	visie	over	ledenwerving	werpt	vruchten	af	en	ik	honoreer	je	
standpunt	over	“one	for	one”	in	dezer,	ik	onderlijnde	dit	zelf	al	tijdens	de	algemene	
vergadering,	hoewel	misschien	hoog	gegrepen	toch	een	goede	ambitie.	
Dit	jaar	mochten	er	ook	vier	nieuwe	leden	geïntroniseerd	worden:	
Sylvie	(DUBRULLE),	Lut	(DE	CALUWÉ),	Guy	(LYBAERT)	en		Kanji	(VANDERSMISSEN)	
	
Je	hebt	doorheen	het	jaar	nauwlettend	de	vinger	aan	de	pols	gehouden,	getuige	de	
maandelijkse	comitévergaderingen,	klein	en	groot,	aangevuld	met	de	frequente	
overlegmomenten	die	je	met	je	Comitéleden	hield	alsook	Je	nauwlettende	en	bezielende	
opvolging	van	de	ROSA.	Je	bijna	spreekwoordelijke	luciditeit,	tact,	bescheidenheid	en	
discretie	hebben	je	bij	dat	alles	gesierd.	
	
De	Clubactiviteiten:		
	
Ik	zou	hier	nu	een	enumeratie	kunnen	geven	van	alle	activiteiten	die	afgelopen	jaar	hebben	
plaatsgegrepen	in	deze	club.	Dit	gaat	me	evenwel	te	ver	leiden.	Enumeraties	zijn	vervelend,	
als	anesthesist	is	dat	misschien	bruikbaar	omdat	jullie	daardoor	in	slaap	gaan	vallen,	maar	
daarna	evenwel	moet	ik	jullie	weer	wakker	maken.	
	
In	elk	geval	is	het	zo	dat	Didier	meteen	van	wal	is	gestoken,	De	feitelijke	machtsoverdracht	
was	ternauwernood	achter	de	rug	of	het	land	werd	op	14	juli	geteisterd	door	de	
verschrikkelijke	watersnood,	meer	bijzonder	in	de	Vesdervallei	en	te	LUIK-	LIÈGE,	de	vurige	
stede,	waar	onze	club	toch	een	bijzondere	verbondenheid	mee	heeft	en.	Je	nam	
onmiddellijk	contact	met	de	voorzitter	van	RC	Luik,	David	MANN,	om	onze	verbondenheid	te	
onderlijnen.	Hiermee	nam	onze	steun	aan	acties	rond	deze	catastrofe	een	aanvang,	deze	
steun	behelsde	niet	enkel	geldelijke	steun,	via	district,	KBS,	en	het	initiatief	van	RC	GENT	
ZUID		maar	ook	materieel	aan	“project	nr.5:	Maria	Goretti	school”	en	“project	nr.6:	
Jongerenhuis	KINKEMPOIS”	geïnitieerd	door	Rotary	Club	LIÈGE.	
	
Dit	werd	gevolgd	door	een	druk	bijgewoond	en	bezielend	zomerprogramma.	
	
De	statutaire	vergaderingen:	wie	in	detail	wil	weten	wat	en	wie	er	allemaal	heeft	
plaatsgevonden	afgelopen	jaar,	alstublieft	consulteer	onze	website.	Ik	zou	het	allemaal	



kunnen	opnoemen,	er	zaten	briljante	sprekers	tussen.	Maar	één	die	ik	toch	wil	vermelden	is	
Kanunnik	Peter	SCHMIDT,	Hij	stak	er	met	kop	en	schouders	bovenuit.	Hij	is	een	begenadigd	
spreker.	Hij	onderhield	ons	over	“Enkele	sleutels	voor	Het	Lam	Gods”.		Zo	u	hem	hierover	
nog	niet	heeft	gehoord,	dit	is	een	aanrader.	
	
Benevens	de	sprekers	tijdens	de	Statutaire	Vergaderingen	was	ook	het	bezoek	van	de	
Gouverneur	van	ons	district	2130	een	succes.	Niet	alleen	de	Rotary	Gouverneur	maar	ook	de	
Provinciegouverneur	Carina	VAN	CAUTER	heeft	ons	bezocht.	Allemaal	heel	fraaie	
gebeurtenissen.	
	
We	hebben	niet	stilgezeten	naar	andere	clubs	toe,	zo	zijn	er	meerdere	commandobezoeken	
geweest,	bilateraal	gesmaakt.	
	
Ook	VOG	is	niet	aan	de	aandacht	ontsnapt,	en	dat	zal	Henri	zeker	veel	plezier	doen,	ten	
eerste	al	door	de	inauguratie	van	de	nieuwe	keuken	in	het	sociaal	restaurant	Parnassus,	
gerealiseerd	door	de	samenwerking	van	de	Gentse	Clubs	met	een	Global	Grant.		
We	hebben	deelgenomen	aan	de	activiteit	van	RC	Gent	Zuid	eveneens	in	het	sociaal	
restaurant	Parnassus:	armoedebestrijding	en	kinderarmoede.	
Er	was	ook	de	opening	van	het	sociaal	restaurant	ARBED.	VOG	ligt	ons	hoe	dan	ook	nauw	
aan	het	hart	en	de	activiteiten	ervan	worden	nauwlettend	opgevolgd	door	Jacques	en	Henri.	
	
Camaraderie	moet	ook	eventjes	aan	bod	komen.	Het	zou	hun	onrecht	aandoen	door	Pierre	
(PERNE)	en	Bernard	(ZENNER)	niet	te	vermelden.	De	inspanningen	die	de	commissie	
Camaraderie	zich	heeft	getroost	zijn	fenomenaal.	Zij	hebben	ons	geleid	naar	de	”Triënnale	in	
BRUGGE”,	naar	de	expo	van	Michel	BUYLEN	in	MUDEL	te	DEINZE,	zij	zijn	met	ons	naar	het	
“Huis	Beaucarne”	te	OUDENAARDE		gegaan	alsook	hebben	zij	het	bezoek	aan	“Museum	De	
Reede”	in	ANTWERPEN	georganiseerd.	
	
Ook	de	internationale	activiteiten,	in	het	bijzonder	de	deelname	aan	de	viering	van	100	jaar	
MARGATE,	onze	Engelse	contactclub,	waarover	de	pittige	details	genoeglijk	bekend	zijn	
verdienen	een	vermelding.	
	
Er	werden	Grants	aangevraagd	en	er	werd	deelgenomen	aan	Grants.	De	District	Grant	
Digitale	kloof	werd	succesvol	afgerond.	En	de	club	nam	deel	aan	de	Global	Grant	“Institut	
Portugais	d’Oncologie”	van	onze	contact	club	Rotary	Club	LILLE.	
	
	
Beste	Didier,	Beste	Fabienne	
	
Een	Rotaryjaar	heeft	hoe	dan	ook	een	belangrijk	impact	op	het	bestaan	van	een	gezin.	
Zeggen	dat	je	dit	Rotaryjaar	tot	een	goed	einde	hebt	gebracht	alleen	doet,	hoewel	misschien	
juist,	je	naar	mijn	gevoel	te	kort.	Daarom	dient	gezegd	dat	het	95e	Rotaryjaar	van	Rotary	
Club	Gent	onder	jouw	voorzitterschap	een	uitermate	rijkgevuld	en	geslaagd	jaar	dient	
genoemd	te	worden.	De	cijfers	in	Rotary	Central	liegen	er	niet	om	en	kunnen	door	eenieder	
geraadpleegd	worden.	
	



Onze	club	heeft	tot	nog	toe	3	ware	Coronavoorzitters	gekend.	Hopelijk	zullen	nieuwe	
opflakkeringen	ons	bespaard	blijven.	Maar	mocht	het	zo	zijn,	dan	zullen	we	met	de	
verworven	expertise	er	zo	adequaat	mogelijk	mee	omgaan.	Pierre	(PERNE),	de	3	huidige	
Coronamusketiers	zijn	nog	op	zoek	naar	hun	“d’Artagnan”,	mocht	het	zich	voordoen	dat	er	
een	vierde	Coronavoorzitter	nodig	zou	zijn.	
	
Het	linkje	dat	we	hadden,	Didier,	is	de	afgelopen	twee	jaar	een	echte	link	geworden.	Het	was	
een	eer	en	een	waar	genoegen	met	je	samen	te	werken.	Ik	heb	dit	bovendien	ervaren	als	
een	heel	leerrijke	en	boeiende	periode.		Ik	zal	er	met	veel	genoegen	op	terugkijken.	Het	
honoreert	je	visie	op	“Rotarische	vriendschap”	en	vriendschap	tout	court.	Dit	is	dan	mijn	
symbolisch	Vergeet-Mij-Nietje…	
	
Onze	club	bevat	heel	wat	taalwonderen	en	taalexperten.	Ik	veroorloof	me	om	als	besluit	dit	
nog	mee	te	geven:	
Volgens	de	oude	taalkunde	is	het	woord	“danken”	perfectief	(eindig):	je	dankt	iemand	en	het	
is	voorbij.	Dankbaar	zijn	daarentegen	is	duratief…	
Het	lijkt	me	dus	gepast,	mede	in	naam	van	alle	leden	van	Rotary	Club	Gent,	jullie	mee	te	
delen	dat	wij	jullie	dankbaar	zijn.	
Laat	ons	nu	dan	het	glas	heffen	op	je	voorzitterschap,	je	medewerkers	2021-2022	en	op	
Pierre	(PERNE)	’s	voorzitterschap	2022-2023.	
	
Guido	INGELS		
Ambtwissel	
Kasteel	van	ZWIJNAARDE	
24	juni	2022	


