Week 7

Maandag 30/09

Maandag was het feest voor een heilige, het Michaélsfeest voor Michael zelf. Alleen was er
geen feest voorzien, we moesten onze eigen lunch meenemen. In plaats van naar school te
gaan, gingen we naar het treinstation en stapten we op de bus. We reden twee uur en net
toen ik zeker wist dat we ontvoerd zouden worden, zetten ze ons af bij een veld. Ik besloot
mijn Doc Martens aan te trekken en dat was een vergissing, want daarna hebben we nog
twee uur gelopen. We vroegen meneer Tom, die ook de directeur is, waar we naartoe gingen
maar hij zei dat hij het zelf niet wist. Sterke ontvoeringsvibes. We gingen naar een WWI|I
kerkhof en tekenden het kerkhof met houtskool. Daarna aten we lunch en liepen we nog
twee uur in een lus van waar we waren begonnen. Mijn achillespees doet nog steeds pijn als
ik schoenen draag. Daarna schreven we wat gedichten over vrijheid. Daarna stapten we in de
bus en gingen we terug naar het station, dus ik denk dat ze er niet waren.

Dinsdag 1/10
Dinsdag heb ik aan mijn beeld gewerkt. Ik heb per ongeluk het hoofd komisch massief
gemaakt.

Woensdag 2/10

Op woensdag ging ik met Matteo en Tobias naar Ma's Bakery, een Amerikaanse bakkerij met
fenomenale kaneelbroodjes. Daarna gingen we naar een Hawain bowl tent die niet zo lekker
was. Tijdens het eten kwam ik Fernanda tegen en ik ging met haar mee om een notitieboekje
uit te zoeken. Ik kreeg een pumpkin spice cinnamon roll, die was zo lekker.

Vrijdag 4/10

Marriteta organiseert een filmavond voor onze klas om geld in te zamelen voor onze eindreis
naar Corsica. We zetten Coraline op als kinderfilm en Scream als enge film.Coraline is best
eng.lk heb me opgegeven om brownies mee te nemen. lk ben naar een edm-concert
geweest met Maja en Finn van school, waar de jeugd werd aangemoedigd om te gaan
stemmen.Sinds dit jaar is stemmen niet meer verplicht in Belgi€, dus niemand weet echt hoe
de verkiezingen zullen uitpakken.De muziek op het concert klonk zoals ik me een
buitenaardse planeet voorstel.

Zaterdag 5/10

Op zaterdag gingen we Indiaas eten.We hadden papadum als voorgerecht en er was de zoete
saus die er altijd bij hoort, maar ook wat muntsaus die lekker was.lk kreeg kip tikka
masala.Griet en ik deden alsof we magische krachten hadden toen we probeerden de
aandacht van onze ober te krijgen.Het klinkt niet grappig nu ik het uitleg, maar ik zweer dat
het zo was. Het begon toen Griet met haar hand gebaarde dat ze de ober wilde roepen. Het
leek alsof ze haar magische krachten probeerde te gebruiken.Het veranderde in een heel
telekinese-ding. Ik zweer het, het was grappig. |k ging deze keer weer naar het Rak Rak-
evenement met Filip.

Zondag 6/10
We gingen naar familie van de Standearts in Brugge. We aten taart en kletsten. Ik ging hun
Jack Russel uitlaten met Cezar en daarna gingen we naar het park om te basketballen. Ik heb



Sydney en mijn moeder voor het eerst samen kunnen Facetimen. Het was echt geweldig om
met ze te praten.

De wazigheid van de weekdagen

Deze week heb ik geen online Nederlandse les gehad omdat mijn leraar ziek was. Ondanks
dat ik geen Nederlandse les had, voel ik me best goed over waar mijn Nederlands nu is, ik
begrijp elke dag een beetje meer. Mijn beeldhouwwerk dat ik aan het maken ben leek heel
even op Sid de luiaard uit ijstijd omdat ik de ogen te groot en te wijd had gemaakt. Mijn klas
heeft pannenkoeken verkocht om onze eindreis naar Corsica te financieren. lk geef al mijn
geld uit bij de bakker tijdens de lunch, het is het waard.Het weer was deze week beter dan
normaal, veel zonniger dan normaal.

Vrijdag 11/10

Ik ben naar de winkel geweest met Cezar en we hebben echte aardbeien gekocht en Haribo
aardbeien softies snoep. We hebben een video gemaakt waarin we de twee met elkaar
vergeleken, maar die is verwijderd wegens drugsgebruik... het zal wel de rode veertig van het
snoep zijn. Daarna ontmoette ik Fernanda en Sofia bij Hawaiian Poke Bowl. Het is erg
populair in Gent, maar ik vind het overschat. Ik heb bij Fernanda thuis geslapen. Ik snurk
helaas. Het was erg leuk om de volgende dag een video te zien van mijn gesnurk...

De volgende dag 12/10

We reden naar Luxemburg voor een Mustang-conventie omdat Fernanda's gastvader Carlos
daar werkt. Ik hou niet zo van auto's, maar Sofia heeft een Mustang in Canada. Toch was het
interessant om alle auto's te zien. Ik ontdekte mijn nieuwe verslaving aan Black Peach
Hibiscus Fuze Tea. Het evenement was in het zuidoosten van Luxemburg, vlak naast Frankrijk.
Na het evenement gingen we naar de hoofdstad en die was sprookjesachtig mooi.

Zondag 13/10

Ik ben gaan schaatsen met Matteo, Tobias en Fernanda. Daarna gingen we naar een chique
café. We deelden de laatste appeltaart die ze nog hadden, hij was waanzinnig lekker. Ik dronk
donkere warme chocolademelk. Ik ontdekte dat Griet niet één, niet twee, maar drie gitaren
heeft. Ze leent me er een en ik probeer nu Linger van The Cranberries te leren. Daarna wil ik
starman leren

Ik ben nu twee maanden in Belgié. Ik leef nog, dus het gaat best goed.

Albums waar ik onlangs naar heb geluisterd

De opkomst en ondergang van Ziggy Stardust, David Bowie
Sling, Clairo

Songs, Adrianne Lenker

De rechten van de tweeling, Steve Lacy

Raak me hard en zacht, Billie Eilish

Tidal, Fiona Apple



Week 9
Luister naar Lizz Wright terwijl je mijn nieuwsbrief Sparrow leest (idee van Filip)

Woensdag 16/10

Sophia nodigde alle uitwisselingsstudenten uit om woensdag naar Brugge te gaan, zonder
speciale reden - gewoon om te shoppen, dachten we. Het blijkt dat ze teruggaat naar
Canada. Ik wist dat ze overwoog om terug te gaan, maar toch was ik verdrietig. We waren
goede vrienden, maar nog belangrijker, we kibbelden als broers en zussen - dan weet je dat
we echt close waren. Aan de andere kant kregen we de cadeaus die haar toekomstige
gastgezinnen zouden hebben gekregen. Ze gaf me een pot frambozenconfituur die ik al op
heb. Het was een leuke tijd in een prachtige stad en ik heb twee keer ijs gegeten wat mijn
maag niet kon waarderen.

Woensdag, maar dit is een andere rubriek omdat het heel anders is

Ik ging naar een concert van Lizz Wright, een Amerikaanse jazz-zangeres. Ze is toevallig ook
heel goed bevriend met de Standaerts, ze kennen elkaar al heel lang. Het was echt een leuk
concert, Lizz had een hele mooie stem en er was een goede variatie aan muziek. Jazz prikkelt
mijn hersenen precies goed. Er is een foto van ons allemaal plus de pianist bijgevoegd.

Donderdag 17/10

Mijn school had donderdag weer een speciale dag, het was sportdag. Mijn verwachtingen
waren niet super hoog, ik dacht dat we misschien een balletje zouden trappen of rondjes
zouden rennen. Maar het was waanzinnig. We gingen wakeboarden (alleen kan ik niet
wakeboarden, dus ging ik waterskién). Het gekke was dat het niet op een boot was, maar op
een meer met een baan met een zipline die je door het water trok. Denk aan t-bars van het
skién, maar dan echt snel en in de lucht. Eerst deden we knee boarding, op je knieén (wow),
daarna konden we overgaan op wakeboarden of waterskién. We droegen wetsuits en het
was best mooi weer, op een half uurtje regen na. Bedenk wel dat we te maken hebben met
typisch Belgisch weer. De bochten waren het moeilijkst - als je ze niet in de juiste hoek nam,
vloog je de lucht in!


https://youtu.be/FBTiT4B4eY4?si=oMfOLnv7iJiOQj8G

Donderdag, maar dit is een ander deel omdat het heel anders is

Donderdag was Fernanda's echte verjaardag. Ze had niets gepland, maar Carlos, haar
gastvader, wilde haar verrassen met een avondje uit in een Mexicaans restaurant. Matteo en
ik kwamen ook om haar te verrassen. Ik kwam een paar minuten nadat ze waren gaan zitten
en Matteo een paar minuten daarna. Ze was inderdaad verrast. Het eten was zo lekker, Fer
zei zelfs dat het beter was dan normaal Mexicaans eten.

Vrijdag 18/10

Ik was een beetje verkouden van de dag ervoor. Mijn klei-sculptuur zou van iemand moeten
zijn die ik ken, maar het ziet eruit als een Grieks trollen-oger ding, dus ik hou de persoon tot
nader order anoniem. Er is een foto van bijgevoegd.

Zaterdag 19/10

Zaterdag was de geplande verjaardag van Fer. Matteo uit Argentinié en Jordan uit Canada
waren er. Twee uitwisselingsstudenten die ik nog niet had ontmoet, waren er ook. Karla en
Emilio wonen in Franstalig Belgié en komen uit Mexico. Veel van het gesprek was
begrijpelijkerwijs in het Spaans. Telkens als ik het probeerde te spreken - ik ken het een
beetje - moest ik aan de Nederlandse woorden denken. Ik denk dat Nederlands gewoon mijn
Spaans vervangt. Ik heb Fernanda wat pannenkoeken gegeven en ze vond ze erg lekker. Het
was een leuke avond.

Vandaag zondag 20/10

Vandaag zijn we op bezoek geweest bij de ouders van Filip. Het zijn echt aardige mensen. De
lunch was erg lekker. Als toetje hadden we ananas met vanille-ijs, een nieuwe combinatie
voor mij. Het was lekker, maar ik geef nog steeds de voorkeur aan vanille-ijs met frambozen.
Het is leuk om Cezars oudere broer te zijn en dingen te doen zoals tegen hem zeggen dat hij
een spin in zijn nek heeft nadat hij door een spinnenweb is gelopen. Hij is echt bang voor
spinnen. Een oudere broer hebben bouwt karakter op, dus ik doe hem een plezier, geloof



me. |k begin morgen aan een nieuw kwartaal Nederlandse les met een nieuwe lerares. lk
hoop dat het sneller zal gaan dan het vorige kwartaal.

Eindproject

Ik moet een idee vinden voor een eindproject voor school en me daaraan houden, maar ik
vind het moeilijk om een idee te vinden. Hoe meer ik nadenk over het monoloogidee, hoe
stressvoller het voelt, ik vind het moeilijk om een structuur voor een monoloog te vormen.
Mijn andere benadering zou een video zijn. Ik zou een documentaire kunnen maken over
mijn uitwisseling. Ik zou een korte film kunnen schrijven. Er zijn zoveel mogelijkheden. Ik
denk dat een videoproject beter beheersbaar en minder stressvol zou zijn, omdat het niet de
druk van een voorstelling met zich meebrengt. Hoe dan ook, het komt wel goed (ik moet
positief blijven denken).

Week 10

Maandag 21/10 was de start van mijn Nederlandse les. Ik ben blij met het snellere tempo
van de les, maar ik denk dat we in het eerste kwartaal wat belangrijke stof hebben gemist
omdat onze lerares zo lang ziek was. lk heb Griet zien optreden als Ella Fitzgerald in een
kinderstuk dat ze mee heeft geschreven. Het ging over Ella's jeugd en leerde kinderen over
verdriet terwijl het tegelijkertijd een leuke voorstelling was. Griet was geweldig in het bezig
houden van alle kinderen; een paar keer tijdens de voorstelling liet ze ze met haar opstaan
en de trein besturen. Het was heel schattig! Ik heb een foto bijgevoegd van Griet aan het
einde van de voorstelling, met bellen die uit het plafond naar beneden kwamen. Helaas slikte
ze per ongeluk een zeepbel of twee in.




Op dinsdag 22/10 heb ik klei toegevoegd aan mijn beeld, dus hopelijk zal het niet meer in je
nachtmerries rondspoken. lk zal er ook een foto van bijvoegen. Ik denk dat ik nog maar één
lesuur heb om eraan te werken, dus er komt een einde aan de kleiverhalen. Mijn klas
verkocht pannenkoeken tijdens de lunch en er gebeurde iets heel verdrietigs en grappigs.
Een jongen van een jaar of negen stond ongeveer een kwartier in de rij met zijn fiets. Hij had
zijn handen vol aan zijn fiets en toen hij een hap van zijn pannenkoek wilde nemen, liet hij
die vallen. Toen hij hem wilde oprapen (vijf-seconden-regel) liet hij hem weer vallen.
Verslagen liep hij weg zonder ook maar een hap te nemen. |k schrok er zo erg van dat ik niet
kon stoppen met lachen (geen zorgen, hij hoorde me niet). Ik had een nieuwe voor hem
moeten kopen. Nadat hij daar te lang had liggen woelen, raapte ik hem op uit het gras en
gooide hem in de prullenbak.

Op woensdag 23/10 maakte ik brownies voor de filmavond van donderdag. Ze kwamen uit
een doos, dus ik verwachtte geen uitmuntendheid, maar ze waren helemaal niet chocolade-
of vochtig. Ik ging voor het eerst sinds lange tijd schaatsen. Ik ben deze week zonder reden zo
moe geweest, dus ik ben niet lang gebleven.

De filmavond van donderdag 24/10 was leuk. Ik heb Halloween-decoraties en -meubels
opgezet en afgebroken, desserts geserveerd, geld aangenomen (vier euro met een kostuum
en vijf zonder) en Coraline en Scream gekeken. Ik heb vijfenzeventig procent

van Coraline minstens vijf keer gezien, maar dit was mijn eerste volledige kijkbeurt.

Ook Scream heb ik om de een of andere reden nog nooit gezien. Beide films waren geweldig.
Ik heb uiteindelijk alleen toetjes gegeten voor het avondeten, dus mijn maag was gek. Ik ben
nog steeds verbaasd dat mijn brownies allemaal verkocht zijn. Ik denk dat ik een dezer dagen
zelf brownies ga maken; het maken van slechte brownies heeft me net gemotiveerd om een
comeback te maken.

Vrijdags zijn nu speciaal omdat ik 's ochtends geen online les heb, dus dan ga ik naar de
gewone klas. De eerste klas rouleert om de paar weken en deze vrijdag leerden ze over de
evolutie van de mens. Voor het avondeten gingen we frietjes halen bij de frituur. Zo lekker!

Op zaterdag 26/10 had ik kunstles. We keken naar een Duitse Dracula-film uit de jaren 1920
en pauzeerden hem af en toe om de compositie te tekenen. Daarna gingen we naar het
centrum van de stad en tekenden we de kathedraal. Ik hou het liever bij meer gestileerde
tekeningen omdat realisme niet mijn sterkste kant is. Het is nu een week vakantie, dus we
gaan naar Nederland. Ik voelde me ziek en slaperig, dus ik deed een dutje van twee uur
voordat we naar Breukelen reden. Het was maar twee uur rijden naar Breukelen, maar dat is
lang voor Europeanen en Cezar. Brooklyn, NYC, komt ook uit Breukelen. Het huis waar we nu
wonen ligt aan een meer en als ik mijn raam open doe, is het water daar. Het is echt
ontspannend om naar het water te kijken. We doen aan woningruil, dus de familie van het
huis aan het meer verblijft nu in Gent. We aten bij een Indonesisch restaurant en deden
boodschappen bij Aldi.



Vandaag zondag 27/10 gingen we het water op... en ik viel erin. Eerst gebruikte ik een oude
surfplank als peddelplank en viel ik er niet in, maar toen ik in de kano stapte, viel ik erin oh,
en ik heb mijn zwempak niet bij me! Filip heeft ook vrienden gemaakt met onze buren (hij
maakt sneller vrienden dan mijn moeder, wat erg indrukwekkend is) aan de overkant van de
straat, of het meer, denk ik, en we zijn op hun boot gaan varen. Het belangrijkste was dat ze
een hond hadden die Max heette en die op mijn schoot zat terwijl we door de waterwijk
voeren. lk voelde me niet lekker vandaag; ik denk dat ik een vitaminegebrek heb, maar nadat
ik een appel had gegeten, voelde ik me geweldig! Ik weet niet precies wat het verband is,
maar ik laat binnenkort mijn bloed testen. Ik ben zo dol op penne pasta, en vanavond aten
we penne pesto tomaat pasta. Bedankt, Griet! Morgen gaan we naar Amsterdam! Ik heb zin
in de vakantie, al moet ik nog beslissen wat ik wil gaan doen voor mijn eindproject.

Ik heb A little life gelezen en ik ben nog maar tien procent bezig, maar misschien draagt het
wel bij aan mijn verdriet. Ik gebruik libby en ik heb een heleboel boeken in de wacht staan
die net binnen zijn gekomen en nu moet ik er een heleboel lezen. ledereen die naar
luisterboeken luistert moet libby gebruiken want het is fantastisch en gratis.

Tot Ziens!



