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Beste	vrienden	en	vriendinnen,	
		

	
Een	beetje	ROTARY	nieuws	

	
	
Dankzij	de	financiële	hulp	van	onze	club:	kopieer	deze	link	:	
	
https://www.uzleuven.be/nl/nieuws/getransplanteerde-patienten-bezorgen-met-de-
fiets-mondmaskers-aan-lotgenoten		
	
Wekelijkse	update	(10	mei)	van	de	KRAS-diensten	
				
In	de	Coronamap	vinden	jullie	de	wekelijkse	update	over	de	corona-acties	door	Kras-
coördinator	Karleen.	In	deze	update	van	10	mei	(pagina	1-10)	lezen	jullie	onderaan	punt	
2	ook	de	tussenkomst	van	VOG	in	het	mondmaskerverhaal.	Daarin	wordt	ook	onze	
verdere	zoektocht	naar	stoffen	maskers	en	plexi-bescherming	beschreven.	
	 	
Boodschappen	van	inkomend	gouverneur	D2130	Koen	Ringoot

Via	deze	link		
https://youtu.be/zFdWoJRZ1aw	
kunnen	jullie	de	boodschap	van	Koen	
Ringoot	van	16	mei:	(Over	de	
actiepunten	van	de	internationale	
voorzitter	en	de	speerpunten	van	
Gouverneur	Elect	Koen	Ringoot	)	
herbeluisteren.	
Nieuwe	boodschappen	volgen	op	13	
juni	(De	Jeugduitwisselingen)		en	op		20	
juni	(Verwachtingen	van	de	clubs	ivm	
vernieuwing	en	verjonging).		
Probeer	nu	ook	al	eens	in	te	loggen	op	
de	website	van	het	nieuw	district	
D2130:	https://rotary2130.org/nl/		

	



	
	

SV	-	maandag	18	mei	2020	19:30	-	21:30,	online	via	ZOOM	
	
	
	

	

Met	als	gastspreker			
Cédric	Van	Branteghem	
Directeur	Memorial	Van	Damme	
	
	Voormalige	Belgische	atleet,	die	
gespecialiseerd	was	in	het	loopnummer	
over	400	m.	Hij	nam	tweemaal	deel	aan	
de	Olympische	Spelen	en	maakte	deel	uit	
van	het	estafetteteam	dat	in	2008	op	
de	Olympische	Spelen	vierde	werd	en	
hierbij	het	Belgische	record	op	de	4	x	
400	m	estafette	verbeterde.	Voor	zijn	
	

atletiekprestaties	kreeg	hij	tweemaal	
de	Gouden	Spike	uitgereikt.	
	

	
	
	
Inloglink	voor	de	vergadering	staat	in	de	mail	die	jullie	kregen	bij	

deze	brief!	Tot	morgen	maandag	!	
	
	
	
	
	

	
Poëziehoekje	(met	dank	aan	James)	

	
	
	
De	kleine	komedie	
	
1.	Inferno		
Nel	mezzo	del	camin	di	nostra	vita	
		
Toen	schrok	ik	wakker	in	een	donker	bos.	
Ik	was	verdwaald	in	't	midden	van	mijn	leven.	
Dat	wat	ik	vasthield	liet	mij	zomaar	los.	
	
Van	kindsbeen	was	de	liefde	mij	gegeven.	
Leven	had	nooit	veel	pijn	gekost.	
Toch	is	mij	alles	nu	om	't	even.	

			
Wel	had	ik	nooit	iets	opgelost,	
altijd	maar	liever	meegegeven	
en	wás	er	iets,	dan	had	ik	dorst.	
	
Rond	liep	ik	in	een	gouden	nevel,	
van	gods	gebod	naar	't	scheen	verlost.	
Maar	daar	is	niets	van	heel	gebleven.	
	
Erger	dan	wanhoop	is	het	kwaad	
dat	mij	hier	doodstil	gadeslaat.	
	
	
    



2.	Purgatorio	
		
Troost	is	er	in	muziek,	
elegisch,	niet	te	dik.	
Versterkend	is	ook	poëzie	
en	mijn	Vergilius	heet	Yeats:	
									‘Een	oude	man	is	maar	een	nietig	ding,	
										een	stukke	jas	rondom	een	stok,	tenzij	
									de	ziel	al	handenklappend	zingt	en	luider	
zingt	
									bij	elke	rafel	in	zijn	sterflijke	kledij.’	
		
Natuur	helpt	soms	wel	mee.	
Geen	boterbloem,	
geen	weegbree	in	de	berm.	
Dat	zou	teveel	zijn	nu.	
Maar	weiden	donkergroen	
onder	een	grijze	lucht,	
dat	is	genoeg.	
Het	bruine	riet	voorbij	de	dijk,	
het	water	waar	ik	inloop	met	mijn	laarzen,	
het	klein	geklots	(geen	brede	baren).	
Ik	ga	niet	verder	ook	en	als	
een	Broedertrouw	wat	golven	maakt	
doe	ik,	bijna	gehaast,	een	stap	terug	
zodat	het	kille	grauwe	water	
net	niet	naar	binnen	glipt.	

	

  		
Als	Hein	mij	haalt	zal	ik	gelaten	zijn,	
maar	'k	zoek	hem	niet,	tenzij	in	groter	pijn	
dan	wat	de	ziel	het	zingen	deed	vergaan.	
Misschien	dat	dat	terugkomt,	later:	
een	zingen	haast	niet	te	verstaan,	
een	kurkdroog	handgeklap	en	
weg	
ben	
ik,	
a	tattered	coat	upon	a	stick.	
	
	

	

	 		 	3.	Paradiso	
		
Toch	maar	liever	blijven	leven,	
iets	langer	dan	een	eeuw	als	't	kan,	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
zonder	kanker	alsdan	en	op	jenever,	
gebakken	paling	en	al	wat	
niet	mag	op	dokters	flets	gezag.	
		
Alleen	moet	ik	weer	klein	beginnen	
om	het	gevecht	alsnog	te	winnen,	
al	loopt	het	altijd	eender	af.	
	
Kijk	naar	de	spreeuwen	in	de	heg,	
hoor	hoe	je	dochter	roept	
dat	het	begint	te	sneeuwen,	
ruik	door	je	kegel	heen	
hoe	moeder	aarde	toch	
nog	een	nieuwe	lente	baarde,	
voel	hoe	in	't	smalle	bed	
je	warmte	uitgaat	naar	een	ander	
die	bijna	vreemdling	werd	
-	toen	ik	verdwaald	was	zeker	-	
maar	die	toch	beter	
dezelfde	blijven	kan,	
als	't	mag.	
	 			
Maar	sneeuw	en	bloesem	dwarrelen	vergeefs	
als	niet	de	geest	boven	de	waatren	zweeft,	
het	zwarte	water	dat	maar	staat	
of	helder	door	de	vingers	glipt.	
Niets	is	er	dan	wat	eeuwig	is:	
het	schone	van	de	kunst	
dat	soms	natuur	passeert,	
het	rusteloos	vernuft	
dat	door	de	wolken	scheurt	
waarin	ons	doffe	hoofd,	
ons	bange	hart,	ons	vege	lijf	
te	gretig	hangen	blijft.	

	

	
	
Jan	Eijkelboom		
(Wat	blijft	komt	nooit	terug,	1979)	
	
	
	



	
	

Nieuws	van	onze	leden	
	

	
	
Wat	doet	Marc	Dubois	in	deze	Corona	
tijd?		
	
Zijn	archief	aan	het	doornemen.	
Bij	het	opruimen	van	mijn	archief	vond	
ik	een	Duits	tijdschrift	uit	1936	“Motor	
und	Sport”.	Vermoedelijk	om	de	mooie	
cover	of	de	foto’s	van	de	eerste	
snelwegen	bleef	dit	in	het	archief	
Dubois.	Bij	het	doornemen	van	het	blad	
zag	ik	een	“Corona-Kaffette”	van	Lorens	
&	Vorberg	uit	Meiningen.		
Laat	ons	hopen	dat	het	virus	wordt	
opgesloten	in	dit	koffertje!	
	

	 	
Welkom	August	Turcksin!!	
	
Hoewel	de	Horeca	op	sterven	na	dood	is,	
wil	ik	toch	-	als	“kersvers”	Rotary	lid	-		
een	tweetal	bijdragen	leveren	aan	de	
RCG	Corona	Nieuwsbrief.	
Eerst	en	vooral	de	geboorte	van	mijn	
kleinzoon	August,	die,	aangezien	mijn	
zoon	de	vader	is,	ook	de	naam	Turcksin	
zal	dragen.	
Moeder	Camille	stelt	het	opperbest,	
vader	Charles	is	fier,	toegewijd	en	ook	
bezorgd.	(zie	foto).	Kleinzoon	August	
vertoeft	sedert	13	mei	in	ons	midden,	
met	de	absolute	social	distancing	!	
Tweede	bericht	is	een	gedicht	dat	in	
deze	hectische	tijden,	zeker	voor	ons,	
aan	het	nadenken	zet	(zie	supra).	
Ik	wens	ook	aan	Marc	Dubois	en	
Marlène	alle	nodige	moed	en	
ondersteuning	te	betuigen	bij	het	
overlijden	van	hun	allerbeste	vriend	
Christian	Kieckens	(zie	ook	infra)	en	aan	
Guido	een	heel	gelukkige	verjaardag	te	

wensen,	en	een	optimale	en	uiterst	
snelle	revalidatie.	
En	mocht	er	een	Horeca-God	bestaan,	
mag	hij	wel	een	dringende	en	hoogst	
noodzakelijke	interventie	voorzien.	
Prettig	weekend.													
	James	Turcksin	
	



Wie	wil	een	herbruikbaar	mondmasker?	
	
Ann-Sophie	Claeys	(dochter	van	Monique)	maakte	reeds	een	aantal	herbruikbare	
mondmaskers	speciaal	voor	onze	clubleden.	Wie	er	één	of	twee	zou	willen	stuurt	zo	snel	
mogelijk	een	mail	naar	monique.jacobus@telenet.be	die	de	maskers	persoonlijk	zal	komen	
bezorgen!	….	en	beluister	‘De	Tango	van	het	blote	mondje’	in	de	Coronamap! 
	
	
Enkele	foto’s	van	Nele	
	

	
	

Corona-vrij	samen	genieten	van	de	zon	op	het	terras	bij	Cathérine	na	mijn	werkdag	in	Gent	
(electrisch	fietsen	verklaart	het	flashy	jasje)		

en	vaststellen	dat	onze	voorzitter	Henri	er	gelukkig	vlug	bij	was!!		
Op	de	foto	hieronder	‘Moederliefde	in	de	avondzon	op	mijn	loopparcours		

(start	to	run	les	11!)	
	

	
	



	
Film-	en	muziekrubriek	

	
	
Met	Robert	…	
gaan	we	de	nostalgische	toer	op	met	een	mooi	filmpje	over	‘Mijn	Gent’	te	downloaden	in	de	
Coronamap!		
	
En	Bernard	stuurde	ons		
een	beetje	info	over	‘Belgium	for	beginners’		
https://m.youtube.com/watch?v=w6k91DmU8tk		
	
	

	
In	DS	van	12/05/20	…	Mijn	“compagnon	de	route”	

	
	
In	memoriam:	Een	gangmaker	met	een	brede	kijk	(DS	12/05/20)	

	
…Vier	jaar	geleden	kreeg	Christian	Kieckens	een	overzichtstentoonstelling	in	De	Singel.	

Die	bracht	een	rijkgeschakeerd	palet	–	Kieckens	heeft	dan	ook	veel	domeinen	bestreken.	In	
het	hart	van	de	opstelling	was	de	woning	Van	Hover-De	Pus	gereconstrueerd,	waarvoor	hij	
elk	formalisme	probeerde	weg	te	gommen	om	tot	de	essentie	te	komen.	‘Ingehouden	
complexiteit’,	vatte	hij	het	samen.	In	een	ander	segment	van	de	expositie	had	hij	zichzelf	
weggegomd.	In	dat	deel	nodigde	hij	achtereenvolgens	collega’s	en	oud-studenten	uit.	Zo	
was	Kieckens:	genereus	en	een	begeesterende	gangmaker	voor	velen.	Hij	werd	69.	
Kieckens	behoorde	tot	de	fameuze	lichting	van	1974,	waartoe	ook	Robbrecht	en	Daem,	

Marie	José	Van	Hee	en	Marc	Dubois	behoorden.	‘Hij	was	mijn	compagnon	de	route’,	
zegt	Dubois.	‘We	waren	studiegenoten.	Begin	jaren	80	hebben	we	de	Stichting	
Architectuurmuseum	opgericht,	om	architecten	van	onze	generatie	een	platform	te	
geven.	Er	was	toen	niets.	We	hebben	een	tijdschrift	opgestart	en	internationale	
contacten	aangeknoopt.	In	1991	hebben	we	samen	voor	het	eerst	een	Belgische	
inzending	naar	de	Biënnale	van	Venetië	kunnen	afvaardigen….	
	

	



	

	
	
	


