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Beste	Rotary	vrienden	,	
	
De	bijeenkomst	gisteren	avond	via	ZOOM	was	vooral	medisch	getint,	met	het	uitvoerig	verslag	
van	Ingrid	betreffende	haar	bezoek	aan	onze	vriend	Guido.	Ook	de	andere	bijdragen	waren	
corona	gerelateerd.	Ik	wilde	gisteren	enkel	de	opmerking	maken	dat	ongeveer	al	onze	leden	
een	tuin	hebben	of	een	appartement	met	een	ruim	terras.	In	uw	kot	blijven	is	niet	prettig	maar	
valt	toch	mee.	Maar	er	zijn	mensen	die	tuin	noch	terras	hebben	zoals	de	appartementen	aan	de	
Watersportbaan	of	Nieuw	Gent	en	waarvan	de	woonst	veel	minder	m²	heeft	dan	onze	
woningen.	
Dat	onze	Guido	veel	rust	nodig	heeft	is	evident.	Ik	zal	hem	regelmatig	hem	een	kaartje	sturen.	
Mijn	stock	is	aanzienlijk	en	deze	ben	ik	nu	aan	het	ordenen.	
Graag	wil	ik	even	tergkeren	op	de	tekst	van	Serge	en	de	tekst	(anoniem)	die	Jacques	plaatste	in	
de	vorige	coronabrief.	Dat	dit	virus	op	één	maand	tijd	onze	samenleving	heftig	door	elkaar	kon	
schudden	kon	niemand	zich	voorstellen.	Dat	een	lockdown	nodig	was	is	bewezen,	maar	deze	
radicale	beslissing	is	eenvoudiger	dan	het	geleidelijk	opnieuw	op	gang	brengen	van	onze	
samenleving	en	de	economie.	Eergisteren	op	het	VRT	journaal	toonde	men	beelden	van	een	
Euroshop	winkel	met	koffiezetapparaten	en	wenskaarten.	De	journaliste	stelde	nadien	aan	De	
Crem	een	vraag	in	verband	met	de	onduidelijkheid.	De	Crem	antwoorde	helder	dat	men	de	
beslissing	nam	om	doe-het-zelf	zaken	te	heropenen.	Een	verkooppunt	waar	men	post-	en	
wenskaarten	verkoopt	is	duidelijk	geen	brico……..	Misschien	is	Dubois	met	zijn	postkaarten	ook	
een	bricoleur!		
Aangezien	winkels	een	groot	gamma	aan	producten	aanbieden	is	het	trekken	van	een	lijn	zeer	
complex.	Een	sigarenwinkel	mag	zijn	deuren	niet	openen	maar	een	krantenwinkel	mag	wel	
rookartikelen	aanbieden.	Zo	zijn	er	nog	voorbeelden	te	geven.	Iedereen	en	zeker	de	zelfstandige	
ondernemers	hopen	op	een	vlugge	opstart.	Dus	ook	onze	Serge	kent		moeilijke	tijden,	laat	ons	
dit	goed	beseffen.	
Het	reizen	is	volledig	stilgevallen.	De	beelden	van	luchthavens	waar		toestellen	naast	elkaar	
staan	geparkeerd	is	surrealistisch,	naar	het	is	de	harde	werkelijkheid.	Wie	zal	in	de	nabije	
toekomst	nog	een	vliegtuig	nemen	om	een	paar	uur	zo	dicht	naast	elkaar	te	zitten?	Wie	zal	nog	
een	cruise	boeken	na	deze	coronatijd?	Dit	was	de	sterkst	groeiende	sector	in	het	toerisme.		
Gisteren	stond	in	DS	een	uitvoerig	artikel	betreffende	Airbnb.	Het	is	(of	was)	een	zeer	handig	
instrument	voor	veel	mensen	die	op	reis	gingen.	Maar	het	concept	ontspoorde	en	bracht	aan	de	
eigenaars	van	Airbnb	pakken	geld	op.	Het	basisidee	was	om	tijdelijk	een	kamer	in	je	woning	of	
klein	appartement	te	verhuren	maar	niet	op	permanente	basis.	Een	concept	in	het	verlengde	
van	huizenruil	tussen	vrienden	of	kennissen.	Wat	gebeurde	in	de	steden?	Mensen	kochten	
woningen	en	appartementen	om	exclusief	op	deze	website	te	plaatsen.	Het	bracht	veel	meer	op	



dan	vaste	huurders,	soms	meer	dan	het	dubbele	per	maand.	Dat	er	kritiek	kwam	op	deze	
ontwikkeling	was	evident.	Het	platform	dat	miljarden	dollar	verdiende	was	nefast	en	
ontregelde	de	huurmarkt	in	veel	steden.	Amsterdam	nam	wel	de	beslissing	om	Airbnb	aan	
banden	te	leggen	om	de	bevolking	te	kans	te	bieden	nog	iets	te	huren	en	om	een	toeristische	
tsunami	te	vermijden.	Hoe	vaak	kon	men	in	de	voorbije	jaren	lezen	dat	Airbnb	concurrentie	
deed	aan	de	hotelsector.	Een	meer	dan	belangrijk	detail,	hotels	verstoren	niet	de	huurmarkt	
van	een	stad.	Airbnb	wil	nu	de	reeds	geboekte	bedragen	terugstorten	aan	de	huurders.	De	
verhuurders	blijven	in	de	kou	staan	tot	grote	verontwaardiging,	maar	hebben	zij	hieraan	ook	
meegewerkt?	Aan	elke	ontwikkeling	zijn	er	voordelen	en	ook	nadelen,	dit	is	zeker.			
Vorige	dinsdag	was	ik	erg	gechoqueerd.	In	de	DS	(en	ook	andere	kranten)	stond	het	overzicht	
van	de	uitgaven	aan	advertenties	in	maart	2020	die	onze	politieke	partijen	spendeerden	aan	
Facebook	en	dit	in	volle	Coronacrisis.	Het	VB	gaf	bijna	100.000	euro	aan	een	Amerikaans	
bedrijf	dat	weinig	belastingen	betaalt	en	dat	de	inkomsten	direct	versluist	naar	een	ongekende	
bestemming.	De	legendarische	treinoverval	in	Engeland	in	1963	is	daartegen	peanuts!	Totaal	
cynisch	is	dat	de	communisten	(PVDA/PTB)	55.380	euro	uitgaven	aan	dat	kapitalistisch	
Amerikaans	bedrijf.	Op	de	derde	plaats	N-VA	met	50.000	euro.	De	rest	is	bijna	
verwaarloosbaar.	In	totaal	geven	drie	partijen	200.000	euro	aan	een	Amerikaans	bedrijf.	Men	
nam	een	democratische	de	beslissing,	vóór																																																																																																	
de	tijd	van	de	sociale	media,	om	de	politieke	partijen	vanuit	de	overheid	te	financieren	in	plaats	
van	met	duistere	giften.	Nu	moet	men	vaststellen	dat	er	aberraties	zijn	ontstaan	sinds	de	komst	
van	de	sociale	media.	De	tijd	dat	de	politieke	partijen	hun	affiches	en	folders	lieten	drukken	bij	
een	plaatselijke	ondernemer	is	reeds	lang	voorbij.	Facebook	eerst!	Natuurlijk	hebben	deze	
partijen	het	recht	om	dit	geld	uit	te	geven,	maar	dit	getuigt	van	een	grote	vorm	van	cynisme	in	
volle	Coronatijd.	Vergeten	wij	niet	dat	dit	gebeurt	met	belastinggeld!	De	twee	extreme	partijen	
zetten	met	ons	geld	de	mensen	tegen	elkaar	op	met	als	gevolg	dat	zij	de	nodige	solidariteit	die	
nodig	zal	zijn	om	deze	crisis	te	overwinnen,	ondermijnen.	
In	deze	tijd	van	corona,	waar	iedereen	zal	moeten	besparen,	gaan	die	partijen	kwistig	geld	
uitgeven.	Geld	uitgeven	voor	een	spotje	om	te	mogen	te	zitten	op	een	bank	is	een	schaamteloze	
vertoning.	Velen	ergeren	zich	er	aan	hoe	de	politieke	wereld	deze	diepe	crisis	naar	haar	hand	
wil	zetten.	Men	moet	niet	tegen	de	politiek	zijn,	wel	duidelijk	maken	dat	er	politici	zijn	die	in	
deze	tijd	hard	werken	en	ook	hun	verantwoordelijkheid	nemen.		

					Marc	Dubois		
					21	april	2020	
	
	
En	nu	een	‘wistjedatje’:	
	
Wisten	jullie	dat	Marc	reeds	20	jaar	lid	is	van	de	VVJ,	de	Vereniging	van	Vlaamse	
Journalisten.	Gezien	zijn	vele	activiteiten	op	het	vlak	van	architectuur	kreeg	hij	
deze	perskaart	als	journalist	in	bijberoep.	
Deze	week	werkt	hij	ook	aan	drie	teksten:	de	K-Tower	in	Kortrijk	van	Samyn	and	
Partners,	een	tekst	voor	de	Triënnale	Brugge	2021	en	een	korte	tekst	voor	zijn	
vriend	Cris	Vermander	betreffende	een	aspect	van	het	landschap.		
Teksten	van	Marc	kunnen	jullie	ook	vinden	op	zijn	website	www.marcdubois.be	
	
	
	
	



																					 	
	
	

	
	
Deze	morgen,	vroeg	uit	de	veren.	Ben	het	
ondertussen	gewoon	van	wat	langer	te	
blijven	liggen	en	eerlijk	gezegd	men	went	er	
snel	aan.	As	usual	met	de	fiets	naar	het	
ziekenhuis,	langs	de	verlaten	oevers	van	de	
Leie	aan	de	Gordunakaai	.	De	rond-
zwemmende	eenden	begrijpen	er	niets	van.	
Eens	in	het	ziekenhuis,	de	checkpoint	in	de	
grote	aula	passeren	(men	moet	zich		
verplicht	aanmelden,	de	reden	van	bezoek	
aangeven,	op	1,5	m	afstand	van	mekaar,		
men	krijgt	een	chirurgisch	masker	en	de	
handen	worden	ontsmet)	en	men	begeeft	
zich	dan	naar	de	consultatie	of	voor	de	
patienten	naar	de	afspraak.		Ik	vind	dat	er	
relatief	veel	patienten	naar	het	ziekenhuis	
beginnen	te	komen.	Maar	best,		want	zo	
vermijden	we	opstapeling	van	chronische	
pathologieen	en	eventuele	complicaties.	

Eens	toegekomen	in	de	consultatieruimte,	
beginnen	we	aan	de	verkleed	sessie.		Eerst	
trekken	we	een	chirurgisch	pakje	aan,	dan	
een	plastieken	onderschort,	daarover	een	
chirurgische	schort,		een	hoedje,	een	
chirurgisch	masker,	een	beschermbril	en	
dan	kunnen	we	starten.		De	patiënten	
komen	alleen	binnen,	en	dan	doen	we	een	
tweede	(FFP2	)	masker	aan,		een	tweede	
paar	handschoenen	en	zo	kunnen	we	na	een	
korte	anamnese	het	klinisch	onderzoek	
veilig	uitvoeren.	We	hebben	meer	dan	
genoeg	beschermmateriaal	in	ons	
ziekenhuis	(zelfs	plexi	shields	zijn	
voorhanden	in	de	consultatie)	en	dit	geeft	
een	gevoel	van	veiligheid.		Eerlijk	gezegd,		ik	
voel	mij	veiliger	daar	dan	tijdens	het	
winkelen.	
Voila,		ik	vind	het	heerlijk	van	opnieuw	te	
kunnen	werken.	Het	duurt	wat	langer,		
maar	de	automatismen	worden	we	snel	
gewoon.	Dit	wordt	voor	de	komende	
maanden	het	"	nieuwe	normaal	."	
Operaties	,	ik	doe	voornamelijk	
neuschirurgie	,	zijn	nog	niet	aan	de	orde,		
gezien	het	grote	gevaar	voor	
peroperatoire	besmetting.		Hopelijk	kunnen	
we	in	september	starten.		
Ziezo,		een	kijkje	in	het	functioneren	van	
onze	dienst.	Ik	hoop	dat	de	positieve	trend	
van	de	cijfers	zich	verder	zet	en	we	ons	weer	
volop	kunnen	toeleggen	op	onze	taak.	
Nogmaals	dank	aan	Jacques	voor	zijn	
Coronabrieven,		veel	beterschap	en	een	
goede	revalidatie	aan	Guido	en	tot	volgende	
maandag	op	Zoom	,	
Amicale	groeten,	Guy

	



Beste	vrienden,	
	
Met	Mia	en	mij	gaat	het	goed,	wij	respecteren	bijna	een	volledige	afzondering	
We	plaatsen	2	x	per	week	een	bestelling	bij	een	zelfstandige	in	de	buurt.	Deze	zet	alles	klaar.	Ik	
haal	de	bestelling	af	met	mondmasker	en	handschoenen.	Thuis	worden	alle	verpakkingen	
ontsmet,	handschoenen	in	de	vuilbak	en	vervolgens	handen	wassen.	
Tijdens	onze	dagelijkse	wandeling	ontwijken	we	tegenliggers	op	de	openbare	weg.	
Voor	onze	dagelijkse	fietstocht	rijden	we	dikwijls	een	straat	om	als	er	tegenliggers	zijn	op	een	
fietspad	met	dubbele	richting	zoals	dit	aan	de	kust	wel	voorkomt.	
Tijdens	het	weekeinde	zijn	we	in	Gent	en	daar	komen	we	normaal	niet	buiten.	
Hoe	gaat	het	met	jullie?	
Bedankt	voor	het	dagelijks	nieuws	dat	Mia	en	ik	graag	lezen	en	voor	jullie	dit	mopje		

	
	
Lieg	nooit	tegen	een	vrouw...	
	
Een	man	belt		naar	huis	van		zijn		werk	en	zegt:"Lieverd,	ik	ben	uitgenodigd	om	
mee	te	gaan	vissen	in	Schotland	met	mijn	baas	en	een	stel	van	zijn	vrienden.	
We	gaan	een	week	weg.	Dit	is	een	goede	gelegenheid	om	te	proberen	promotie	
te	maken,	dus	zou	jij	zo	lief	willen	zijn	om	een	tas	te	pakken	met	voldoende		
kleding	voor	een	week?	Leg	je	ook	meteen	even	mijn	hengel	en	visbox	klaar?	
We	gaan	meteen	vanuit	kantoor,	dus	ik	rijd	dan	snel	even	langs	huis	om	alles	
op	te	halen.	Oh,	en	vergeet	niet	mijn	nieuwe	blauwe	zijden	pyjama	in	te	
pakken."	
Vrouwlief	denkt	dat	aan	dit	verhaal	toch	wel	een	luchtje	zit,	maar	een	
goede	echtgenote	als	ze	is,	doet	ze	precies	wat	haar	man	gevraagd	heeft.	
Aan	het	eind	van	de	week	komt	haar	man	weer	thuis.	Een	beetje	moe	maar	
verder	ziet	hij	er	goed	uit.		
	Zijn	vrouw	verwelkomt	hem	en	vraagt:	"Heb	je	veel	vis	gevangen?"	
Hij	antwoordt:	"Ja,	heel	veel	zalm,	enkele	snoeken	en	een	paar	baarzen.	Maar	
waarom	had	je	eigenlijk	mijn	nieuwe	blauwe	zijden	pyjama	niet	ingepakt?"	
Van	haar	antwoord	ga	je	smullen	....		
Ze	antwoordde:"Maar	dat	heb	ik	wel	gedaan.	Hij	zit	in	je	visbox..."	
	

	
Met	vriendelijke	groet	
Robert	Vergauwen	
	
____________________________________________________________________________________________________	
	
In	onze	Coronamap	de	nieuwsbrief	van		
21	april	van	de	immer	actieve	Karleen	
De	Rycke	van	Kras,	waarin	zij	ook	Guy	
Steyaert	en	Henri	bedankt.	
		

	
	


