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Dagelijkse (poging tot!) Coronabrief 2 Gent, 22 maart 2020

Beste vrienden en vriendinnen,

We beginnen met slecht nieuws : onze vriend Guido is positief getest op corona.
Momenteel is hij nog thuis. Hopelijk kan hij daar ook in quarantaine blijven.
Thérése heeft gevraagd de eerstkomende dagen niet te bellen. Stuur liever
mailtjes of sms’jes. Ik zal jullie uiteraard dagelijks op de hoogte houden.

Dank voor de ontvangen berichtjes van gisteren die ik jullie hierbij doorstuur -
doe zo verder ...

Van Serge:

Dit is een heel mooi initiatief. Zo blijven we in deze moeilijke tijden toch meer in
contact. Eerst en vooral hoop ik dat we met ons allen gezond mogen blijven. Onze
gedachte gaat nu vooral uit naar de medici onder ons die toch heel veel risico lopen om zelf
besmet te geraken. In het bijzonder kruisen we momenteel de vingen voor Guido.

Zoals iedereen zijn ook wij thuis en verplaatsen we ons zo weinig mogelijk. Het meest
lastige is niet zozeer de isolatie op zich, maar onze dochter niet kunnen zien. Ester is gezien
haar risicofactor extra voorzichtig en ze mag dus met niemand in contact komen.
Videocalls verzachten wel de pijn.

De zaak hebben we moeten sluiten tot nader order. Alle lopende zaken zijn stopgezet en de
medewerkers zijn thuis. Personeelskost wordt wel gedragen door de snelle actie van de
overheid. Chapeau hiervoor.

Maar zoals Madjid reeds zei, alle andere kosten blijven lopen wat voor een financiéle
aderlating zal zorgen. Ik maak mij vooral zorgen dat na de coronacrisis het zich bij ons
niet onmiddellijk zal hernemen. Mensen zullen niet onmiddellijk denken aan sfeerhaarden
of luxe buitenkeukens. Onder de huidige formule zijn we nog een jonge onderneming met
nog te weinig opgebouwd kapitaal om dit lang vol te houden zonder extra injecties. Maar
we zien wel. Durven handelen is de boodschap, ook al blijkt het later niet de juiste
beslissing te zijn. Bij de pakken blijven zitten is zeker geen oplossing.

Het meest belangrijke is, laat ons met zijn allen gezond blijven, alle andere problemen
lossen we later wel op.

Groetjes, Serge

Van Dominique:

Het is Guido die mij tijdens de uitreiking van de Rosas duidelijk maakte dat wij allen een
voorbeeldfunctie hebben. De volgende dag heb ik aan iedereen duidelijk gemaakt dat we
elkaar onder geen beding noch een hand meer mochten geven. Thans weet iedereen het,
maar ‘Gouverner, c’est prévoir’. Oprechte dank aan Guido voor deze wijze woorden, je bent
naast een goede vriend een zeer begane arts !!Veel sterkte aan de familie.

Als directeur van 15 apotheken hadden wij een hectische week.Ik onthoud uit deze
week vooral de snelheid waarmede iedereen zich in de sector aanpast.

Er is een nijpend tekort aan mondmaskers en deze moeten prioritair naar de artsen.
Oplossingen :

- Overal wordt onmiddellijk de 1,5 meter richtlijn ingevoerd

- Binnen de 2 werkdagen hadden alle apotheken plexiglas op de toonbank.

De eerste drie dagen van de week was er een rusch naar de apotheken toe.

Met een middellange termijn visie voor ogen, werden eind deze week onze apotheken
gedwongen over te schakelenop een ‘verplichte’ beurtrol in de apotheken waar 2
apothekers werkzaam zijn . Klanten begrijpen dat ze eventueel wat langer moeten
wachten.

De paracetamol rusch moest worden gestopt. Oplossing : 1 doos per klant.

Er zijn geen ontsmettingsmiddelen meer. Oplossing : we mogen - mits strikte naleving van
instructies — alcohol bestellen bij stokerijen.

Elke dag vertrekt minstens een Corona flash naar onze apotheken, teneinde de vragen
voor te proberen zijn. De beroepsverenigingen bewijzen duidelijk dat ze geen
‘administratieve’ instellingen zijn, maar reageren bijzonder ad rem ! De groothandels
draaien op volle toeren.

Wat ik bovenal merk is hoe doordrongen van plichtsbesef alle apothekers zijn, net als de
hele logistieke keten.

S’Avonds laat zit ik dan ook in ‘ons kot’ en lees ik de krant. De vele verhalen van
zorgverstrekkers, personeel van voedingswinkels, dokwerkers, ... Allemaal verhalen die mij
persoonlijk diep treffen en mij intens gelukkig maken in deze uitzonderlijke tijden.

Hoe banaal is ons materialisme ... Ik heb doelbewust de minder fraaie zaken niet
aangehaald, omdat ze gelukkig schaars zijn en alle aandacht nu moet gaan naar het
positieve in de mens.

Een kleine corona flash uit het beroepsleven van een Rotariér

Met vriendelijke groeten, Dominique

Van Catherine:

(...) Ikzelf werk al van thuis uit sinds 3 maart en ben mijn werkgever UZ Gent nu zeer
dankbaar dat zij mij al preventief hebben laten thuiswerken vooraleer daar al sprake van
was. Via skype houd ik contact met de collega’s die nu ook al een volle week van thuis
werken en 2x per week houden we een video gesprek. Dagelijks zet de thuisverpleging haar
beste beentje voor en hemen zij ook de nodige voorzorgsmaatregelen.

Ik ontving gisteren bijgevoegd filmpje :
https://www.youtube.com/watch?v=sgm9E_cmvWA

Er zit zoveel waarheid inl

Ik hoop dat we elkaar snel terug zien in real life maar in tijden van Corona zorgt de
technologie ervoor dat we in contact kunnen blijven via allerlei kanalen. Draag allen zorg
voor jezelf en je familie en als de zon zich laat zien, kom even buiten

Zeer hartelijk, Catherine




Van Michele (echtgenote van Dominique):

Hoewel geen rotarylid, lees ik ook met plezier de nieuwtjes van onze rotaryvrienden.
Sinds een volle week ben ik thuis want de school is gesloten. Als leerkracht in de derde
graad van het secundair, ben ik erg bezorgd om het programma aan mijn leerlingen te
kunnen verder geven. Ik vind het jammer hen niet te zien en heb slechts contact via het
platform van de school. Het is niet evident om zo les te geven. We staan er ook niet bij stil
hoe moeilijke thuissituaties nu alles moeilijker en stresserend maken voor sommige
leerlingen. De school die als een soort rustplaats fungeert, is er niet.

Mijn collega’s en ikzelf proberen les te geven, opdrachten door te sturen (en te verbeteren
en feedback te geven) maar ook gewoon aanwezig te zijn voor hen. Berichtjes komen en
gaan. Ik ben uren achter mijn computer.

Een pluim voor mijn directie en collega’s die er alles aan doen om de warme sfeer onder
leerkrachten en leerlingen te behouden. En we duimen dat deze crisis toch niet te lang
duurt.

Warme groet, Michéle

Beste vrienden en vriendinnen, blijf ons berichtjes sturen, laat ons weten hoe
jullie deze periode doorbrengen, welke problemen jullie hebben,.... om het even
wat.... Zo blijven we ‘in touch’ .... en om, niettegenstaande het slecht nieuws, toch
‘in the mood’ te blijven :

een beetje muziek van Vivaldi: https://www.youtube.com/watch?v=e1GBD7Tpo5M

Take care, zorg voor jezelf en voor de anderen... en voor wie niet buiten moet: “
blijf in uw kot”

En...

laten we vooral allen samen duimen voor Guido!

Nog een fijne zondag!

Jacques




