
Enkele impressies van ons bezoek aan Lolita 
4 tot en met 19 april 2025 

 

Na acht maanden Lolita kunnen knuffelen…onze beste knuffel ooit.  

       

Maar al snel wilden we, na een reis van vierentwintig uur, een echt bed om in te 
slapen. Volgens het gastvrije Mexicaanse principe ‘Mi casa es tu casa’ stelde het 
tweede gastgezin van Lolita hun huis ter beschikking aan ons. Elvira, Miguel en 
Alexander waren tegelijkertijd op reis in Spanje en boden ons een ideale 
uitvalsbasis aan. Gelukkig hebben we die warme mensen nog kunnen ontmoeten 
op onze laatste dag.  

 

 

Ook het eerste en derde gezin hebben ons heel warm onthaald. De eerste dag al 
waren we te gast bij ‘los Carlos’; Carlos senior en Carlos junior waarbij Lolita haar 
eerste vijf maanden in Mexico verbleef. Tijdens dit bezoek kregen we een versneld 
beeld hoe haar familiale leven er daar uitziet, praatten honderduit in het Spaans 
en Engels, aten samen, jong en oud pingpongde en danste. Het was een groot 
plezier om te zien hoe warm, liefdevol en enthousiast de omgang er is met elkaar. 
 

 



Momenteel verblijft Lolita bij Rocio, de ex-partner van Carlos. Beiden kunnen het 
nog zeer goed met mekaar vinden en waren altijd samen als we elkaar 
ontmoetten. Rocio was jarenlang de Youth Exchange Chair van Rotary Club 
Metepec. De drie kinderen van Rocio en Carlos namen ook deel aan het 
jaarprogramma. Pao, hun jongste dochter is momenteel in Finland.  

       

 

Het hoogtepunt met deze familie beleefden we een week later. Letterlijk en 
figuurlijk. We vertrokken om 4 uur ’s ochtends naar een hoogte van 4200 meter, 
om samen met hen vanop de vulkaan, Nevado de Toluca, de zon te zien op gaan 
en er een ochtendlijke tocht te maken.  

Lolita leeft tussen Toluca en Metepec, een uitgestrekte verstedelijkte hoogvlakte 
waar deze vulkaan een nationale trots is.  

         

       

 

 

 

 



Ons bezoek gaf ons een goed inzicht in haar dagelijkse leven. We wandelden met 
de honden van het gastgezin in haar wijk, verkenden haar gaststeden Toluca en 
Metepec, deden activiteiten met haar drie beste vrienden (uit Nederland, Italië en 
Duitsland). We hoorden de verhalen over haar school, proefden haar nieuwe 
Mexicaanse lievelingsgerechten enzovoort. 

     

      

 

Met ons gezin maakten we ook een korte roundtrip. We verbleven in Acapulco 
(aan de Stille Oceaan), trokken naar de zilverstad Taxco. Na de piramides van de 
historische stad Teotihuacan ervaarden we ook het vibrante Mexico-Stad en 
verbleven in Coyoacán, de kunstenaarswijk waar Frida Kahlo het grootste deel 
van haar leven doorbracht.  

         

Het deed ons deugd om Cezar Jules en Lolita, als broer en zus, weer samen te 
zien dollen en lachen. Wat een geluk om kinderen te hebben die zo goed overeen 
komen!  

    



Duidelijk is dat Lolita het heel goed stelt in Mexico. Ze is er heel gelukkig en kan 
zich al goed uitdrukken in het Spaans. Ze vond bovenal een tweede thuis en heeft 
nu al hartzeer bij de gedachte er te ‘moeten’ vertrekken eind juni.  

 

We willen jullie persoonlijk én ook de Rotary Club nogmaals uitdrukkelijk en heel 
hartelijk bedanken voor deze mooie kans. Lolita greep ze met twee handen en 
deze ervaringen geven haar identiteit, haar kijk en wereldburgerschap nu al 
volledig mee vorm. Er kruipt in haar een mix van België en Mexico, of hoe ze dat 
daar met een knipoog zeggen: una Belgicana!   
Dit uitwisselingsjaar zal onmiskenbaar een grote stempel drukken op haar 
verdere leven!! Muchas gracias!  

 

Griet Desutter en Filip Standaert 

 


