
 

 
Vervolg dagboek Talmage : 24 februari – 30 maart 2025 
 
Maandag 24 februari 
Voor sport op school speelden we trefbal. Het was anders dan ik gewend ben. Er werd maar 
met één bal gespeeld. Het speelgebied was verdeeld in twee helften voor elk team. Als je 
geraakt wordt, ga je naar de buitenkant van de rechthoek van de tegenstander in plaats van 
helemaal uit te vallen. Je kunt nog steeds meedoen door de bal van buitenaf naar spelers te 
gooien. Als je succesvol iemand raakt terwijl je buiten staat, kom je terug in het gebied van je 
team. Het was leuk. 
Op maandag is het laat op school en ik probeer na schooltijd geen dingen meer te kopen om 
geld te besparen, maar de dame tegenover me in de trein had de heerlijkst ruikende 
aardbeiensnoepjes en ik keek er vurig naar.  
Ik heb een beetje op Josien's gitaar gespeeld en terwijl ik dit schrijf heb ik impulsief een capo 
gekocht omdat je er zoveel mee kunt leren. Ik probeer nog steeds om een consistent 
barakkoord uit te voeren, maar het is een strijd. 
 
Dinsdag 25 februari 
Dinsdagochtend was ik erg geïrriteerd. Mijn klas was spraakzaam in de ochtendlessen 
waardoor ik me moeilijk kon concentreren. Toen we naar een toneelstuk op school gingen 
kijken, waren de meisjes achter me de hele tijd aan het praten. De dag sloeg om toen ik naar 
‘Young Hearts’ in het Leie-theater mocht gaan voor een van hun filmvoorstellingen. Kim 
dacht dat het in het Engels zou zijn omdat de titel in het Engels was, maar Belgische mensen 
zetten hun titels toch graag in het Engels om ze cool te laten klinken. Toch begreep ik de film 
en hij was zo gezond en authentiek. Het voelde als een frisse wind. 
 
Woensdag 26 februari 
Jonas (4 jaar) heeft nog steeds moeite met het concept dat hij moet wachten om naar de wc 
te gaan, zelfs als hij klopt. Ik was de badkamer aan het gebruiken (die geen slot heeft) en hij 
was erg verdrietig toen ik hem zei dat hij moest wachten tot ik klaar was, ook al klopte hij. Je 
moet wachten tot ik klaar ben. Na enige overtuigingskracht wachtte hij toch voor de deur. 
De treinen staken nog steeds, maar er zijn nog steeds vervangende treinen tijdens de 
spitsuren. Ik heb echter halve dagen op woensdag, dus ik moest met de bus terug naar 
Deinze en ik werd zo wagenziek. Ik probeerde niet in slaap te vallen terwijl ik Why We Sleep 
aan het lezen was.  
 
Donderdag 27 februari 
Donderdag was verlicht. Aardrijkskunde was beter dan normaal omdat het een sneller tempo 
had. Ik ben met Matteo en Marietta naar een Duitse kunstwinkel geweest en het was leuk 
om alles te bekijken. Ik word er steeds beter in om dingen te bekijken en niet te kopen. Later 
ging ik naar een informatieavond voor klas 12 waar studenten die van onze school 
afstudeerden kwamen vertellen wat ze na school hebben gestudeerd en gedaan. Ik heb er 
meer uitgehaald dan ik had verwacht. Ik sprak met een meisje dat een master in psychologie 
ging doen en kreeg veel nuttige informatie van haar. Ik overweeg om later terug te komen 
naar Gent. Het enige wat me tegenhoudt is het gebrek aan zon. Toen ik naar huis fietste, 
vond ik op de grond een hoed van een krantenjongen met dezelfde paarse en blauwe 



kleuren als mijn outfit. Hij is nu van mij. Ik ben 4 jaar geleden een paperboyhoed verloren en 
dit is de manier van het universum om iets terug te doen. 
 
Vrijdag 28 februari 
Er zijn net twee klimzalen geopend in Gent, rotsklimmen bloeit. Ik ging naar een klimzaal met 
Cezar en we waren zeker de jongsten. Ik vond het aanbod aan rotswanden bij Rhino erg leuk. 
We gingen naar verschillende schoenenwinkels en ik begon de jacht op het perfecte paar. We 
hadden maar 20 minuten, dus ik heb nog niets gekozen. 
 
Zaterdag 1 maart 
Meestal ben ik te laat voor mijn kunstles, maar ik werd wakker zonder snooze. Ik had tijd 
genoeg om op tijd te zijn....en toen werd ik afgeleid en was ik erg laat. Voor de kunstles 
hebben we naar een Nederlands sprookje geluisterd en er daarna iets van getekend. Het 
verhaal was moeilijk te begrijpen door het Nederlandse accent en de muziek. Het moest een 
tekening worden zoals een bladzijde uit een prentenboek. Ik heb de middag doorgebracht 
met Griet. Het was erg gezellig. We gingen nieuwe schoenen kopen. Ik vond het heel moeilijk 
om te kiezen, maar ik ben nu heel blij met mijn beslissing. Ik besefte niet hoe versleten mijn 
schoenen waren tot ik deze nieuwe schoenen aantrad.  
 

 
 
Zondag 2 maart 
Ik zou helemaal naar Maastricht gaan voor het carnaval, maar dat zou meer dan 4 uur duren 
met de treinstakingen en ik zou de starttijd van de optocht niet eens gehaald hebben. Ik ga 
morgen naar het carnaval in Aalst. Ik heb Sydney gefacetimed toen ze wakker werd. Voel je 
vrij om me te Facetimen. Ik ben naar het skatepark geweest en het is 9 graden, dus bijna 50! 
Ik kon gewoon mijn T-shirt aan zonder laagjes. Er waren veel skateboarders die ik nog niet 
eerder had gezien, en ik denk dat ik ze vaker zal zien omdat ze er ervaren uitzagen en het 
weer warmer wordt. Ik heb met niemand gepraat en had een groot deel van de tijd mijn 
koptelefoon op. Ik ga proberen me de volgende keer minder af te sluiten. Ik denk dat mijn 
lengte een beetje intimiderend kan zijn, vooral met de extra hoogte die de skeelers me 
geven. We aten bij Kim's familie en ik mocht hun lieve, stinkende honden aaien.   
 
 
 



Maandag 3 maart 
Rebeca kwam aan in Deinze, rechtstreeks van Italië naar Brussel naar Deinze. We gingen naar 
de winkel en kochten een paar ingrediënten voor haar Italiaanse pasta. Ik denk dat ik meer 
moet koken. Daarna namen we de trein naar het Carnaval van Aalst. Het was de tweede dag 
van het Carnaval na de grote opening. De praalwagens en kostuums waren indrukwekkend, 
maar de artiesten zelf zagen er erg katerig en moe uit. Rebeca kocht munten voor de 
muntendrukker. Het carnaval steekt de draak met iedereen - geen uitsluiting - dus veel 
praalwagens hadden politieke statements en er waren veel mensen met blackface. Veel 
mannen verkleedden zich als vrouw en andersom om de spot te drijven met de 
gendernormen.  
 

 
 
Dinsdag 4 maart 
Rebeca bleef slapen en we aten weer pasta. Ik kocht een onbeperkte treinpas voor de week 
dus ik ging naar Antwerpen om gewoon wat rond te lopen.  
 
Woensdag 5 maart 
Ik ging naar het skatepark maar ik kon niet de trucs doen die ik eerder deed dus ik ging een 
beetje gefrustreerd weg. Ik speelde wat op de gitaar en las. Ik zag The Room Next Door met 
Kim. 
 
Donderdag 6 maart 
Ik ging naar Oostende met Jordan en het was zo ongewoon zonnig. We gingen naar ‘La 
Siesta’,  een Mexicaans restaurant. Het eten duurde meer dan een uur dus gaven ze ons 
gratis drinken. Het was het wachten en de prijzen waard, ik heb de beste taco's van mijn 
leven gegeten. Ik kocht wat nieuwe face wash en andere benodigdheden. We liepen langs 
het strand en het was zo warm en er was geen wind - ik had mijn jas niet eens nodig.  
 
Ik ging naar Double You van de groep Be-Flat in het Leie theater in Deinze. Het was een soort 
circusvoorstelling met stunts, maar er kwamen ook veel instrumenten aan te pas. Er was ook 
veel interactie met het publiek. De voorstelling was in een gigantische gymzaal en we zaten 
op tribunes zoals bij een honkbalwedstrijd. We zaten op kussens en mochten die op een 
gegeven moment naar de acteurs gooien. Het podium was in tweeën gedeeld door een 
gordijn en de eerste helft van het optreden kon ik maar de helft van de acts zien en alleen 
het silhouet van de andere optredens. Ze haalden het halverwege weg. Ik zat links vooraan 
op mijn tribune. Toen lieten ze mij en een ander kind aan de andere kant van het publiek de 



paal vastpakken en toen draaiden we rond, maar slechts 180 graden, dus zat ik de rest van de 
voorstelling op de plek van het kind in de andere helft van het publiek. 
 
Vrijdag 7 maart 
Ik heb helemaal niet zoveel huiswerk gemaakt als ik had verwacht, maar ik ben al toegelaten 
tot USU honors college en heb al mijn lessen in de VS afgerond. Ik heb de spullen in mijn 
kamer opgeruimd, wat al veel eerder had moeten gebeuren. Ik las buiten op de warme 
trampoline en het was zo fijn. Ik ging naar LAGO in Gent met CJ, zijn vriend Alexander en 
Filip. Ze hadden meerdere sauna's en ijsbaden die zo ontspannend waren. Ik denk dat Filip 
daarom een perfecte huid heeft, hij zwemt veel. Daarna gingen we Turks eten en nam ik de 
trein terug naar Deinze.  
 
Zaterdag 8 maart 
Ik ging op bezoek bij de familie van Josien. Ik heb maar de helft van de mensen die er waren 
ontmoet, dus heb ik de rest van haar familie ontmoet. Ze zijn allemaal erg vriendelijk. Ze 
passen zich zelfs aan en schudden me de hand in plaats van het typische kussen op de wang 
(wat ik niet erg vind), zo vertederend. Een van de schoonfamilie is Italiaans, maar ze probeert 
geen Nederlands te spreken. Het is echt mogelijk om in België en Nederland alleen Engels te 
spreken, maar ik ben blij dat ik de taal leer want ze moest altijd vragen wat andere mensen 
zeiden. Ik heb gevoetbald en de jongere kinderen leren volleyballen. Maarten, die pas zes is, 
is een natuurtalent in voetbal en in alle andere sporten. 
 
Zondag 9 maart 
Vandaag heb ik gewerkt aan al die dingen die ik heb uitgesteld. Het was een perfecte 
temperatuur buiten, dus ik ging naar het skatepark en maakte een nieuwe vriend. De 
mensen in België zijn aardig, maar Belgen van mijn leeftijd staan niet te springen om nieuwe 
vrienden te maken. Het verbaast me dan ook niet dat Kuba Pools is. Het is veel gemakkelijker 
om vrienden te maken met buitenlanders. 
 
Maandag 10 maart 
Ik heb het Why We Sleep boek uitgeleend door Filip. Het is fascinerend. Ik wil nog steeds 
geen psychologie studeren, maar ik wil echt iets met neurowetenschappen gaan doen. Deze 
week was het begin van 100 dagen. Het Amerikaanse equivalent is spirit week, maar dan veel 
gekker. De senioren mogen elke dag een thema kiezen en zich verkleden. Het thema van 
maandag was ‘Drillers’, wat bestond uit Adidas joggingbroeken en skimaskers van de rappers 
van de UK drill muziek. 
 
Ik gaf een presentatie over hoe roofvogels essentieel zijn voor het milieu, geïnspireerd door 
Sienna Meuser. Het ging goed. 
 
Ik gaf een presentatie over Idaho en de verschillen tussen Idaho en België en mijn ervaring in 
België voor mijn Rotaryclub in het kasteel van Zwijnaarde. Het ging goed en ik kon ongeveer 
30 minuten in het Nederlands presenteren. Na mijn presentatie beaamde de voorzitter van 
de club - ironisch genoeg in het Engels - hoe goed mijn Nederlands was. Ik heb een heleboel 
Aardappelspelden en vaatdoekjes uitgedeeld die mijn moeder had gestuurd. Ik denk dat de 
rotarians de theedoeken meer zullen waarderen dan de andere uitwisselingsstudenten.  



 
 
Dinsdag 11 maart 
Dinsdag was het thema ‘verkleden in een groep’. Ik verkleedde me als spook in een groep, 
maar het kostuum hield het nog geen uur vol. Ik heb wat plannen gemaakt met mijn vader 
voor als hij op bezoek komt. 
 
Woensdag 12 maart 
Ik ging met mijn klas naar Brussel om een activiteit te doen waarbij je een 
toekomstbestendige stad ontwerpt. Je stemde op beslissingen die dan invloed hadden op de 
milieuscore, de burgertevredenheidsscore en het budget. Daarna moest je naar een enorme 
stad gemaakt van schuim om de veranderingen door te voeren. We waren blijkbaar de eerste 
groep die geen tekort had op het budget. Ik vond het concept cool, maar het duurde drie uur 
terwijl het in één uur had gekund. Ik vond het leuk voor het stadsplanningsaspect, maar het 
is nieuw en je kunt zien dat het wat feedback nodig heeft. 
 
Donderdag 13 maart 
Het thema voor donderdag was ‘Maffia’. Na school zetten we een hindernisbaan op die de 
leerlingen de volgende dag moesten voltooien. Daarna kregen we gratis Belgische frietjes die 
zo lekker waren en werden we allemaal aangemoedigd om uit te gaan en te feesten. Mijn 
monovirus besloot natuurlijk om terug te komen, dus ik ben niet te lang buiten gebleven. 
 

 
 
 



Vrijdag 14 maart 
Ik voelde me moe, maar ik kwam toch vroeg opdagen voor het gratis ontbijt. Ik heb geholpen 
alles klaar te zetten voordat de studenten naar school kwamen. 100 dagen is een beetje gek, 
want op vrijdag mogen de senioren de school overnemen en doen wat ze willen, zolang ze 
het maar opruimen. De leerlingen in mijn klas beschreven het als een manier om het leed 
van de vorige 100 dagen door te geven dat hen de voorgaande 3 jaar was aangedaan. Het 
had een piratenthema en ik kreeg een mooie tricornhoed en ooglap van Griet. Veel senioren 
brachten waterpistolen mee om de nieuwe leerlingen mee te besproeien. De kinderen 
moesten een hindernissenparcours afleggen om de school binnen te komen en de trap op te 
gaan (foto's hierboven). Piraten stalen ook maar één schoen van de leerlingen en hielden die 
tot het einde van de dag. De kinderen die te laat waren moesten hun sokken en schoenen 
uittrekken en door de modder en sardientjes lopen. Een beetje wreed, maar het bouwt 
karakter op. Een onderklasser goot een emmer water over een van de senioren zodat we 
hem op het podium lieten zitten tijdens de 100 dagen presentaties. . De presentaties waren 
een mix van video's waarin de school en de leraren in de maling werden genomen en 
spelletjes die de leerlingen zouden spelen. De kinderen voor de activiteiten werden vooraf 
geselecteerd en hun foto's werden getoond op de powerpoint. Dan liepen ze het podium op 
en moesten ze het vreemde spel doen dat we hadden uitgekozen. Voor een van de spelletjes 
hadden ze twee koppels die aan het daten waren en lieten ze strijden om te zien wie de 
beste paar-yogahoudingen kon doen. De jongen die water op de piraat goot, viel in als er 
iemand afwezig was, dus hij moest veel spelletjes doen. Bij een van de spelletjes moesten 
jongens (vooral degenen die altijd storend waren) hun gezicht in water dopen en dan met 
hun mond in meel graven naar een schat. Hun gezichten kwamen onder het meel uit. Zodra 
het spel begon, stond er op de powerpoint: 'Shhh er is geen schat’. 
Het was niet mijn week om de klas schoon te maken, maar veel mensen waren afwezig en ik 
was een van de enige kinderen die geen kater had (alleen moe) dus maakte ik samen met 
Cas een klas schoon. We mochten vroeg weg en na een dutje te hebben gedaan kwamen we 
klaar terug op school. 
Cezar ging maar door over hoe cool mijn North Face rugzak is. Die rugzak is soms een beetje 
te klein voor al mijn spullen en Cezar's Eastpak rugzak is een stuk groter en net zo mooi, zo 
niet mooier. Dus heb ik voorgesteld om een week van rugzak te wisselen. Tot nu toe vind ik 
zijn rugzak leuk, ik hoop dat hij de ruil leuk vindt zodat we permanent kunnen ruilen.  Ik vind 
het grappig dat ik Eastpak U.S.A, een Amerikaans merk, zo vaak zie in Europa maar bijna 
nooit in de VS.  
 
Zaterdag 15 maart 
Rotary district 2130 had een bijeenkomst met uitgaande en inkomende 
uitwisselingsstudenten. Ik ontmoette een aantal van de uitgaande en Nina die een maand 
geleden uit Australië is aangekomen. De uitgaande uitwisselingsstudenten kregen te horen 
naar welke landen ze gingen. Eerst kregen ze een hoop praktische informatie die ik vorig jaar 
al in het Engels had doorgenomen. Daarna kregen Nina, Jordan, Estavam en ik presentaties 
over respectievelijk Australië, Canada, Brazilië. En respectievelijk Idaho. Ik heb gewoon mijn 
presentatie van maandag gerecycled. Na wat ijsbrekers en mindfulness voorbereiding 
onthulden ze de landen op de meest nagelbijtende manier. . Elke leerling kreeg 6 
aanwijzingen en we speelden een quiz over rotary. Als ze een vraag goed hadden, mochten 
ze een aanwijzing omdraaien. Sommige aanwijzingen waren gewoon raar, het meisje dat 
uiteindelijk Taiwan kreeg, kreeg een kegel, toen gele kleuren, toen het zuiden op een 



kompas, dus bij aanwijzing drie dachten we dat ze naar Egypte ging. Een jongen, Florian, 
wilde echt naar de VS, zijn eerste aanwijzing was het Amazonelogo... maar het Amazonelogo 
verwees naar de Amazonerivier, zo bleek. Er is een meisje, Jade, dat naar Idaho gaat! Wat 
spannend.  
 

 

 
 
Zondag 16 maart 
Het klikte echt tussen Nina en mij, dus we besloten een dagje naar het strand te gaan! (5 
graden met veel wind). We hebben uren gepraat en ik heb het gevoel dat ik Nina al heel lang 
ken. Het is zo interessant om over Australië te leren en het is echt leuk om naar haar accent 
te luisteren. We hebben gewandeld en gepraat en gegeten en gesnoept, maar het was leuk. 
De treinen staken echter weer en ze hebben vorige week net een staking van 2 weken 
beëindigd. Gelukkig is deze alleen vandaag en morgen, maar de staking zou pas om 22:00 uur 
beginnen en mijn trein had een uur vertraging en werd toen geannuleerd, dus ik moest in 
Brugge overstappen en nog een tijdje wachten. Het was het echter meer dan waard.  
Deze week was een knaller en ik kan niet wachten tot het weer warm wordt. 



 
 
Maandag 24 - zondag 30 maart : Toneelweek en mijn moeder op bezoek! 
 
Deze week had ik geen gewone lessen, ik heb gewoon de hele week theater geoefend met 
mijn klas en dan hebben we vrijdag en zaterdag opgetreden. Op woensdag en donderdag 
bleven we tot 10 en 11 uur op school. Treinstakingen zorgden ervoor dat ik deze week weer 
opdook in Gent, dus op donderdag en vrijdag logeerde ik bij mijn eerste gastgezin. 
De middagvoorstelling voor de leerlingen en de avondvoorstelling voor de ouders verliepen 
allebei geweldig. Ik had veel plezier. Ik mocht een heleboel kleine rollen spelen. Ik speelde 
een overmoedige gebarentolk in een koor, een boom in een bos die kon praten en een b-
postbezorger. Voor de laatste mocht ik het hele stuk enorme torens van dozen op het toneel 
stapelen. Gabriel speelde ook een b-postbezorger en hij deed alsof hij dozen op het publiek 
liet vallen, maar ze zaten echt vast met een tape-mechanisme. Het kreeg een echte reactie 
van Griet. 
 
Mijn moeder kwam zaterdagochtend aan, dus ik ging met Kim naar het vliegveld om haar op 
te halen! 
De beste reünieknuffel ooit. Ze had meer dan 24 uur gereisd zonder te slapen dus ze deed 
een dutje voor mijn toneelstuk.  
 
Kim en Josien hadden zich opgegeven om te helpen met de betaling voor het toneelstuk en 
mijn moeder ging mee. Het was leuk om mijn moeder voor het toneelstuk aan iedereen te 
laten zien. 
Iedereen was heel zelfverzekerd omdat de voorstellingen de dag ervoor zo goed gingen, dus 
ik voorspelde dat we het slecht zouden doen in de eerste paar scènes en daarna beter 
zouden worden als de mensen een gezonde hoeveelheid stress hadden. Ik had helemaal 
gelijk. Wat kan ik zeggen, ik heb eerder theater gedaan. Maar het was zo leuk, ik had veel 
plezier in het fluiten als een boom, het balanceren van dozen als een bezorger en het 
vreselijk zelfverzekerd zingen. 
Het was zo leuk om alle drie mijn gastgezinnen te zien die me kwamen steunen (op een foto 
hieronder allemaal samen). Tijdens mijn kunstles op school (niet mijn zaterdagse 
kunstlessen) heb ik een portret van mama geschilderd voor haar verjaardag en ik heb haar 
ermee verrast!  
Vandaag werden mijn moeder en ik veel te laat wakker, maar ik ben blij dat we zo goed 
uitgerust zijn!  
We gingen naar Gent en mijn mama maakte een filmrol over onze reis van Deinze naar Gent. 
We kochten chocolade in opdracht voor de vrienden van mijn moeder. Ik zei niet eens iets, 
maar het was leuk om te zien hoe mama de chocolade met de hand uitzocht en het meisje 
dat ons hielp was super aardig! 
Dat is nog niet eens de helft, maar foto's zeggen meer dan duizend woorden dus hier zijn er 
nog enkele. 
 



 
 
 

 


