
3 maanden 

Als ik een kortetermijnuitwisseling had gedaan, zou ik nu naar huis gaan, maar het feest is 

nog maar net begonnen. Ik zou het zeker aanraden om een lange termijn Rotary 

jongerenuitwisseling te doen. 

Maandag 4/11 - Ik heb een presentatie gegeven in mijn Nederlandse klas - de persoonlijke 

klas, niet de online klas - en ik heb alles in het Nederlands gedaan. Het was eng, maar het was 

een mooi checkpoint voor hoeveel Nederlands ik tot nu toe heb geleerd. 

Ik heb Conan Gray live gezien in Brussel. Ik ging met mijn klasgenoten Janne, Ada, Marrieta, 

Renee, Alma en ook met een 13-jarig Frans meisje dat alleen bij het concert was en zich bij 

ons aansloot. Ik denk dat haar naam Fabian was. Het concert had open zitplaatsen en hoewel 

we er niet vroeg bij waren, hadden we geweldige plaatsen. Ik hou van zoveel liedjes van 

Conan Gray; het was zo leuk om ze live te horen. Luister naar Winner of People Watching als 

je een voorproefje van zijn muziek wilt horen. Hij deelde de betekenis achter een paar van 

zijn nummers, wat de ervaring nog boeiender maakte. Het was echt een leuke tijd, en we 

hebben maar één keer de verkeerde trein genomen. 

Dinsdag 5/11 - Ik maakte een wiskundetoets waarvan ik dacht dat ik zou zakken, maar ik 

slaagde! 

Woensdag 6/11 - Ik heb A Little Life uitgelezen en wow, wat is dat boek triest. Ik zou het niet 

aanraden. Ik ben op zoek gegaan naar een vrolijker boek om het te vervangen. Ik ben een 

grote fan van Malcolm Gladwell en ik zag dat hij een nieuw boek heeft uitgebracht, Revenge. 

Er is nu een lange wachtlijst voor op Libby, dus ik ben al zijn andere boeken aan het lezen die 

ik nog niet gelezen heb. Ik heb David en Goliath uit en lees nu De bommenmaffia. Hij is zo'n 

goede verteller en verteller. 

 

Vrijdag 8/11

Vrijdag was de laatste dag om aan mijn 

beeld te werken (zie foto hieronder). Ik ben 

best tevreden met hoe het geworden is voor 

mijn eerste keer beeldhouwen. Ik weet 

echter nog steeds niet wat ik ermee ga 

doen, want het is veel te groot om mee 

terug te nemen naar Amerika. 

Ik heb mijn vader gebeld! Het was echt 

leuk om met hem te praten. Mijn heimwee 

wordt er niet beter op en ik weet dat dat 

pas na de vakantie zal gebeuren. Een paar 

weken geleden vroeg hij me of ik iets van 

hem wilde hebben, en ik zei Posca-

markers. Ik verwachtte misschien een pak 

van acht... maar ik kreeg een pak van 

NEGEN -TWINTIG. Ik ben verwend, wat 

kan ik zeggen? Ik heb ze met veel plezier 

gebruikt. 

  
 

 

 

  



 

Zaterdag 9/11- Kunstles was moeilijk, want ik ben echt slecht in stilleven-tekeningen en 

iedereen in mijn klas is er heel goed in. Maar van mijn leraar mag ik doen wat ik wil, dus ik 

pakte mijn Posca markers en rommelde er af en toe wat mee. We bezochten de zus van Filip 

en haar man, Paul. Paul geeft filmles op een middelbare school en heeft zelf ook een paar 

films gemaakt, dus ik kreeg wat feedback en suggesties voor mijn project. 

 

Zondag 10/11 - We gingen vandaag op bezoek bij Griet’s kant van de familie en Griet’s nicht 

bracht haar vriend mee, dus ik was niet de enige nieuwkomer. Cezar en ik maakten brownies 

om mee te nemen. We maakten ze omdat ik een comeback moest maken van mijn 

filmmavond brownies, die niet zo lekker waren. De comeback was geslaagd. Hoewel ze 

heerlijk waren, maakte iemand anders een frambozentaart die absoluut de taart overtrof. We 

zouden een bordspel spelen, maar Noor kon de spellen niet vinden, dus eindigden we met het 

inkleuren van kinderboeken. Toen vond Griet een spel dat leek op BS (als je dat ooit hebt 

gespeeld), en ik won. We gingen wandelen met Pavlov, de Jack Russell. Het was een leuke 

avond. En ik hoef morgen niet naar school! 

 

Nieuwe titel 

Ik weet niet zeker of ik al drie maanden in België ben sinds vorige week of deze week, dus ik 

schrap het aantal weken dat ik in België ben geweest. In plaats daarvan verzin ik iets heel 

creatiefs als Nieuwe titel. 

Maandag 11/11

Cezar zegt altijd “raak de grond aan” als 

het een Engelengetal is, zoals 12:12 of 

22:22 uur. Op maandag 11/11 zei ik “raak 

de grond aan” om 11:11, hij was verbaasd. 

Het was ook wapenstilstandsdag, wat 

betekent dat er geen school is. Het 

was ook de verjaardag van mijn oma en ik 

weet dat ze 77 werd (ook een engelengetal) 

omdat ze 30 jaar ouder is dan mijn moeder 

die 30 jaar ouder is dan ik. Ik ging naar 

Brussel om Fernanda te zien en om wat 

nieuwe uitwisselingsstudenten te 

ontmoeten. Ik heb nog niet veel 

uitwisselingsstudenten ontmoet, mijn 

district heeft maar vijf studenten en de 

meeste districten hebben het tienvoudige, 

dus ik ben altijd enthousiast om nieuwe 

mensen te ontmoeten en meer pins te 

krijgen. Ik vond het dus geweldig om 

jongeren uit andere districten te ontmoeten. 

Ik was er eerder dan Fernanda en 

ontmoette Selain uit Saskatchewan en 

Luella uit Minnesota. Luella was vier 

verschillende mensen aan het sms'en om ze 

allemaal bij elkaar te krijgen. De plek waar 

we waren heette Wolf Sharing Food 

Market en er waren een heleboel 

verschillende restaurants. Als je uit Boise 

komt, denk dan aan The Warehouse, maar 

dan eclectischer. We ontmoetten nog wat 

uitwisselingsstudenten en gingen toen naar 

een bibliotheek waar ik de reisversie van 

het spel Chameleon kocht. Ik wilde het 

nieuwe boek van Malcolm Gladwell 

kopen, maar 35 euro is duur. . Ik gebruik 

audible. Het was echt een leuke dag en de 

lucht was zo mooi, ik heb een foto 

geplaatst.  

 



 

Dinsdag 12/11- Veel van mijn lessen gingen niet door. Ik had mijn online les, muziekles, 

lunch en ging toen naar de bibliotheek. Ik kocht een documentaire om te kijken, ik kreeg ‘An 

Inconvenient Truth’. Helaas had het niet veel te maken met het project dat ik wil doen, dus het 

was niet erg nuttig; 

Woensdag 13/11 - Ik denk dat ik een suikerverslaving heb; ik heb een zak snoep gekocht met 

ongeveer 40 snoepjes erin en die heb ik in twee dagen opgegeten. Ik heb een videocompilatie 

gemaakt van alle video's die ik tot nu toe van België heb, zodat ik ze kan beoordelen voor 

mijn film. Ik ging met Monique van mijn Rotaryclub naar de bank om mijn Belgische 

bankrekening op te zetten, wat absurd moeilijk is als je een Amerikaan bent. 

Donderdag 14/11 - Ik ging naar de bibliotheek om’ Moonage Daydream’, een documentaire 

over David Bowie, uit te checken omdat er online twee beschikbare exemplaren stonden. 

Toen ik aankwam waren ze echter nergens te vinden, dus de bibliotheek gaf ze op als 

vermist!  

Vrijdag 15/11 - Op vrijdag hadden we drie klassen vrij, want als docenten weg zijn kunnen 

we gewoon de campus verlaten - behalve het derde en zesde uur, waar je moet studeren als je 

les over hebt. Maja zei dat de grap is dat dit de heilige uren zijn - de Steinerschool is niet eens 

religieus. Maar goed. We hadden onze eerste schilderles en we tekenden andere mensen in 

onze klas in snelle schetstekeningen. Daarna gingen we in groepjes van vier zitten, ieder een 

kwartslag gedraaid, en begonnen we met houtskooltekeningen van elkaars zijprofielen. Ik heb 

die van mij echt verpest omdat mijn onderwerp niet wilde stoppen met bewegen van een 

zijprofiel naar een driekwartprofiel, dus het is al een beetje verpest. Hopelijk kan ik het de 

volgende les maken, maar het is houtskool dus... Ik heb Marietta mij laten tekenen omdat ze 

heel goed kan tekenen. Ik ben benieuwd als het af is. Het ziet er nu al heel cool uit. 

Zaterdag 16/11 - In de kunstles leren we 

perspectief tekenen en ik heb het er 

moeilijk mee! We hebben houten 

kinderblokken getekend. Ik besloot om met 

mijn tekenvaardigheden om te gaan door 

met de blokken te spelen. Ik verzon 

omgekeerde Jenga, waarbij je de blokken 

moet stapelen tot de toren omvalt. Ik 

speelde met twee klasgenoten. We 

speelden ook een 'building challenge'-spel 

waarbij één persoon een thema als 

'konijntje' opgaf en de andere twee binnen 

dertig seconden een zo goed mogelijk 

konijntje moesten maken van hun blokken. 

Het was erg leuk, vooral omdat de 

kinderen in mijn klas meestal wat 

terughoudender zijn. 

We nodigden Jacques en Monique, leden 

van mijn Rotaryclub, uit voor thee en taart. 

Het was erg gezellig. Cezar en ik keken 

Baby Driver, dat echt goed was, en 

speelden pingpong waar we echt goed in 

worden terwijl Filip en Griet naar de opera 

waren. 

 



Zondag 17/11 - Vandaag zijn we naar de 

kust geweest. Het was ontzettend winderig 

maar even mooi. Jordan woont in Oostende 

en ging met ons mee. We zagen de 

controversiële Rock Strangers sculptuur 

die veel mensen lelijk vinden. Het is echt 

grappig om de recensies online op te 

zoeken, ze variëren van “Ik begrijp dat 

openbare kunst gaat over het witwassen 

van geld, maar dit is zo lelijk” tot “Ik 

begrijp de haat niet, deze zijn zo prachtig.” 

Ik denk dat ze wel goed waren, maar het 

feit dat ze zoveel aandacht krijgen maakt 

ze inherent goede kunst. We reden rond in 

een go cart , het had een stuur en een plek 

voor drie mensen om te trappen. Ik zat in 

het midden en Cezar reed, die Jordan bijna 

meteen uit de auto gooide met een scherpe 

bocht. Leuke tijden. Ik probeerde 

garnaalkroketten: ze zijn zo ontzettend 

lekker. Ze worden ook steeds duurder door 

de klimaatverandering, dus we moeten echt 

de planeet repareren. Al Gore zei dat in de 

documentaire die ik bekeek. Ja, de 

opwarming van de aarde zal zeer ernstige 

gevolgen hebben, maar als dat je er niet 

van overtuigt om de planeet te redden, dan 

zullen de prijzen van de Garnaalkroketten 

dat wel doen. Ik heb ook de sleutel 

gevonden die ik meer dan twee maanden 

geleden verloren was in het 

schuifmechanisme van de stoel in de auto.  

 

 

 

De sleutel  

 

Ik kan nu een sleutel gebruiken! Ik weet dat het vreemd klinkt, maar voor mijn uitwisseling 

was ik altijd vreselijk slecht in het gebruik van sleutels om deuren te openen, maar nu kan ik 

het zonder moeite. Ik denk gewoon niet dat ik eerder consequent genoeg een sleutel had 

gebruikt.  

 

Maandag 18/11 - De gymles is naar binnen verplaatst en we leren elkaar sporten. Ik heb dit 

liever dan hardlopen. Deze week leerden we een vreemd trefbalspel waarbij er maar één bal 

was. Het was erg leuk en ik ben blij dat het op de een of andere manier als sport wordt gezien. 

 

Dinsdag 19/11 - Mijn klas oefende Uptown Funk voor de Muziekavond. Het ging een stuk 

beter dan voorheen. Bij kunst ben ik opnieuw begonnen met mijn houtskooltekening en ik heb 

hem afgemaakt. 

 

Woensdag 20/11 - Ik heb officieel elk boek van Malcolm Gladwell uit. Joepie! Na school heb 

ik met Fernanda rondgehangen. Ik vind het echt geweldig dat we op woensdag om 12:30 uit 

school zijn. We zijn naar de prachtige bibliotheek De Krook geweest. De Krook zat stampvol, 

dus het duurde twintig minuten om een plekje te vinden. Ik pakte er ‘The Overstory‘ 

willekeurig uit; ik zag dat het de Pulitzer prijs voor fictie had gewonnen in 2019. Tot nu toe 

heb ik er zo'n 250 pagina’s van gelezen. Ik heb een cheesy romannetje voor Fernanda 

uitgekozen, maar ze heeft het echt uitgelezen. Ze rekende af met mijn kaart, want die heeft ze 

niet. Het self-checkout station werkt als een weegschaal, een soort magie die ik, denk ik, nooit 

zal begrijpen. Daarna gingen we naar Gen X records and cafe. Ik bestelde chocoladetaart en 

Fernanda bestelde een verrukkelijk stuk citroenmeringue waar ik meer dan genoeg van nam.  

 



Donderdag 21/11 - Ik heb gegeten bij mijn derde gastgezin! Voordat ik vertrok, viel een van 

de deurklinken van het huis van de familie Standeart eraf toen ik hem vastpakte. Hij is 

stokoud. We aten pestopasta en ik ben dol op pestopasta. Ik denk dat de hoeveelheid die ik at 

ze een beetje bang heeft gemaakt. 

 

Vrijdag 22/11 - We hadden onze eerste Muziekavond, en de school ging echt helemaal los. 

Het thema was 'Casino Royale' en de versieringen waren erg uitgebreid. Iemand printte 

overtuigende valse biljetten als versiering, met de gezichten van leraren en staten als 

“WashingTom”. Iedereen was heel formeel gekleed en ik mocht mijn kastanjebruin pak uit de 

kast halen. Er was een diner en daarna een optreden. Ik zag hoeveel mensen opvallend goed 

konden spelen en zingen.  

 

Zaterdag 23/11 -  In de kunstles keken we een half uur naar verschillende kunstenaars om 

inspiratie op te doen en daarna mochten we tekenen waar we zin in hadden. Daarna kozen we 

willekeurig wat aanwijzingen en tekenden daarmee niet langer dan tien minuten per 

aanwijzing. Het was leuk om gewoon kunst te maken zonder er al te hard over na te denken. 

Muziekavond ging nog beter dan de vorige avond, maar er was niet veel anders. Janne begon 

me No Surprises te leren op gitaar. 

 

Zondag 24/11 - Zondag was warm vergeleken met de voorgaande zes dagen. Het 

contrasteerde echt met de koude fietstocht naar huis de avond ervoor. Nevada kwam naar 

Gent. We gingen naar Umamido, een Japans noedelrestaurant. Daar kregen we Tonkotsu. We 

snuffelden rond bij Think Twice maar kochten niets. We gingen naar het Wintercircus voor 

een kunstexpo. Er was een ronde uitgeholde tafel met tien stoelen waarvan er een paar open 

waren. Er zat een Britse man in het midden van de tafel en hij faciliteerde het gesprek. Het 

leek wel een podcast. Nevada en ik gingen zitten en het was leuk om met een heleboel 

vreemden te praten over van alles, van miauwen tot groenteprijzen tot AI-kunst. Ze gaven me 

ook gratis een appel. Ik weet zeker dat er nu een podcastaflevering of youtube video is.  

 

Hieronder zie je de Tonkotsu en het Kasteel langs waar ik passeer op weg naar school. 

 

Ik hoop dat november voor niemand te koud is geweest. 

Tot ziens! 

 

 
 


