
Speech RCG – ambtswissel 30.06.2023 

FRIENDSHIP LEADS THE WAY 

 

Mijnheer de Past-Voorzitter, Lieve vriendinnen, Goede 
vrienden, en daarmee heb ik iedereen begroet, ook de 
genodigden, wij zijn immers onder vrienden, 

 

I. 

1. 

Eerst en vooral mijn dank aan protocolchef Sylvie, voorzitter 
Pierre en de mensen van het Groenhof, Nico en zijn team, om 
deze avond in goede en lekkere banen te hebben geleid.  

 

2. 

Mijn bijzondere dank ook aan alle leden van onze bijna 100-
jarige RCG voor het in mij gestelde vertrouwen uw voorzitter te 
mogen zijn, de 97ste van onze club, dank aan allen die op mijn 
vraag positief hebben geantwoord om deel uit te maken van 
klein en/of groot comité en allen die mij van hun steun hebben 
verzekerd. 

 

3. 

Mag ik past-voorzitter Pierre verzoeken om even tot bij mij te 
komen. 

Pierre, we hebben al een prachtige laudatio over jou gehoord, 
zeer terecht gebracht in de gekende ‘Didieraanse stijl’. Ik kan dit 
niet verbeteren en hou het dus kort. 

Je kreeg al de pin opgespeld van past-president RCG. 



 

 

Maar er is meer, Pierre, ik zit nog met een doosje in mijn zak, 
waar ik als de dood voor was om dit te vergeten, en daar zit nog 
een veel grotere pin in, is er nog plaats op jouw mooi kostuum? 
Het is een PHF, 4 saffieren, robijn komt in ’t verschiet, dit als 
erkenning voor jouw bijzondere verdiensten, deze is wel 
verdiend, proficiat. 

 

II. 

4. 

Vrienden, ik heb wel al wat meegemaakt in mijn 18-jarige 
carrière binnen onze geliefde club,  

- mijn eerste voorzitter was André Pêtre, in 2005,  
- ik heb voorzitters gekend die in een woede uitbarsting dit 

prachtige lint op de grond deden belanden,  
- leden die meenden tijdens onze vergaderingen 

voorbehouden stoelen te hebben, slechts gelijkgestemden 
mochten aan hun tafel zitten,  

- vergaderingen werden van vrijdagmiddag naar 
maandagavond verplaatst;  

- ik heb vrienden de club zien verlaten, zelfs gewezen 
voorzitters, maar ook gelukkig terug zien komen, laatst 
nog vriend Johan wat mij bijzonder verheugde, bijna zei ik 
‘Verhaegde’;  

- het wijnweekend werd gestart,  
- ROSA werd boven de doopvont gehouden enz… 

onze club is alleen maar beter geworden, nieuwe leden 
verwelkomen wij graag, de partners zijn welkom, de sfeer zit 
goed, meningen kunnen op een respectvolle manier worden 
gedeeld zoals het de oudste der Gentse clubs past. 



De sfeer van vriendschap staat, zeker ook met deze mooie 
kleurige tafelschikking, in bloei. 

 

5. 

Maar, alles kan beter, wat mij brengt tot mijn motto voor dit 
werkjaar :  

-FRIENDSHIP LEADS THE WAY- 

 

Een club van vrijwilligers, zonder eigenbelang, ten dienste van 
de anderen, kan m.i. maar functioneren op basis van 
vriendschap in wederzijds respect. 

Dit is bij wijze van voorbeeld ook de reden waarom ik samen 
met Luc jaren terug ‘de soupape’ heb opgericht, ik vernam dan 
ook met genoegen van Serge dat deze opnieuw leven zal 
worden ingeblazen, of anders gezegd : de fietsbanden worden 
terug opgeblazen. Vergeet trouwens niet 02.09 te agenderen, 
een dag aan zee, stralend weer werd al besteld. 

 

Comitévergaderingen zullen zo beperkt en efficiënt mogelijk 
gehouden worden, de vergaderingen op maandag des te 
intenser, daarom niet langer, maar niet alles in een keurslijf, er 
moet tijd zijn voor elkaar, om te luisteren, alle leden moeten met 
plezier naar de club komen, ongedwongen, niet alleen omdat 
dat nu eenmaal zo hoort, commissie ‘camaraderie’ krijgt alle 
krediet, alleen zo kan commissie ‘DAG’ groots blijven.  

Binnen enkele minuten zal aan de leden een klein geschenkje 
worden overhandigd, gebruik dit ten gepaste tijde, denk bij het 
gebruik aan vriendschap, drink samen een glas wijn, lees de 
tekst die er op staat en het komende werkjaar kan niet meer 
stuk. 



En mocht er alsnog ergens een ongenoegen ontstaan, spreek 
mij aan, ik ben beschikbaar. 

 

 

 

5. 

Ons programma is al goed gevuld, we starten eind augustus 
met een casino-avond, begin september zoals gezegd gaan we 
naar zee, ook afspraken werden al gemaakt met andere Gentse 
clubs, verschillende sprekers (niet teveel) liggen al vast, zo o.a 
Pascal DE BUCK, CEO van energieleverancier Fluxys, die ons 
zijn visie op energie in de toekomst zal toelichten. 

Volg de website, deze wordt sneller aangevuld dan ik hem kan 
lezen,  

Zelfs ‘de reis van de voorzitter’ is al in volle voorbereiding en 
neen, ik zeg nog niet waarheen. 

 

6. 

Lieve mensen, het is dankzij mijn Caroline dat ik hier sta, zij 
heeft mij overtuigd het voorzitterschap te aanvaarden nadat ik 
daartoe door velen was aangesproken. Ik dank haar in het 
bijzonder om ook de uitdaging van het Rotary-voorzitterschap, 
samen met mij aan te gaan. 

 

The time is now, ik beloof mij in te zetten binnen mijn 
professionele mogelijkheden en vertrouw op jullie steun. 

Leve Rotary Club Gent 

 

 


