
	
					Zondagcoronabrief		7																																																																									Gent,	zondag	8	juni	2020	
	
Beste	vrienden	en	vriendinnen,	
		

	
Een	beetje	ROTARY	nieuws	

	
	
In	het	kader	van	de	Corona-acties	hebben	alle	clubs	van	ons	district	(D1620)		samen	
voor	1.009.043	euros	aan	acties	georganiseerd.		
Dit	was	ook	goed	voor	ongeveer	8635	uren	vrijwilligerswerk!!		
	
Vanaf	volgend	Rotary-jaar	zullen	er	geen	papieren	Directory’s	meer	gedrukt	
worden!	Alle	adressen	kunnen	teruggevonden	worden	via	Harmony	(zie	pdf	die	ik	
vorige	week	doorgestuurd	heb!)	
	
In	het	laatste	nummer	van	Rotary	Contact	juni	2020	op	p.35	‘In	vogelvlucht’:	
Kort	nieuws	over	acties	van	RC	Gent	Prinsenhof,	RC	Gent-Portus	Ganda		en	….
	

	
	
Boodschap	van	commissie	Jeugd	D2130

Op	13	juni	vanaf	10u	volgt	een	nieuwe	boodschap	van	de	Commissie	Jeugd	van	D2130		
(waarvan	Marceline	deel	uitmaakt)	ivm	de	Jeugduitwisselingen	en	de	nieuwe	website:	
https://rotary2130.org/nl/activities/agenda/31718/videovoorstelling-door-de-
commissie-jeugd-over-de-uitwisselingen-van-jongeren	



	
	

Belangrijke	boodschap	van	onze	voorzitter		
	
	
Beste	vrienden	en	vriendinnen,	
	
Nu	de	coronapandemie	toch	voor	een	stuk	achter	de	rug	is	en	wij	onze	bubbels	mogen	
vergroten	wens	ik	de	informele	machtsoverdracht	van	29	juni	op	een	originele	manier	
te	organiseren.	In	plaats	van	een	eenzame	virtuele	vergadering	stel	ik	een	vergadering	
voor	in	bubbels	van	vijf	of		zes	–	zonder	partner	(behalve	die	van	de	gastheer	of	gastvrouw)	
-	met	een	virtueel	moment.	Ik	ben	dus	op	zoek	naar	4	vrijwilligers	(de	vijfde	is	onze	
inkomende	voorzitter)	die	bereid	zijn	om	op	maandag	29	juni	om	19:00		elk	vier	of	vijf	
leden	uit	te	nodigen	bij	hen	thuis.	Om	19.30	uur	hebben	wij	dan	een	korte	formele	zoom	
vergadering	met	de	machtsoverdracht	en	kunnen	wij	daarna	gezellig	in	kleine	groep	bij	de	
vijf	gasten	nog	napraten,	nadrinken	en	wie	weet	iets	eten.	Zo	blijven	wij	toch	in	kleine	
groep	maar	zijn	wij	al	iets	dichter	bij	elkaar.	Inschrijven	is	de	boodschap	zodat	ik	de	
verdeling	kan	doen	wie	naar	waar	gaat!	Ik	denk	dat	dit	reeds	een	leuk	alternatief	is	voor	
de	zoomvergaderingen	en	het	moment	dat	wij	allemaal	weer	samen	zijn.	
Alleen	klinken	op	onze	nieuwe	voorzitter	vind	ik	toch	weinig	enthousiasmerend.		
Graag	uw	reactie	en	tot	maandag	op	de	zoomvergadering.	
	
Uw	voorzitter,		
Henri	de	Hemptinne	
	

	
SV	-	maandag	8	juni	2020	19:30	-	21:30,	online	via	ZOOM	

	
	 	
Met	als	gastspreker			
Marion	Cahen	
Vzw	Duo	for	a	job	
	
Tijdens	deze	vergadering	komt	Marion	
Cahen	van	vzw	'Duo	for	a	Job'	verslag	
uitbrengen	over	wat	ze	dit	jaar	
gerealiseerd	hebben	dankzij	de	District	
Grant	aangevraagd	door	RC	Gent	(met	
de	steun	van	RC	Gent	Haven,	RC	Gent	
Noord,	RC	Gent	Prinsenhof	en	RC	Gent	
Portus	Ganda)	voor	een	totaalbedrag	
van	9000	euros.	
	

	
	

	
Inloglink	voor	de	vergadering	staat	in	de	mail	die	jullie	kregen	bij	

deze	brief!	Tot	morgen	maandag	!	



	
	

Poëziehoekje	
		

	
 

Witte	woede		

Maaike	Neuville	

	

Mama,	
ik	heb	vandaag	gezien	
hoe	een	man	zijn	leven	werd	genomen	
ik	heb	gezien	hoe	hij	smeekte	om	te	blijven	
ik	zag	het	op	een	klein	scherm	
toen	kwam	er	reclame	
misschien	voor	l'oréal	
om	mooi	te	kunnen	zijn	

Mama,	leg	me	uit	
op	welke	wereld	ik	sta	
Want	het	enige	wat	ik	denken	kan	is	
Shit	
De	wereld	

Ik	zag	een	witte	man	
de	adem	stelen	
van	een	zwarte	man	
gewoon	omdat	dat	kon	
en	toen	werd	mij	shampoo	verkocht	
gewoon	omdat	dat	kon	

Shit	
De	wereld,	mama	
Shit	
Shit	
Shit	

Een	vrouw	vroeg	op	datzelfde	scherm	
wat	ik	ga	doen	
omdat	ik	wit	ben	
en	de	man	die		
de	adem	stal	ook	

Is	het	genoeg	de	eigen	adem	in	te	houden?	
De	laatste	adem	van	de	zwarte	man	te	
delen?	
Te	weten	dat	ik	wit	ben?	
Te	luisteren,	opnieuw	
Opnieuw	te	luisteren	
naar	zijn	woorden	
die	smeken	om	
mens	te	mogen	zijn	

Hij	bleef	beleefd,	mama	
Please	zei	hij	
Misschien	is	dat	wat	nog	het	meeste	raakt	
zijn	beleefde	verzet	
gesmoord	
door	een	eeuwenoude	institutionele	witte	
knie	

Luisteren	
Meer	kan	ik	niet	
Voorlopig	

Luisteren	naar	de	conciërge	van	het	eerste	
verdiep	
die	met	zijn	kuisgerief	geen	blijf	weet	
want	de	huisbaas	vertrouwt	mensen	zoals	
hij	het	opberghok	niet	toe	

Luisteren	naar	de	familie	van	de	
doodgereden	jongen		
die	enkel	vluchtte	
enkel	vluchtte	
enkel	vluchtte	
op	een	jongensfiets	

Luisteren	
Want	de	woorden	reiken	niet	
Totdat	de	woede	transformeert	
Houd	ik	mijn	witte	mond	
En	luister.	

	
	
	



	
Cher	frère	blanc,	

Quand	je	suis	né,	j’étais	noir,	
Quand	j’ai	grandi,	j’étais	noir,	

Quand	je	suis	au	soleil,	je	suis	noir,	
Quand	je	suis	malade,	je	suis	noir,	
Quand	je	mourrai,	je	serai	noir.	

	
Tandis	que	toi,	homme	blanc,	
Quand	tu	es	né,	tu	étais	rose,	

Quand	tu	as	grandi,	tu	étais	blanc,	
Quand	tu	vas	au	soleil,	tu	es	rouge,	
Quand	tu	as	froid,	tu	es	bleu,	
Quand	tu	as	peur,	tu	es	vert,	

Quand	tu	es	malade,	tu	es	jaune,	
Quand	tu	mourras,	tu	seras	gris.	

	
Alors	de	nous	deux,	

Qui	est	l’homme	de	couleur?	
	

Léopold	Sédar	Senghor	
	

	
En…	Een	zonnesliert	bij	dreigende	wolken,	aan	zee,	op	vrijdagavond...	

(met	dank	aan	Nele)	
	

	
	
	

	
En	hier	een	minder	gekend	liedje	van	Julos	Beaucarne:	

	
	

https://www.youtube.com/watch?v=m-eLwKYN0jY		



	
Nieuws	van	onze	leden	

	
	

Monique	verdeelde	de	mondmaskers	van	Transplantoux	
	
Ann-Sophie	Claeys	(dochter	van	Monique)	
maakte	een	aantal	herbruikbare	
mondmaskers	speciaal	voor	onze	
clubleden	en	Monique	kwam	die	
persoonlijk	thuis	bezorgen!		
Thanks	Monique!!		
	
	

	
	
	

	


