
	
	
	

					Zondagcoronabrief		3																																																																			Gent,	zondag	10	mei		2020	
	
Beste	Rotary	vrienden	,	
	

	
Een	beetje	ROTARY	nieuws	

	
	
Geen	Wijnweekend	meer	…	maar	wel	‘Wijnse	Feesten’	
Sinds	1	mei	is	de	naamsverandering	van	het	Wijnweekend	Gent		een	feit!.	Vanaf	nu	
wordt	het	evenement	omgedoopt	in	de	WIJNSE	FEESTEN:	www.wijnse-feesten.be.	De	
naamsverandering	komt	er	omdat	“Wijnweekend	Gent”	niet	langer	past	bij	het	
evenement	dat	het	organiserende	team	voor	ogen	heeft.	De	verwachtingen	van	de	
bezoekers	blijven	veranderen	en	het	team	wil	niet	alleen	die	verwachtingen	bijbenen,	
maar	zelfs	overstijgen.	De	Wijnse	Feesten	worden	daarom	niet	alleen	een	tasting	en	
verkoop	van	wijn,	maar	ook	een	ultieme	beleving	waarbij	sfeer	centraal	staat.	Wat	niet	
verandert	is	het	goede	doel	‘Voedselondersteuning	Gent’	en	het	enthousiasme	waarmee	
het	team	dit	nieuw	concept	zal	realiseren.	In	de	komende	maanden	volgt	meer	
informatie	over	het	evenement,	maar	noteer	nu	al	deze	data	in	jullie	agenda:		24	en	25	
oktober	16e	Wijnse	Feesten	!!!	

Brief	6	van	onze	gouverneur	Luc	Demol																																																																																							
De	gouverneursbrief	n°6	kunnen	jullie	lezen	in	onze	Coronamap.		

Wekelijkse	update	(3	mei)	van	de	KRAS-diensten																																																																						
De	volgehouden	wekelijkse	update	van	corona	vanuit	KRAS	met	dank	aan	Karleen.	
(eerste	6	pagina’s)	kunnen	jullie	lezen	in	onze	Coronamap.	Als	jullie	er	even	door	
scrollen	lezen	jullie	dat	ook	VOG	hierbij	nog	steeds	actief	blijft.	

Aankoop	10.000	mondmaskers	door	VOG		
VOG	kocht	3000		wegwerpmaskers	aan	voor	Ateljee	en	7000	voor	Kras!		Ze	werden	op	
vrijdag	8	mei	verdeeld	over	de	Krasdiensten.	De	handleiding	werd	aangepast	voor	
wegwerkmaskers:		https://dezuidpoortgent.be/2020/04/30/handleiding-masker/		
	
	



	
SV	-	maandag	11	mei	2020	19:30	-	21:30,	online	via	ZOOM	

	
	
Met	als	gastspreker			
Karine	Meliksetyan	
Initiatiefneemster	en	bezielster	van	
Mariam	vzw	
	

	
	
Mariam	vzw	is	een	buitenschools	studie-	
en	leercentrum	in	Gent	en	al	14	jaar	
actief	in	Oost-Vlaanderen.	De	vzw	biedt	
kinderen	uit	allochtone	en	kansarme	
gezinnen	ondersteuning	om	hun	leer-	en	
taalachterstand	te	verkleinen.	Daardoor	
realiseren	kinderen	betere	
schoolresultaten	in	het	kleuter-	,	lager-	
en	secundair	onderwijs.	Op	deze	wijze	
stimuleert	het	team	van	vzw	Mariam	
hun	integratie	in	het	onderwijs	en	in	het	
maatschappelijk	leven.		
	

	
	
	
Gedurende	de	voorbije	14	jaren	werden	
meer	dan	900	kinderen	en	jongeren	
begeleid.	Deze	kinderen	komen	uit	
gezinnen	met	meer	dan	20	verschillende	
thuistalen.	De	begeleiding	van	elk	kind	
krijgt	gestalte	vanuit	een	
samenwerkingsverband	tussen	de	vzw,	
het	kind,	de	ouders	en	de	school.	De	
vzw-werking	brengt	deze	partijen	
samen,	confronteert	ze	met	elkaar	en	
probeert	de	achterstand	of	problemen	
van	kinderen	op	te	sporen	én	aan	te	
pakken.	Dit	levert	mooie	resultaten	op.	
	
Mariam	vzw	is	een	onafhankelijke	vzw	
en	richt	zich	naar	kinderen	uit	alle	
onderwijsnetten.	De	werking	is	
voornamelijk	een	vrijwilligerswerking	
en	is	mogelijk	gemaakt	door	individuele	
sponsors.			

	
Inloglink	voor	de	vergadering	staat	in	de	mail	die	jullie	kregen	bij	

deze	brief!	Tot	morgen	maandag	!	
	

	
	

	
Film-	en	muziekrubriek	

	
	
Deze	week	opnieuw	kregen	we	mooie	filmpjes	van	Robert	:	“Tell	me	the	story	of	the	
virus”	en	van	Paul		“Get	lost	Corona”	,	beide		te	bekijken	in	onze	coronamap.	
	
En	speciaal	voor	moederdag:	Andrea	Bocelli	–	Mamma:	
https://www.youtube.com/watch?v=SyKrPR7oneo	



	
	

Enkele	bedenkingen	van	Marc	…	uit	de	Holstraat	
	

	
De	grote	winnaars	van	deze	lockdown	zijn	de	webwinkels.	De	hoeveelheid	kilometers	
die	de	kleine	bestelwagens	de	voorbije	maand	hebben	afgelegd	moet	indrukwekkend	
zijn	en	de	30	km	per	uur	in	de	binnenstad	werd	compleet	genegeerd.	Nu	zijn	er	minder	
auto’s,	dus	nog	eens	vlug	op	de	gaspedaal	induwen	om	meer	leveringen	per	uur	te	
kunnen	realiseren.	Tijdens	deze	coronatijd	ben	ik	een	paar	keer	in	de	Post	geweest.	Het	
kantoor	is	een	pakjeszaak,	een	ophaaldienst.	Wanneer	komt	er	door	de	overheid	een	
verplichting	om	bij	het	terugsturen	kosten	aan	te	rekenen?									
																	
De	webwinkels	hebben	zeker	in	deze	tijd	de	retail	zwaar	ontwricht,	zoals	het	concept	
van	AirBnB	ook	de	verhuur	van	de	huizenmarkt	heeft	ontregeld.	Het	businessmodel	van	
de	grote	webwinkels	is	gericht	om	op	een	agressieve	wijze	de	markt	in	te	palmen.	De	
kleine	garnalen	worden	niet	overgenomen,	de	tactiek	is	gewoon	hen	dood	knijpen.	
Gemakzucht	in	naam	van	keuzemogelijkheid!		
	
In	de	DS	van	het	weekend	een	bijdrage	van	de	komende	winkelleegstand	in	de	steden	
maar	ook	in	gemeenten.	Nog	meer	verkoop	via	webwinkels	zal	het	aanbod	van	winkels	
drastisch	doen	verminderen	in	onze	steden	en	gemeenten.	Dit	is	de	tweede	golf,	de	
eerste	gebeurde	reeds	met	de	opkomst	van	de	grootwarenhuizen	in	de	jaren	zestig	en	
zeventig.	In	de	Holstraat	waar	ik	woon	waren	in	het	begin	van	de	jaren	’80toen	wij	daar	
kwamen	wonen	maar	liefst	veertien	winkels,	nu	slechts	drie	(wat	is	overgebleven	is	één	
bakker,	één	krantenwinkel	en	een	winkel	met	oosterse	producten).	In	straten	als	de	
Begijngracht	waren	bijna	alle	panden	winkels.	Nu	nog	één	winkel	op	de	hoek	van	de	
Burgstraat	die	nu	mondmaskers	maakt!	Deze	“afslanking”	gebeurde	zonder	veel	media	
aandacht!			
	
Wij	spreken	van	sociale	media	maar	in	hoever	is	het	nog	sociaal.	Stel	je	even	voor	dat	het	
virus	vijftien	jaar	geleden	was	uitgebroken.	De	tijd	zonder	smartphone	en	nauwelijks	
internet.	Het	heeft	natuurlijk	de	mensen	de	kans	gegeven	om	meer	in	contact	te	komen	
maar	anderzijds	zijn	er	monopolies	ontstaan	die	aberraties	zijn	geworden.	Elke	
ontwikkeling	heeft	positieven	maar	ook	negatieve	aspecten	die	wij	als	samenleving	
moeten	bijsturen.	Het	vele	geld	dat	Facebook	per	dag	verdient	is	onwaarschijnlijk	maar	
waar.	In	mijn	vorige	bedenkingen	benadrukte	ik	dat	Facebook	in	de	maand	maart	
100.000	verdiende	in	België	dank	zij	het	VB,	geld	dat	in	feite	van	de	belastingbetaler	
komt.	Het	geld	wordt	ingezet	niet	om	de	solidariteit	te	bevorderen	maar	om	juist	nog	
meer	angst	en	afgunst	te	stimuleren	bij	de	mensen.		
	
Gelukkig	is	VOG	teruggekomen	op	de	beslissing.	Serge	had	gelijk	dat	het	een	meer	dan	
dubbelzinnige	houding	was.	Bol.com	en	andere	grote	spelers	zullen	geen	steun	geven	
aan	de	minderbedeelden	in	Gent.	Ik	erger	mij	ook	aan	de	obsessie	van	de	mensen	om	
vandaag	te	bestellen	en	morgen	te	leveren,	dit	is	meer	dan	pervers.	Wij	moeten	ons	
beschermen	tegen	impulsaankopen,	zaken	die	wij	niet	nodig	hebben.	Het	zullen	zeker	
dezelfde	personen	zijn	die	zullen	klagen	dat	het	aanbod	in	de	stad	niet	meer	is	zoals	
vroeger!		
	



	
Uit	de	oude	doos….	

	
	

Brief	van	Madame	de	Sévigné	aan	haar	dochter	Madame	de	Grignan	:	

	
Jeudi,	le	30ème	d'avril	de	1687	

Surtout,	ma	chère	enfant,	ne	venez	point	à	Paris	!	
Plus	personne	ne	sort	de	peur	de	voir	ce	fléau	s’abattre	sur	nous,	il	se	propage	comme	un	
feu	de	bois	sec.	Le	roi	et	Mazarin	nous	confinent	tous	dans	nos	appartements.		
Monsieur	Vatel,	qui	reçoit	ses	charges	de	marée,	pourvoie	à	nos	repas	qu'il	nous	fait	livrer,	
Cela	m’attriste,	je	me	réjouissais	d’aller	assister	aux	prochaines	représentations	d’une	
comédie	de	Monsieur	Corneille	"Le	Menteur",	dont	on	dit	le	plus	grand	bien.	
Nous	nous	ennuyons	un	peu	et	je	ne	peux	plus	vous	narrer	les	dernières	intrigues	à	la	Cour,	
ni	les	dernières	tenues	à	la	mode.	
Heureusement,	je	vois	discrètement	ma	chère	amie,	Marie-Madeleine	de	Lafayette,	nous	
nous	régalons	avec	les	Fables	de	Monsieur	de	La	Fontaine,	dont	celle,	très	à	propos,	«	Les	
animaux	malades	de	la	peste	»	!	«	Ils	ne	mouraient	pas	tous,	mais	tous	étaient	frappés	»".	
Je	vous	envoie	deux	drôles	de	masques	;	c’est	la	grand'mode.	tout	le	monde	en	porte	à	
Versailles.	C’est	un	joli	air	de	propreté,	qui	empêche	de	se	contaminer,	
Je	vous	embrasse,	ma	bonne,	ainsi	que	Pauline.	

 
	
	

	


