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Coronabrief 19 Gent, woensdag 8 april 2020

Beste vrienden en vriendinnen,
GOED NIEUWS: Sinds
dinsdagnamiddag wordt Guido niet
meer beademd. Hij is ook uit de
coma. Hij ligt nog wel op intensieve.
Théreése dankt de club en alle leden
voor de mooie bloemen die ze
ontving!

In de gouverneursbrief 4 die in onze coronamap te lezen is, staan vier
actiedomeinen vermeld die prioritair door ons district 1620 worden
vooruitgeschoven:

1.

2.

3.

4.

Financiéle en praktische bijstand aan lokale liefdadigheidsinstellingen te
bepalen door de clubs en ter plaatse te beheren.

Financiéle steun voor de aanschaf van ziekenhuisapparatuur
(solidariteitszorgfonds)

Financiéle steun voor de aanschaf van beschermingsmiddelen voor
eerstelijnshulpverleners

Financiéle bijstand om mensen in nood te helpen (armoede-oproep covid 19)

Tijdens de online meeting van Gentse Rotary- en Rotaractvoorzitters van 4 april kozen
we reeds voor het vierde punt en dit via onze vzw VOG in samenwerking met KRAS en
ATELJEE. Bepaalde KRAS-diensten hebben reeds een beroep gedaan op de
mogelijkheden geboden door de ‘Oproep armoede COVID-19’ bij het Koning
Boudewijnfonds. Met VOG onderzoeken we nu ook de mogelijkheid om zelf een

dergelijke steunaanvraag in te dienen:
https://www.kbs-frb.be /nl/Activities/Calls/2020/2020_03_20_CF




Onze vrienden van Utrecht nodigen ons uit op hun Zoom-meeting van maandag
13 april om 20u30 - nu kunnen we eens allen samen ‘compenseren’ bij onze
contactclub zonder ons te moeten verplaatsen ... is dit geen luxe?

Ik hoop allereerst dat Guido aan de beterende hand is! Verder zijn de geluiden uit onder
andere Belgié en Nederland over de verspreiding van het virus positief te noemen. Laten we
daar moed uit putten.

Voorts is het idee voor een gezamenlijk bijeenkomst rondom het ziekenhuiswerk van Walter
ook hier warm ontvangen. (...). De 13de is onze eerste echte meeting, en tevens de e-voordracht
van Walter. "Tweede paasdag, maar iedereen zal thuis zijn" zo was de gedachte van onze
voorzitter. (...)

Zonnige groet, Sander

De Zoom-inloglink zal later worden doorgestuurd, maar noteer nu datum en uur!!

Ik ontving vele positieve reacties op de voordracht van Mieke Van Hecke. Hier een
uitgebreide reactie van onze past-voorzitter Marc:

Beste Rotary vrienden,

De betoog van Mieke Van Hecke voor een goed onderwijs was helder en zij behandelde ook vele
knelpunten zoals de angst voor de visitatiecommissies. Zij gebruikte het woord terreur! Ik
maakte dit ook mee in Sint Lucas toen ik een groep experten zag binnenkomen met de helft
Nederlanders die een goed betaalde “bijjob” hadden geambieerd en in hun eigen praktijk maar
middelmatig werk leverden. De hoeveelheid papier en vergaderingen die vooraf gingen was
hallucinant en heeft weinig bijgebracht aan een kwaliteitsverhoging. De papiermolen moeten
wij stoppen en ook de impact van “pedagogelaars” (mijn vriend Johan Van Geluwe maakte deze
woordspeling!) wat relativeren.

Toen Van Hecke het over Europa had vond ik dat zij toch een eenzijdige benadering gaf. Dat
het onderwijs te veel gericht werd om direct inzetbare mensen te leveren voor de industrie is
maar gedeeltelijk waar. Dat Europa niets te maken heeft met onderwijs leek alsof het een zegen
is. Europa moet zich compleet afzijdig houden en de eigen schoolbesturen moeten niet de les
worden gespeld door Europa. Het onderwijs in de verschillende landen heeft volgens mij te
weinig gedaan om het Europees project te duiden en te verdedigen. Een project dat is opgezet
om vrede in Europa te bewerkstelligen en om oorlogen te vermijden. De eenheid van Europa is
begonnen met een economische samenwerking, het begon met kolen en staal! Het concept van
vrij verkeer van goederen gekoppeld aan het vrij verkeer van personen en tot slot het invoeren
van een Europese munt de Euro is toch een aanwinst. Mieke van Hecke wees erop dat er
normen moesten komen om de diploma’s van de landen te vergelijken. Ik wilde er de nadruk op
leggen dat het grootste project dat Europa voor de jeugd lanceerde de Erasmusuitwisselingen
zijn. Voor velen betekende dit een opening naar de wereld in een fase van hun leven die
belangrijk is in hun persoonlijke ontwikkeling. Het Erasmus project is niet gestart om jongeren
klaar te stomen voor de arbeidsmarkt, maar om de Europese cultuur en talen te ontdekken.
Ook om te begrijpen dat Europa geen eenheidsworst is en dat de eigenheden van landen en
streken niet hinderlijk zijn maar een verrijking voor Europa. Zonder Erasmus waren velen
onder de kerktoren blijven wonen! Europa maakte het mogelijk om zelfs studenten naar andere
continenten te sturen. Dit hebben wij niet te danken aan de Guimardstraat of de cenakels van
het officiéle onderwijs!



Reeds nagedacht wat de Brexit betekent voor de jeugd in Engeland? Opgesloten in hun eiland’.
Maar ook geen studenten uit Europese landen die de kans krijgen om een tijd de Engelse
cultuur te beleven en ongetwijfeld de spirit om de Engelsen beter te begrijpen.

Onze dochter is op pseudo Erasmus geweest in Neuchatel. Zelfs Zwitserland deed mee aan dit
Europees project zelfs al is dit land niet een lid van de Europese Unie. Toch maakte Zwitserland
middelen vrij om studenten uit te sturen en te ontvangen.

Nog iets over Europa. Ik ben reeds jaren adviseur van de tweejaarlijkse Mies van der Rohe
Award, de officiéle architectuuronderscheiding van de Europese Unie die vanuit Barcelona
wordt georganiseerd. Elk land dat een document ondertekende om in de toekomst “eventueel”
lid te worden van de Unie kan deelnemen. Bijvoorbeeld wel Turkije en Lichtenstein, maar niet
Zwitserland! Een interessante website waar men de tweejaarlijkse selectie kan zien, met dit
jaar een project in Melle, één van de vijf eindprojecten: https://www.miesarch.com/

Ik had nog een vraag willen stellen waarom er in Belgié en Vlaanderen geen BAC wordt
georganiseerd zoals in Frankrijk, Nederland, Duitsland..... Wij hebben wel eindtermen maar
een gelijkvormig examen voor iedereen komt er niet!

Aan het begin van elk academiejaar (eerste jaar) sprak ik mijn studenten steeds toe met de
woorden “Beste studenten” (het werd ook een geliefd stopwoord!). Ik benadrukte dat iedereen,
maar ook iedereen onderwijs heeft gekregen. Van veel docenten weet men niet meer hun naam,
hoe hij of zij eruitzagen, laat staan welk vak deze personen gaven. Maar er zijn ook
leerkrachten die je nog voor je ziet staan, je hoort hen nog les geven met een ongekende passie.
Het zijn deze mensen die in je geheugen zijn verankerd. Tot slot zei ik tot de studenten dat ik
hoop tot de tweede categorie te kunnen behoren, wat hun toekomstig project ook mocht wezen.
Tot daar een aantal bedenkingen.

Groeten vanuit de Holstraat en zorg goed voor elkaar. Een week in afzondering is niet prettig
zelf met de perfecte zorg.

Marc Dubois, 7 april 2020

Schaduw van mij en mijn fiets onder een frisse ochtendzon op weg naar spoed op
dinsdagmorgen. Nele



Wie de foto’s, die verschenen in alle brieven, in betere kwaliteit wil bekijken kan
dit door te bladeren in het fotoalbum ‘Coronacrisis’ op onze website:
https://gent.rotary1620.org/nl/documents/galleries /3146 /de-coronacrisis

Een brief of info gemist? In onze ‘Coronamap’ kunnen jullie alles terugvinden:
https://gent.rotary1620.org/nl/documents/folders/3327/coronamap

Blijf ons berichtjes en foto’s sturen en blijf vooral duimen voor Guido!!!
Groetjes,

Jacques

Spijtig genoeg geen tweede lading foto’s! Misschien was het moeilijk om
zondagmorgen een foto te maken, vanaf nu kunnen jullie gewoon vakantiefoto’s,

foto’s van jullie werkplek, foto’s van jullie feestmaaltijden, van de paaseierenraap,...
doorsturen, telkens met een beetje commentaar! Zou wel leuk zijn......




