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Beste	vrienden	en	vriendinnen,	 	
	
Wat	Guido	betreft	is	het	nu	gewoon	wachten	en	..	zolang	er	geen	nieuws	is,	is	het	
goed	nieuws!	
	
Philippe	Kreps	en	Marie	Haspeslagh	(vzw	Enchanté)	stuurden	ons	hun	beste	
wensen	door	voor	Guido	en	Yves	Feliers	stuurde	ons	dit	gebed:	
	
Goede	God,	
Eén	van	onze	goede	vrienden	is	ernstig	
ziek.	In	deze	momenten	van	angst	voor	
velen	onder	ons	komen	wij	tot	U	en	vragen	
wij	Uw	morele	steun.	
De	‘waarom-vraag’	voor	het	lijden	in	de	
wereld	is	één	van	de	meest	fundamentele	
vragen	die	wij	ons	als	mens	kunnen	
stellen.	Velen	zien	dit	lijden	als	een	bewijs	
van	Uw	onmacht	en	een	reden	om	het	
geloof	in	U,	oorsprong	van	al	wat	is,	te	
ridiculiseren.	Sommigen	ondervinden	in	dit	
lijden	juist	de	noodzakelijke	‘sprong’	van	
het	geloof,	want	wié	zou	kunnen	
aanvaarden	dat	het	onrecht	dat	onder	
deze	hemel	geschiedt,	niét	wordt	
gecompenseerd	na	onze	dood?		
Almachtige	God,	aan	de	bron	van	Al	wat	
is,	Wij	vragen	U	te	waken	over	onze	goede	
vriend	Guido.	
Wij	zijn	niet	bij	machte	te	regeren	over	het	
leven.	Het	leven	werd	ons	gegeven,	
volgens	sommigen	door	U,	voor	anderen	

dan	weer	bij	toeval.	Maar	geen	van	ons	
heeft	het	leven	in	handen,	dat	is	objectief	
zeker.	Wij	vragen	U	te	waken	over	de	
gezondheid	van	Guido,	zoals	hij	steeds	
waakte	over	de	gezondheid	van	zijn	
patiënten.	
Wij	vragen	U	hem	ons	in	volle	bewustzijn	
en	in	blakende	gezondheid	terug	onder	
ons	te	brengen.	
Als	dat	niet	mogelijk	zou	zijn,	durven	wij	
vertrouwen	op	Uw	oneindige	goedheid.	In	
te	Dominum	speravi,	non	confundar	in	
aeternum.	
Y.F.	
28/03/2020	
21:20	
	
https://www.youtube.com/watch?v=
H3v9unphfi0&feature=share&fbclid=
IwAR17b8KpE9dx-eZpOQQbb0lP19-
9JRgevJTTw9flSAqwquPAYdptLJn3H3
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Zaterdag	vierde	Pierre	zijn	verjaardag	en	zondag	was	het	beurt	aan	Robert!	De	
kleinkinderen	van	Pierre	zijn	zeer	creatief	geweest	met	de	manier	waarop	zij	de	
verjaardagswensen	brachten	in	Corona	tijden.	Intussen	weet	de	hele	buurt	dat	
Pierre	76	jaar		oud	is	…	

	

	

	
Van	Jan:	
	
Beste	vrienden	rotariërs,	
We	denken	regelmatig	aan	Guido	en	wensen	hem	het	allerbeste	en	een	spoedig	herstel	en	
voor	Thérèse	veel	moed	en	steun	in	deze	voor	haar	zeer	moeilijke	tijden.		
Ook	Marc	wensen	we	een	spoedig	herstel.	
Aan	Henri,	Jacques	en	vele	anderen	een	dikke	merci	om	de	vinger	aan	de	pols	te	houden	en	
ons	regelmatig	op	de	hoogte	te	houden.	
Een	beetje	nieuws	vanuit	Zele.		
Wij	stellen	het	hier	allemaal	goed,	gezien	de	omstandigheden;	voorlopig	coronavrij.		
Voor	iedereen	rustiger	tijden,	behalve	voor	Karlijn	en	haar	crew	die	in	de	apotheek	harder	
draaien	dan	anders.	
Zoals	bij	iedereen	is	het	hier	een	beetje	wennen.	Voor	de	kinderen	nog	het	meest,	zij	zijn	
anders	niet	in	hun	kot	te	houden	en	zitten	nu	constant	bij	mama	en	papa	(blijkbaar	kunnen	
wij	nogal	zagen).		Ik	heb	mijn	culinaire	kunsten	mogen	bovenhalen	voor	mijn	kindjes	die	
onze	frigo	leegplunderen.	De	enige	uitjes	zijn	boodschappen	doen	en	af	en	toe	een	
fietstochtje.	
Vele	groeten	vanuit	Zele	en	het	beste	toegewenst.		
Jan,		Karlijn	en	de	kinderen.	
	
	
	
	



	
Zaterdag	stuurde	Dominique	volgende	mail	naar	onze	Utrechtse	vrienden:	
	
Beste	Sander,	
	Hopelijk	gaat	alles	goed	met	onze	RC	Utrecht-vrienden,	gezins-	en	familieleden	en	werden	
jullie	allen	gespaard	van	de	hard	toeslaande	virus.	Maak	hen	onze	warme	groeten	over.	
	Onze	club	werd	jammer	genoeg	tweemaal	getroffen.	Marc	Dubois	was	een	week	
gehospitaliseerd,	doch	kon	gisteren	verzwakt,	maar	gelukkig	huiswaarts	keren.	
Harder	getroffen	is	Guido,	onze	inkomend	voorzitter,	momenteel	gehospitaliseerd	in	
gelukkig	één	van	de	beste	ziekenhuizen	in	België,	met	name	het	Universitair	Ziekenhuis	
Gent.	We	duimen	allen	heel	erg	voor	hem.	
We	vergaderen	thans	virtueel	door	het	fantastische	initiatief	genomen	door	Jacques	die	
alle	berichten	van	onze	club	verzamelt	en	dagelijks	aan	alle	leden	verspreidt.	
Deze	Coronabrief	wordt	door	iedereen	op	de	voet	gevolgd.	We	vormen	aldus	
een	hechte	familie,	hartverwarmend.	We	leren	elkaar	echt	beter	kennen.	
Zo	kwam	er	deze	morgen	een	verzoek	van	“onze”	Monique	:	

Wisten	jullie	dat	de	Heilige	Corona	(Egypte	160)	gemarteld	voor	haar	
geloofsovertuiging	(177)	in	de	Heilige	Gerardus	Majella	parochiekerk	in	Utrecht	staat.		

Kunnen	wij	onze	contactclub	niet	vragen	een	dikke	kaars	te	gaan	aansteken	of	
misschien	Belgische	Chocolade	sturen	opdat		ze	onze	club	zou	sparen?	
Ik	vind	dit	zo’n	mooi	gebaar	dat	ik	dit	verzoek	aan	jullie	overmaak.	Het	zou	heel	fijn	zijn	
dat	er	een	dikke	kaars	kan	aangestoken	worden	voor	onze	twee	vrienden.	
De	“Belgische”	chocolade	beloven	wij	u	te	bezorgen	bij	onze	eerstvolgende	meeting	die	wij	
samen	zullen	“savoureren”	naar	aanleiding	van	het	einde	van	deze	crisis	en	de	genezing	
van	onze	dierbare	vrienden.	
	Met	Warme	Rotarische	groeten,			
Dominique	DELBEKE,	Voorzitter	Commissie	Internationaal	
		
Marc	stuurde	zaterdag	ook	een	mail	naar	onze	vrienden	van	Treviso:	
Cher	Daniele,	Cher	Aldo,	
Quelle	catastrophe	pour	le	nord	de	l’Italie	!!!!!	
En	Belgique,	il	y	a	également	bien	des	problèmes!	
Notre	nouveau	président	Rotary	2020-2021,	le	docteur	Guido	Ingels,	a	été	hospitalisé	à	
l’hôpital	universitaire	de	Gand.	Son	état	est	inquiétant	mais	nous	espérons	le	meilleur	pour	
lui.	
La	semaine	dernière,	la	famille	Dubois	a	également	paniqué.	Dimanche	matin	22	mars,	j'ai	
été	admis	à	l'hôpital	Jan	Palfijn	avec	une	température	très	élevée.	C'était	sur	les	conseils	
d'Emmelie,	notre	belle-fille	qui	est	chirurgienne	dans	cet	hôpital.	En	début	de	soirée,	j'ai	eu	
le	verdict:	Corona.	
J'ai	été	admis,	heureusement	pas	aux	soins	intensifs.	Pendant	deux	jours,	tout	a	été	mis	en	
œuvre	pour	contrôler	la	température.	La	photo	de	mes	poumons	prise	lundi	n'était	pas	
bonne,	donc	un	peu	de	panique.	Mais	ma	condition	s'est	rapidement	stabilisée	avec	des	
médicaments	(même	des	pilules	contre	le	paludisme!).	Et	le	vendredi	27	mars,	j'ai	pu	
retourner	chez	moi.	Maintenant	48	heures	d’	isolement.	OUF	!.	Quelle	semaine!	
Heureusement,	le	temps	est	beau	en	Belgique	et	j'ai	eu	une	vue	sur	les	toits	de	Gand	depuis	
le	7ème	étage	pendant	une	semaine.	Marlène	et	ma	fille	Céline	sont	venues	me	saluer	(de	
loin)	tous	les	jours	depuis	le	parvis	de	l'hôpital.	Entretemps,	j'ai	reçu	de	nombreux	
messages	de	soutien	de	nos	membres	du	Rotary.	C'est	alors	que	j'ai	réalisé	ce	que	signifient	
les	amis	du	Rotary	et	comment	les	gens	m'apprécient	dans	notre	club	pour	mes	



engagements.	Cela	m'a	donné	beaucoup	d'énergie.	
J'espère	qu'il	n'y	a	pas	eu	de	drames	au	Rotary	Club	Treviso.	
Espérons	qu'avec	l'arrivée	du	printemps,	le	plus	grand	danger	sera	passé.	
De	notre	club	ROTARY,	nous	vous	souhaitons	beaucoup	de	force	pour	faire	face	à	ces	temps	
difficiles.		
Andrà	tutto	bene	!	Un	caro	saluto,	Amicalement,	Marc	Dubois		/	RC	Gent	
	
	
Een	brief	gemist?	In	onze		‘Coronamap’	kunnen	jullie	alles	terugvinden:		
muziekstukjes	van	Denis,	brieven	en	info	:	
https://gent.rotary1620.org/nl/documents/folders/3327/coronamap		
	
Blijf	ons	berichtjes	sturen,	…	en	waarom	niet	enkele	foto’s	??	….laat	ons	weten	hoe	
jullie	deze	periode	doorbrengen,	welke	problemen	jullie	ondervinden,….	om	het	
even	wat….	Take	care,	zorg	goed	voor	jezelf	en	voor	de	anderen…	en	voor	wie	niet	
buiten	moet:	“Blijf	in	uw	kot”	!!	
	
En	we	blijven	duimen	voor	onze	vriend	Guido!		
	
Nog	een	fijne	maandag!		
Jacques		
																					….	en	vanavond	om19u30	stipt	houden	we	
onze	eerste	ZOOM-meeting	:	het	volstaat	het	Zoom.us	
programma	te	downloaden	en	in	te	loggen	op	de	link	
die	in	de	uitnodiging	staat	die	gisteren	zondag	werd	
doorgestuurd.		
	

	


